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En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen,
opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Johannes 14:3

Vorige week hebben we Hemelvaartsdag gevierd. Deze week willen we in de nieuwsbrief stilstaan
bij de relatie tussen Hemelvaart en een Joodse bruiloft. Want Hemelvaart betekent meer dan alleen
de terugkeer van de Here Jezus naar de hemel. In het licht van een Joodse bruiloft uit de tijd van de
Here Jezus ga je de diepere betekenis ontdekken van Hemelvaart. Want de Here Jezus keerde terug
naar de hemel als de Bruidegom om binnenkort terug te komen voor Zijn bruid, de Gemeente.

Toen de Here Jezus sprak over heengaan, terugkomen en over het tot Zich nemen van Zijn mensen
zodat ze bij Hem zullen zijn, sprak Hij niet in mysteries. Hij sprak in de taal van een Joodse bruiloft
en Zijn toehoorders begrepen waar Hij het over had.

In een Joodse bruiloft van die tijd betaalde de bruidegom eerst een bruidsprijs om zijn bruid veilig
te stellen. Het doet denken aan woorden van de Here Jezus toen Hij zei dat Hij ‘Zijn leven zou geven
tot een losprijs voor velen’ (Matth.20:28). En Paulus schreef in 1 Kor.6:20 dat we ‘duur gekocht zijn’.

Vervolgens bezegelden bruidegom en bruid het verbond met een glas wijn. Vanaf dat moment
behoorde de bruid wettelijk aan de bruidegom toe (verloving), hoewel ze nog niet samenwoonden
(zoals wij fysiek nog niet met Christus leven). De Here Jezus zinspeelde hierop tijdens het laatste
Avondmaal toen Hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed.’ (Luc.22:20 NBG).

Na de verloving vertrok de bruidegom om een plek voor zijn aanstaande bruid klaar te maken.
Meestal betrof dit een aanbouw aan het huis van zijn vader. De Here Jezus sprak soortgelijke taal
wat betreft deze gewoonte toen Hij zei: ‘Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken’.
(Joh.14:2b). En het was de vader die besloot wanneer het huis klaar was. Daardoor wist niemand de
dag of het uur van de terugkeer van de bruidegom. Dit verklaart dat de Here Jezus aangaf dat Hij de
juiste timing niet kent, maar dat alleen de Vader dit weet (Math.24:36).

Zodra de vader van de bruidegom ‘groen licht’ gaf, verscheen de bruidegom en vaak in de nacht.
Daarbij aangekondigd door geroep en blazen op een sjofar. De bruid werd meegenomen om bij hem
te zijn. Paulus beschrijft later a.d.h.v. dezelfde beeldspraak over de Heer die zal neerdalen met een
geroep en met een bazuin van God, én over de bruid die ingehaald zal worden om Hem te
ontmoeten: de opname van de Gemeente (1Thes.4:16-17). Vervolgens zal het huwelijksfeest
plaatsvinden. Daarna zal de Bruidegom publiekelijk terugkeren samen met Zijn bruid.

Voor de toehoorders in de tijd van de Here Jezus was het geen symbolisch giswerk. Het betrof een
bekend patroon. De Here Jezus beloofde niet alleen terug te komen. Hij beschreef ook hoe Hij zou
komen - eerst om Zijn bruid tot Zich te nemen en later om met haar terug te keren, zichtbaar en in
volle glorie zoals het zal zijn bij aanvang van het duizendjarig Vrederijk. Mag het zo zijn dat wij als
bruid van Christus waakzaam zijn en vol verwachting en verlangend uitzien naar Zijn komst!

GEBED

Dank voor de rijkdom van Gods Woord. Dank dat God ons niet in het ongewisse laat voor wat er
komen gaat. Bid dat in deze tijd vele Joden en niet-Joden toegevoegd worden aan Yeshua’s bruid!
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WIST JE DAT

Een Joodse man vanaf het moment dat hij bar mitswa is de plicht heeft om bij het
ochtendgebed tefillien of gebedsriemen te dragen? Aan de zwart lederen riemen
twee kubusvormige doosjes van het zelfde materiaal bevestigd zijn, waarvan er één
op het voorhoofd en één op de linkerarm bevestigd wordt? Beide doosjes de teksten
Deut.6:4-9; 11:13-20; Ex.13:1-10 & 11-16 bevatten? Men zich door het 'leggen van de
tefillien' bindt aan de opdrachten van God op hoofd en hart? Op shabat en tijdens
feestdagen geen tefillien gedragen worden? Tefillien doorgaans bewaard worden in
een speciaal, vaak handgemaakt tasje? Dit vaak een persoonlijk geschenk betreft?

JOODSE FEESTEN & VIERINGEN
Vrijdag 22 en zaterdag 23 mei - Sjavoeot/Wekenfeest/Pinksteren. Uitleg van het
feest: https://www.onderwijsenisrael.nl/jodendom/feesten-en-symbolen/sjavoeot

INFO

‘De Joodse bruiloft: een tipje van de sluier’ - artikel met een boeiende uiteenzetting
van de Joodse bruiloft: https://www.godskalender.nl/de-joodse-bruiloft/

Nog meer verdiepende informatie hierover vind je terug op de website Christipedia:
https.//www.christipedia.nl/wiki/Oud-Isra%C3%ABlitische_verloving_en_bruiloft

FILMPJES

‘Shouts of Joy - Kol Rinah” werd opgenomen tijdens Sjavoeot 2025 terwijl de sirenes
afgingen vanwege de oorlog. Het aanbiddingslied is gebaseerd op Psalm 118:15 en is
geschreven door Solu Israél. Het drukt geloof en vertrouwen uit dat Adonai de
beschermer van Israél is, en Yeshua de Redder en Messias van Israél! De overwinning
behoort Hem toe: https://www.youtube.com/watch?v=UGDFWvOG-80

Kijkerstip: ‘Een mysterie ontrafeld’, dvd over De Joods-Galilese bruiloft en de eindtijd.
Info: https://www.bol.com/nl/nl/p/mysterie-ontrafeld-dvd/9300000016310694/

TOT SLOT
Israélis geen doel op zich, maar wel een belangrijk Bijbels thema zowel in het verleden,
als in het heden en in de toekomst waar we niet aan voorbij mogen gaan.

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL heeft als doel christenen aan te
moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en
daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israél te ontdekken.
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