
 
 
 
 

Minder dan 1% van de Israëli’s kent Jezus. Onder hen valt de kleine groep van Messias-
belijdende Joden. Binnen de kerk is men onbekend met Messiasbelijdende Joden. Ze worden 
nogal eens beschouwd als ‘vreemdeling’ bijvoorbeeld omdat ze de sabbat vieren en de 
Joodse feesten houden. Het feit dat Messiasbelijdende Joden én Joods-zijn en Jezus-als-
Messias belijden maakt hun positie ingewikkeld.  
 

Messiasbelijdende Joden vormen kwantitatief gezien een hele kleine minderheid binnen de 
wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Kwalitatief vormen ze echter de basis van de kerk. 
De kerk is immers begonnen met de gemeente in Jeruzalem en verspreidde zich van daaruit 
naar de volken. Gelovigen uit de volken zijn ‘erbij’ gekomen en niet andersom, zoals ten 
onrechte vaak wordt verondersteld. Messiasbelijdende gelovigen zijn er door de eeuwen 
heen altijd geweest. Ze houden ons als volgelingen van Jezus uit de volken een spiegel voor.  
 

Messiasbelijdende Joden hebben het soms moeilijk in de Israëlische samenleving. 
Sommigen van hen ondervinden op verschillende manieren tegenwerking door overheden 
en organisaties. Toen de Here Jezus na Zijn geboorte voorgesteld werd in de tempel, 
profeteerde Simeon er al over: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in 
Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden (Lukas 2:34). Dat is vandaag de dag 
nog steeds het geval: Jezus wordt tegengesproken als de Messias en het getuigenis over 
Hem tegengewerkt.  
 

De positie van Messiasbelijdende Joden in de Israëlische samenleving is van belang, ook als 
het gaat om de Evangelieverkondiging aan het Joodse volk, hun broeders en zusters. Zij staan 
dicht bij hun volksgenoten en begrijpen hen het beste. Door Messiasbelijdende Joden te 
bemoedigen en voor hen te bidden ondersteunen wij het getuigenis van Jezus de Messias in 
Israël. Een andere manier om dat te doen, is door te geven. Paulus riep gelovigen uit de 
volken op te collecteren voor de (armlastige) gemeente in Jeruzalem (2 Kor. 9). Het is nog 
steeds goed om als kerken te collecteren voor gemeenten in Israël alsook voor mooie 
projecten in Israël.         
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Wat we in deze brief ook willen noemen is de Alpha cursus. Sinds drie jaar draait deze in 
Israël en - alhoewel nog kleinschalig - komen er mensen door tot geloof in de Here Jezus. De 
organisatoren van Alpha Israel hopen op een sterke groei en kijken daarbij naar Christus Zelf 
die ‘slechts’ begon met een groep van 12 volgelingen waaruit de wereldwijde Kerk ontstond.  
 

GEBED 
Bid voor een krachtig getuigenis van Messiasbelijdende Joden in de Israëlische samenleving. 
Bid voor een groeiende Evangelieverkondiging door gemeenten in Israël. Bid voor Alpha 
Israel: voor een toename van het aantal cursussen én van het aantal volgelingen van Yeshua.  
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JOODSE FEESTEN & VIERINGEN  
Donderdag 14 mei - Jom Jeroesjalajiem (Jeruzalemdag) 
 

BOEKAANBEVELING 
Recent verschenen is de unieke driedelige boekenset over 125 Bijbelse voorwerpen 
en hun betekenis: https://bijbelsecultuur.nl/zin-der-dingen-boek/ 
 

INFO 
Maak kennis met & steun het mooie project Alpha Israel - https://israel-en.alpha.org/ 
 

FILMPJES 
Recentelijk stond in de dienst van Mozaiek 0318 Alpha Israel centraal. Hierbij de link 
om de dienst terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=0ctUYzYp1Vo 
No One Like The Lord, Ein Kamocha Adonai - een prachtige song van Emanuel Roro, 
worship leader in Israël: https://www.youtube.com/watch?v=NbOoAISFXmo 
 

JOODSE WITZ 
Een rabbi tijdens de dienst in de sjoel: “Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. 
Het goede nieuws is dat we meer dan genoeg geld hebben om de sjoel te laten 
restaureren. Het slechte nieuws is dat het nog steeds op jullie eigen rekening staat.” 
 

WIST JE DAT 
Het aantal Alpha-cursussen in Israël sinds 2022 gegroeid is tot meer dan 50 in 2025? 
De cursus te volgen is in het Hebreeuws, Russisch en Arabisch? Emanuel Roro uit Israël 
ook bij Alpha betrokken is? Er momenteel ook een Alpha-cursus in Gaza draait?  
 

TOT SLOT  
‘Messiasbelijdende Joden vormen kwantitatief gezien een zeer kleine minderheid 
binnen de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Kwalitatief vormen ze onder-
tussen echter de basis van de kerk.’   
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL heeft als doel christenen aan te 
moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en 
daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israël te ontdekken.   
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