
 
 
 

Op een prachtige multi-zintuiglijke manier beeldt het Paschafeest de redding en bevrijding van Israël 
uit Egypte voor, én voorspelt het de redding die de Messias 1500 jaar later voor de hele wereld zou 
bewerken. Het is een feest van bevrijding: van de slavernij en van de zonde. Het is geen toeval dat 
het Joodse jaar op dit punt begint. Bij de instelling van het Pascha sprak God namelijk tot Mozes: 
Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden 
van het jaar. (Ex.12:2). Dit is Gods manier om ons de kosmische betekenis van de komende 
gebeurtenissen te laten weten. De klok begint hier met tikken. 
 

Moeten christenen Pascha vieren? Pascha is een van de Feesten van de HEER en net als de andere 
Feesten een voorafschaduwing van Yeshua/Jezus. Pascha spreekt over Zijn verzoeningswerk als het 
Lam van God. Kolossenzen 2:16 leert ons: Laat niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op 
het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Christenen zijn niet verplicht Pascha 
te vieren zoals het Joodse volk. Maar het is wel boeiend en heilzaam om je te verdiepen in de 
betekenis van het Feest dat God Zelf heeft ontworpen en ingesteld. Het geeft zicht op Zijn Heilsplan.   
 

Over de instelling van het Pascha lees je in Exodus 12-13. De Israëlieten moesten van God het bloed 
van een lam te nemen - een lam zonder smet dat vier dagen grondig was geïnspecteerd - en het op 
de deurposten van hun huizen te strijken. Toen de engel des Heren het onschuldige bloed zag, zou 
hij dat huis ‘voorbijgaan’. Evenzo geldt dat als we Yeshua als onze Verlosser aanvaarden, we als het 
ware Zijn vergoten bloed op de deurposten van ons hart en leven strijken. En dan bevrijdt God ons 
van de straf van de dood en bevrijdt ons van de slavernij van de zonde. 
 

Het ‘laatste avondmaal’ was een Sedermaaltijd die Yeshua met Zijn discipelen vierde. De mensen 
moesten vier dagen voor Pascha hun lammeren aan de priester voorleggen ter inspectie. Het was 
op deze dag dat Yeshua Jeruzalem binnenreed op een ezel waarbij men luid ‘Hosanna!’ riep, wat 
betekent: ‘Red ons!’ De vier dagen die volgden hebben de religieuze leiders gezocht naar een reden 
om Hem te doden, zonder deze te vinden: Jezus Christus is waarlijk het smetteloze Paaslam! 
 

Van de Sedermaaltijd valt een hoop te leren. Veel van de rituelen van de traditionele Sedermaaltijd 
komen niet uit de Bijbel, maar zijn gemaakt door Joodse Rabbijnen na de vernietiging van de tempel. 
Verschillende van deze tradities die zijn ingesteld door mensen die Yeshua verwierpen, hebben 
echter de vingerafdrukken van de Heilige Geest. Onbedoeld verwijzen ze naar waarheden over de 
Messias en naar de boodschap van het kruis. 
 

Mocht je de gelegenheid hebben een Sedermaaltijd bij te wonen, dan kan dat een verhelderende 
en betekenisvolle gebeurtenis zijn. Het is een mooie gelegenheid om onze verbondenheid met Israël 
te gedenken en te vieren dat God hen heeft bevrijd uit de slavernij van Egypte. Het is ook een manier 
om je eigen relatie met God te verdiepen en stil te staan bij de bevrijding door Yeshua uit de slavernij 
van zonde en dood. 
 

GEBED 
Vader, dank U voor het Pascha en voor de Sedermaaltijd met zoveel rijke lessen, ook voor ons! Dank 
U dat U Uw Zoon, Yeshua, hebt gezonden als het ware Paaslam. Zoals het bloed van het lam de 
Israëlieten in Egypte beschermde, zo beschermt het bloed van Yeshua ons. Dank U voor Uw 
bevrijding uit de slavernij van de zonde. Amen! 

 
Interkerkelijke Groep Israël 19 maart 2026 
         www.interkerkelijkegroepisrael.nl 

 
 

 

https://www.oneforisrael.org/reason-wont-find-lamb-jewish-passover-meal/
http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/


 
 

 
            Inkijkje in de oude stad Jeruzalem 

INFO  
Verhelderend artikel over ‘De vreemdeling en de paasmaaltijd’ (Exodus 12:43) door  
Peter van ’t Riet - https://www.petervantriet.nl/article.php?articleID=272 
 

FILMPJES 
‘David Danced’ - Prachtige Worship vanuit Israel in Hebreeuws, Engels en Arabisch:   
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ2Buuw_OzE 

Een inkijkje in het leven van de Joodse Deborah Walg die de spin is in het web van het 
Joods Hospice Immanuel in Amsterdam: https://npo.nl/start/afspelen/deborah-walg 
 

JOODSE WITZ 
Esther Rothman zag halverwege de middag een onweersbui ontstaan, dus begon ze 
zich zorgen te maken over haar achtjarige dochter Rachel die de drie blokken van 
school naar huis zou lopen. Esther besloot haar tegemoet te komen en zag Rachel 
nonchalant langslopen, terwijl ze steeds stopte om te glimlachen wanneer de bliksem 
flitste. Toen ze haar moeder zag, rende de kleine Rachel naar haar toe en legde 
enthousiast uit: “De hele weg naar huis heeft Hashem een foto van mij gemaakt!” 
 

WIST JE DAT 
Het een traditioneel Joods gebruik is om een vaste richting in acht te nemen bij het 
uitspreken van gebeden: met het gezicht naar het oosten? In huiskamers het oosten 
vaak wordt aangeduid met een bordje aan de oostelijke wand met daarop het woord 
mizrach? Het helpt om de gedachten dagelijks te richten naar Jeruzalem, meer nog 
naar het centrum ervan, de tempel? Het zelfs in een dienst van Messiaanse Joden kan 
gebeuren dat de groep zich bij het uitspreken van gebeden naar het oosten wendt?   
 

TOT SLOT  
‘Als je koninkrijken en naties ziet oorlogvoeren, dan zal de Messias niet al te lang meer 
talmen te komen.’ Beresjiet Rabba 12 (rabbijnse interpretaties over het boek Genesis) 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL heeft als doel christenen aan te 
moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en 
daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israël te ontdekken.    
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