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Grote verhalen beginnen vaak klein, stil en onopgemerkt. Wat vandaag onbelangrijk
lijkt, kan morgen een sleutelrol spelen in iets dat je nu nog niet kunt zien. Laat je in
deze nieuwsbrief bemoedigen door een paar bekende voorbeelden uit Gods Woord:

1. Mozes, een baby in een biezen mandje (Exodus 2:1-10)

Mozes, die de grote leider van Israél werd, begon zijn leven in het geheim. Verborgen
in een mandje tussen het riet werd hij gered. Niemand kon toen vermoeden dat deze
onopvallende baby later door God gebruikt zou gaan worden om een heel volk uit
Egypte te leiden.

2. David, de jongste herdersjongen (1 Samuél 16)

David werd niet eens geroepen toen de profeet Samuel op zoek was naar een koning,
zo onbeduidend leek hij. Maar juist deze ongeziene herdersjongen werd gekozen door
God en groeide uit tot een van de grootste koningen van Israél.

3. Ruth, de buitenlandse weduwe (Bijbelboek Ruth)

Ruth begon als een onbekende, kwetsbare weduwe in een vreemd land. Toch werd
zij door haar trouw en liefde deel van de geslachtslijn van koning David en zelfs van
Jezus Christus. Een groot leven dat begon in volledige anonimiteit.

4. Samuel, als kind in de tempel (1 Samuél 3)

De jonge Samuel diende stil en onopvallend in de tempel. Niemand zag hem als
belangrijk - totdat God hem ’s nachts riep. Hij groeide uit tot een van de grootste
profeten van Israél.

5. Het volk Israél (Deuteronomium 7:6-8)

God koos het volk Israél, het kleinste van alle volken, uit alle volken van de aarde om
Zijn volk te zijn. Opdat door dit kleine volkje alle volken van de aardbodem gezegend
zouden worden (Gen.12:3). Immers, uit hen kwam voort de Messias. En aan hen zijn
de woorden van God toevertrouwd (Rom.3:2).

6. Jezus, geboren in een stal of grot (Lukas 2)

Het grootste leven ooit begon in alle eenvoud: geen paleis, geen macht, maar een stal
of grot in Bethlehem. Onopgemerkt door de wereld, maar gezien door God. Zijn
nederige begin toont dat het grote vaak klein begint. Hij, Gods Zoon, was en is de
Messias van Israél en de Redder van de wereld!

GEBED

Dank dat God voor Zijn grote trouw! Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Van Hem
staat geschreven in Zacharia 2 vers 12: De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn
deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. God gaat een weg met Israél!
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INFO

‘Van verachting naar liefde’ staat boven het getuigenis van Joseph Steinberg, direc-
teur van de Britse organisatie International Mission to Jewish People (IMJP):
https.//www.israelendebijbel.nl/nl/kennisbank-artikel/2024/11/27/van-verachting-
naar-liefde?originNode=1019

FILMPJES

In deze video van De Verkenners meer over het leven en het denken van Arabische
en Joodse volgelingen van Jezus Christus in het Heilige Land. Heel veel kijkplezier toe-
gewenst - https.//deverkenners.info/videos/volgelingen-van-jezus-in-israel/

Inkijkje in het leven van de Joodse Gideon Italiaander die in Amsterdam een bekende
naam heeft als je op zoek bent naar spullen waarvan je nog niet wist dat je ze goed
kunt gebruiken. Of als je met weinig budget een trouwjurk, een linker skihandschoen
of een fles parfum wilt kopen: https://npo.nl/start/afspelen/gideon-italiaander 2

WIST JE DAT

Ongeveer 2% van de bevolking van Israél zichzelf een volgeling van Jezus noemt?
Veruit de meesten van hen van Arabische afkomst zijn? Het aantal Joodse volgelingen
van Jezus in Israél naar schatting tussen de 15.000 en 25.000 personen bedraagt?

JOODSE WITZ

Een katholiek, een protestant, een moslim en een Jood waren in discussie tijdens een
diner. Katholiek: “Ik heb een fortuin. Ik ga Citibank kopen!” Protestant: “lk ben heel
rijk en ga General Motors kopen!” Moslim: “lIk ben een fantastisch rijke prins. Ik ben
van plan om Microsoft te kopen!” Vervolgens wachten de drie tot de Jood gaat
spreken. Deze roert in zijn koffie, legt het lepeltje op tafel, neemt een slokje van zijn
koffie, kijkt de mannen aan en zegt dan ongedwongen: “lk verkoop niet!!”

TOT SLOT
Zoeken naar G-d is als je huis overhoophalen omdat je je sleutels kwijt bent om er
vervolgens achter te komen dat ze gewoon in je zak zitten.

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL heeft als doel christenen aan te
moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en
daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israél te ontdekken.
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