
 
 

Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen 
van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn 
Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! (…) Kus de 
Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even 
ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen! Psalm 2:1-3 en 12 
 

‘Geen God, geen meester’ zo luidt een bekende slogan. Het betekent ten diepste het zich 
verzetten tegen elke vorm van autoriteit, zowel religieus (God en Zijn Woord) als seculier 
(elke vorm van gezag van mensen over mensen), en streeft naar een samenleving zonder 
heersers en hiërarchie. Kenmerkend voor het verlichtingsdenken van vroeger maar ook voor 
het huidige postmoderne denken. Je hoort de echo ervan klinken in Psalm 2: Weg met Zijn 
knellende banden en boeien (vs.2-3). Hoeveel conflicten er op aarde ook zijn, wanneer het 
gaat over God en Zijn Zoon Jezus Christus, spannen de vorsten samen. De handen worden 
ineengeslagen. Verdeeldheid wordt verbroedering. Met zijn allen tegen God. Heel frappant. 
En ergens ook weer niet. De Here Jezus zei immers Zelf: Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij 
(Matth.12:30 HTB).  
 

Dat samenspannen van de vorsten der aarde tegen de HEERE en Zijn Gezalfde uit zich ook 
in het samenspannen tegen Gods volk. Tegen de ‘gezalfden’ die God hier op aarde 
vertegenwoordigen: Zijn eigen volk. Dat is iets van alle tijden. Het volk Israël, dat zo 
nadrukkelijk naar Israëls God verwijst, krijgt de haat van de heidenvolken over zich heen.  
 

Hoe is de reactie van de Allerhoogste? Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen 
bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik 
aanjagen (Ps.2:4-5). God ziet alle agressie tegen Hem, tegen Zijn Gezalfde en tegen Zijn volk. 
En Hij lacht. Vanwege de mensen, gevormd uit het stof van de aarde, die zich voornemen de 
Almachtige van Zijn troon te stoten. Hij Die alles doorziet, en Die alles zal vergelden. Israël 
en haar Messias moeten nog geduld hebben. De koningen der aarde kunnen nog een tijdje 
hun gang gaan. Maar de verlossing is nabij. God heeft nog geduld. En Zijn oproep is een 
ernstige: Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. 
Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt 
en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot 
Hem de toevlucht nemen’ (Ps.2:10-12). Kus de Zoon, verzoen je met God in Christus. Wie tot 
Hem de toevlucht neemt, wordt welzalig genoemd. Ofwel, gelukkig in het kwadraat!  
 

Inspiratiebron: Het geheim van de Hoogst, Psalmendagboek van Annemarie van Heijningen-
Steenbergen 
 

GEBED 
Bid voor politici, regeringsleiders, rechters en kerkleiders wereldwijd. Ook kerkleiders in  
onze kerken. Voor bekering tot de God van Israël en tot Zijn Zoon, de Messias Jezus Christus.    
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 Sabra, de vrucht van de cactus 

 

WIST JE DAT 
Sabra het Israëlische woord voor de vrucht van de cactus is? Deze vrucht van buiten 
hard en stekelig is, maar van binnen zacht en zoet? Iemand die in Israël is geboren,  
een sabra wordt genoemd? Een Israëli hard en stug kan zijn, maar van binnen eigenlijk 
zacht en zoet is, net als de vrucht? Het rond augustus het ‘sabra-seizoen’ is? De 
vruchten dan rijp zijn en worden geplukt? Daarbij gebruik wordt gemaakt van speciale 
tangen vanwege de stekels? Sabra’s vooral in het wild groeien? Mensen dan hun zelf 
geplukte sabra’s overal langs de wegen verkopen? De sabra een populaire vrucht is?  
 

JOODSE WITZ 
Weizmann, de eerste president van de Staat Israël, zei ooit tegen de president van 
Amerika, Truman: “Ik heb het veel moeilijker dan u: u bent president over 
honderdvijftig miljoen Amerikanen, maar ik over een miljoen presidenten.”  
 

FILMPJES 
‘Naches’ is een 60-delige serie van regisseur David Blitz. Deze afleveringen die vijf 
minuten duren bieden een inkijkje in het leven van een Joodse Nederlander die een 
glimlach op ons gelaat brengt met relativering of een vrolijke noot. Maak deze week 
kennis met Esther Erwteman die haar droom is achterna gegaan. Ze heeft een manier 
gevonden om mensen bij elkaar te brengen en gezelligheid te bieden. Ze snoept daar 
zelf ook van mee en geeft dat door aan haar dochter, die niet altijd even goed naar 
haar moeder luistert: https://npo.nl/start/afspelen/esther-erwteman_3 
 

INFO  
Meer over ‘Esther’s Cookery’, de vegetarische kookstudio van Esther Erwteman in 
hartje Amsterdam. Met o.a. info over de kookworkshops: https://estherscookery.nl/ 
 

TOT SLOT  
De geboorte van Yeshua verbindt ons christenen onlosmakelijk met het Joodse volk.  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL heeft als doel christenen aan te 
moedigen om de Bijbelse wortels van het geloof te leren kennen en 
daarmee ook Gods hart en houding ten opzichte van Israël te ontdekken.   
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