N,@WSbngf

Interkerkelijke Groep Israél 8 januari 2026
www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Kerst mag dan achter ons liggen: bij de komst van Gods Zoon naar deze wereld mogen we het hele
jaar door stilstaan. Hij kwam immers om ons leven te geven door te sterven aan het kruis! In deze
brief nemen u nog even mee naar Bethlehems velden, de plek waar de Here Jezus is geboren.

De heuvels rond Bethlehem stonden bekend om twee dingen. Ten eerste betekent Bethlehem ‘huis
van brood’. Elk jaar groeide er wintertarwe en gerst op deze velden. Dit werd in het voorjaar ge-
oogst, tussen Pesach en Sjavoeot, en werd gebruikt om de bevolking van Jeruzalem mee te voeden.

Ten tweede dienden deze heuvels als locatie waar jonge schapen werden grootgebracht voor de
tempeloffers in Jeruzalem (o0.a. voor Pesach). Het was juist aan de herders uit die streek (men denkt
dat dit priesters van de tempel waren), die de nacht met hun kuddes in deze velden doorbrachten,
aan wie een engel van de Heere verscheen die de geboorte van Gods Zoon aankondigde. Hij sprak
tot hen: En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de
kribbe (Lukas 2:12). En wel in de stad van David, in Bethlehem (Lukas 2:11).

Mogelijk verwijst dit ‘teken’ naar een gewoonte van die tijd. Nogmaals, de schapen bestemd voor
de offerdienst in de tempel werden grootgebracht in deze velden tussen Bethlehem en Jeruzalem.
Wanneer de lammeren tijdens het geboorte-seizoen in de grotten van Bethlehem werden geboren,
werden ze in doeken gewikkeld om ze te drogen en vervolgens in een kribbe gelegd totdat ze konden
lopen. Dit om ze onbezoedeld te houden. Deze offerlammeren moesten immers zonder gebrek zijn.
De verborgen boodschap in dit ‘teken’ dat door de engel werd verkondigd, verwijst naar de Here
Jezus die geboren werd om te sterven als het Offerlam voor de zonden van de wereld.

De profeet Micha had zeven eeuwen voor de geboorte van Christus al voorzegd dat Bethlehem de
geboorteplaats zou zijn: En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van
Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israél. Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af (Micha 5:1). Micha spreekt over ditzelfde gebied wanneer hij verwijst naar
de ‘Schaapstoren’: En u, Schaapstoren, Ofel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal
komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem (Micha 4:8).
Deze Schaapstoren was een stenen wachttoren van waaruit werd gewaakt over Bethlehems velden
waar de jonge schapen werden grootgebracht. Alleen in dit gebied met schapen bestemd voor de
offersdienst in de tempel in Jeruzalem. Micha spreekt dus hier twee keer over de plaats waar de
Messias, de koning van Israél, geboren zou worden. Wat een onbeschrijfelijk mysterie dat de Here
Jezus geboren werd op dezelfde plaats waar offerlammeren werden geboren en grootgebracht.
Toen Johannes Hem zag, sprak hij: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
(Joh.1:29). Hij kwam naar de aarde om de prijs voor de zonde te betalen. En Hij zal terugkomen in
grote macht en heerlijkheid om Zijn vijanden te vernietigen, om het trouwe overblijfsel te redden
en de wereld in gerechtigheid en vrede te regeren.

Voor meer boeiende en verdiepende informatie: https.//www.jair-bijbelstudies.nl/bijbelstudies-
nieuwe-testament/lukas-2-8-12-wat-was-het-teken

GEBED

Dank God voor de vele regen die er in de afgelopen tijd is gevallen! Op de HEERE vertrouw ik, ik zal
niet wankelen. Psalm 26:1. Bid dat het volk Israél haar vertrouwen meer en meer op God zal stellen.
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De Gouden Poort of De Poort van de Messias

INFO

Verhelderend artikel geschreven door Joanneke Koster die aan het eind van 2025
Israél bezocht: https://revive.nl/een-oorlog-zag-israel-niet-aankomen-het-verliezen-
van-de-mediaoorlog/

FILMPJES

Thank You for This Year/Toda Al HaShanah Hazot - English Hebrew Messianic Worship
Song: https://www.youtube.com/watch?v=ICDMIbZNimA

‘Naches’ is een 60-delige serie van regisseur David Blitz. De korte afleveringen bieden
een inkijkje in het leven van een Joodse Nederlander. Maak deze week kennis met
Moshé en Marjan Lewkowitz: https://npo.nl/start/afspelen/moshe-lewkowitz 1

Een leerzame video ‘Studeren met de Verkenners’, ditmaal over de Hebreeuwse taal:
https://deverkenners.info/videos/studeren-met-de-verkenners-de-hebreeuwse-taal/

JOODSE WITZ

De oude Menachem, eigenaar van een kleine winkel, ligt op sterven. Hij kan al bijna
niets meer zien. Eerbiedig staat zijn gezin om zijn bed. Met inspanning van zijn laatste
krachten begint Menachem nog één keer te spreken: “Rifka, mijn vrouw, ben je
daar?” “Ja, mijn heer!” “Jakob, mijn zoon, ben je daar?” “Ja, vader.” “Lea, mijn
dochter, ben je daar?” “Ja, vader.” “Rachel. Mijn dochter, ben je daar?” “Ja, vader.”
Met inspanning van zijn laatste krachten richt de oude man zich op en roept kwaad
uit: “En wie is er in de winkel?”

WIST JE DAT

Jeruzalem veelvuldig voorkomt in de Joodse traditie? De stad genoemd wordt op
feestdagen, bij begrafenissen en bruiloften, en tijdens de dagelijkse gebeden? Veel
Joden zich elke keer dat ze bidden naar Jeruzalem richten, de plaats van de tempel?

TOT SLOT
Napoleon zei het reeds: “De geschiedenis der wereld zal niet in Occident (het Westen),
maar in Oriént (het Oosten) beslist worden.”  Uitgesproken door Johannes de Heer

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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