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En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij
God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus
geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de
Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob
Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Lukas 1:30-33

In de Adventstijd staat verwachten centraal. We verwachten de komst van de Messias,
de Koning van Israél. We mogen samen met Israél uitkijken naar een tijd van vrede en
gerechtigheid. Een tijd waarin God Zijn volk zal thuisbrengen en Israél zal herstellen.

Het is goed en belangrijk om bij tijden een moment te reflecteren over waar je al zo lang
in geloofd hebt, of wat je zo lang al gedaan hebt, maar waar toch een nieuwe weg nodig
is. Dat is ook wat veel christenen in de afgelopen eeuw hebben gedaan als het gaat om
hoe ze tegen Israél aankijken. En die ontwikkeling gaat gelukkig nog steeds door!

Lange tijd werd in de kerk de vervangingsleer gepredikt, de leer dat de kerk in de plaats
van Israél is gekomen. Na de verschrikking van de Holocaust begonnen steeds meer
christenen zich echter af te vragen hoe het nu echt zat met Israél. Toen ze met die vraag
in hun achterhoofd opnieuw de Bijbel begonnen te lezen, kwamen ze erachter dat God
nog steeds een uniek plan heeft voor Zijn volk Israél.

Dat laat de tekst bovenaan deze brief ook zien. De Here Jezus, die zelf Joods is, zal Koning
zijn over Zijn eigen volk. In de tekst gaat het ook over het Koninkrijk van de Here Jezus
waar geen einde aan zal komen. Dat Koninkrijk verwachten wij nog.

In Zacharia 14:4 lezen we dat de Here Jezus bij Zijn terugkomst Zijn voeten zal zetten op
de Olijfberg in Jeruzalem. Daar zal Hij onder Zijn volk zijn en zal Gods genade en
Koningschap via Israél uitgaan over de hele wereld.

Wij wensen u fijne feestdagen toe. Samen mogen we verlangend uitzien naar de terug-
keer van onze Messias, van Israéls Koning. Het Lam Gods, de Leeuw uit de stam van Juda!

GEBED

Bericht van Daniel Keijzer uit Samaria: “Steeds meer Israélische jongeren keren vanuit een
seculier bestaan terug naar het traditionele Jodendom. Het lijkt op een soort ontwaken
en terugkeren naar God. Er is nog geen sprake van wedergeboorte, zoals men dat in de
kerk kent, want er is absoluut nog een versluiering over wie Yeshua is en dat is iets waar
we voor mogen blijven bidden. Het is een kwestie van openbaring en dat kan alleen de
Heilige Geest doen.” God is aan het werk. Halleluja! Bid jij mee?


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/
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FILMPJES
Mooie uitleg over het thema ‘Joodse Bijbeluitleg’ in deze aflevering van Studeren met
De Verkenners: https://deverkenners.info/videos/joodse-bijbeluitleg/

JOODSE FEESTEN & VIERINGEN
Zondagavond 14 t/m maandag 22 december - Chanoeka of Lichtfeest

BOEKAANBEVELING

Recentelijk verschenen: ‘Nieuwe hoop op vrede - Een Palestijns-Joodse visie voor een
hoopvolle toekomst in het Midden-Oosten’. Geschreven door Tass Saada die PLO-
sluipschutter en vertrouweling van Yasser Arafat was, en door Emanuel Shahaf die
Mossad-medewerker en stafofficier bij de Israélische luchtmacht was. Decennialang
zagen zij elkaar als de vijand. Tot ze elkaar ontmoetten in een restaurantje bij Jericho.
Voor uitgebreide info: https://www.gideonboeken.nl/nieuwe-hoop-op-vrede

INFO

Heinz Pollack was de eerste in hun familie die in Yeshua ging geloven, maar tegelijk
zijn Joodse identiteit bleef omarmen. Hij stond aan de wieg van de Messiasbelijdende
beweging in Israél. Volledige artikel: https://www.israelendebijbel.nl/nl/kennisbank-
artikel/2025/11/24/de-abraham-van-onze-familie

JOODSE WITZ

Een toehoorder, verwijtend tegen de maggid (Joodse rondreizende prediker): “De
hele nacht heb ik niet kunnen slapen na uw preek!” “Heb ik zo’n indruk op u
gemaakt?” “Nee, maar ik ben onder de preek ingeslapen. En als ik overdag slaap, doe
ik ’s nachts geen oog dicht.”

TOT SLOT

Laten wij ons, zo vaak wij gedenken aan het grote wonder van Israéls uittocht uit
Egypte, herinneren dat de grootte van dit wonder overtroffen zal worden door het
wonder van Israéls uiteindelijke terugkeer. Johannes de Heer

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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