
 
 
 

 

Bij Chanoeka kun je denken aan een Joodse feestdag van het OT, maar de gebeurtenissen die reden 
zijn voor dit feest gebeurden pas nadat het laatste boek van het OT was geschreven. Het is goed ook 
dit jaar weer even stil te staan bij de betekenis van Chanoeka, het Lichtfeest.  
 

Het feest herdenkt de herinwijding van de Tweede Tempel in de 2de eeuw voor Christus. Na de dood 
van zijn vader Antiochus III kreeg Antiochus IV Epiphanes, koning van Syrië, de controle over Israël. 
Hij verbood de praktijk van de Joodse religie, dwong het volk om Griekse goden te aanbidden en 
ontheiligde de Tempel door er een varkensoffer aan Zeus te brengen. Een kleine groep Joodse rebel-
len o.l.v. van Mattathias en zijn zoon Judas Maccabeus vocht terug. Ze slaagden er uiteindelijk in het 
Syrische leger uit Israël te verdrijven. Hun 1ste daad was het reinigen en herinwijden van de tempel. 
 

Volgens de Talmoed was er slechts één klein potje heilige olie over toen de Joodse rebellen de 
Menorah van de Tempel wilde ontsteken. Hoewel deze olie slechts genoeg was voor één dag, hield 
deze de Menorah op wonderbaarlijke wijze gedurende acht dagen brandende, totdat er nieuwe 
heilige olie was gemaakt. Ter viering van deze gebeurtenis riep het Joodse volk een jaarlijks 
achtdaags feest uit, te beginnen op de 25ste dag van Kislev, op de Joodse kalender. 
 

Tijdens Chanoeka wordt deze herinwijding van de tempel gevierd, maar ook de herinwijding van het 
hart om God lief te hebben en Hem te aanbidden. Een andere naam voor Chanoeka is Lichtfeest: 
door de heilige olie die acht dagen lang brandde kon het licht in de tempel schijnen.   
 

Omdat de Maccabeïsche opstand plaatsvond na het schrijven van Maleachi, dus tijdens de Inter-
testamentaire Periode, kom je Chanoeka nergens in het OT tegen. Wel in het NT - het werd zelfs 
nog steeds gevierd toen Jezus op aarde was, terwijl men inmiddels onder de Romeinse bezetting 
leefde. Johannes 10:22 zegt: En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en 
het was winter. Onze Heer kwam naar Jeruzalem voor de viering van Chanoeka. Hij vierde het feest 
in dezelfde tempel die in de 2de eeuw voor Christus door de Makkabeeën werd gereinigd. 
 

Twee hoofdstukken daarvoor, in Johannes 8:12, sprak Jezus: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij 
volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Net zoals 
het kleine potje heilige olie de Menorah brandende hield en de tempel verlichtte voor het Joodse 
volk in de 2de eeuw, is Christus het Licht dat tegen alle verwachtingen in de duisternis van deze 
wereld schijnt. Als wij op Hem gericht zijn, zullen we niet in duisternis wandelen maar in Zijn Licht. 
 

Tijdens Chanoeka wordt elk van de acht dagen een nieuwe kaars op de negen-armige kandelaar 
aangestoken. De negende kaars wordt gebruikt om de anderen aan te steken. En tijdens het 
aansteken van de kaars van elke dag, worden zegeningen opgenoemd en wordt de Menorah voor 
het raam geplaatst zodat voorbijgangers deze kunnen zien. En als herinnering aan het potje heilige 
olie worden er traditionele Chanoeka-lekkernijen gegeten die in olie gebakken zijn (latkes ofwel 
aardappel-pannenkoeken en Soefganiot ofwel jam donuts).  
 

Het is goed dit stukje geschiedenis van Israël te kennen, en ervan leren. Want ook wij mogen onszelf 
‘herinwijden’ aan het aanbidden van God en aan het wandelen in het Licht van Christus. Hij spoort 
ons aan: U bent het licht van de wereld. Matth.5:14.  ‘Laat zo je licht schijnen bij alles wat je doet!’ 
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               Het aansteken van de Chanoeka kaarsen 

 

JOODSE FEESTEN & VIERINGEN  
Zondagavond 14 t/m maandag 22 december - Chanoeka of Lichtfeest 

De Verkenners over Chanoeka: https://www.youtube.com/watch?v=KuYzDuNj6qA 

Bid dat in het hart van vele Joodse mensen het Licht der wereld mag gaan schijnen!   
 

INFO  
Geniet van de prachtige schilderijen van Sjaak Maliepaard, die naast dominee ook 
kunstschilder is: https://drievoudigsnoer.nl/ 
Wat bedoelde Paulus in Rom. 11:26 met ‘Zo zal heel Israël behouden worden’? Betreft 
het hier alle Joden door de eeuwen heen? Meer erover in Podcast met Christian Stier: 
https://www.israelendebijbel.nl/nl/ib-podcast-detailpagina/2025/10/10/heel-israel-
behouden 
 

FILMPJES 
Seculiere Jood herkent Yeshua in Johannes 1:1 - “Ik begon te huilen en wist: dit is de 
Messias” (incl. video): https://revive.nl/seculiere-jood-herkent-yeshua-in-johannes-1-
vers-1-ik-begon-te-huilen-en-wist-dit-is-de-messias/ 
The King's Harpists met het bekende ‘Jerusalem, Jerusalem (The Holy City)’ - Live from 
Jerusalem: https://www.youtube.com/watch?v=io_-QPA_p4I 
 

WIST JE DAT 
Twee fabrikanten samen verantwoordelijke zijn voor het grootste deel van de wereld-
wijde verkoop van Chanoekakaarsen? De Menorah Candle Company en de Ner Zion 
Candle Factory beide gevestigd zijn in Israël en beide ouder dan de staat zelf zijn? Ze 
garanderen dat hun kaarsen minstens een half uur branden, volgens de religieuze 
richtlijnen voor het branden van de Chanoekia? 
 

TOT SLOT  
Chanoeka leert om niet de duisternis te vervloeken, maar om een kaars aan te steken.  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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