
 
 
 

 

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht 
en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 
Genesis 3:15 
 

God belooft hier - na de zondeval van de mens - twee belangrijke dingen. Enerzijds de 
nederlaag van satan, en anderzijds de verlossing van de mens. Na de zondeval koos 
God ervoor om mensen te gebruiken en deze in te zetten als instrument om Zijn 
reddingsplan te volbrengen. Na 2000 jaar vond God een man die Zijn belofte geloofde, 
Abram. God sloot een verbond met Abram en beloofde hem: En in uw nageslacht 
zullen alle volken van de aarde gezegend worden (Genesis 22:18). Vele eeuwen later 
zegt Paulus (Galaten 3:16) dat dat nageslacht (zaad) Christus is: Welnu, zo zijn de 
beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de 
nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; 
dat is Christus. 
 

Vijfhonderd jaar na Abram vond God opnieuw een man die Hij kon gebruiken: Mozes. 
Door Mozes stelde God het bloedoffer in van een lam (zie Exodus 12). Dit was een 
schaduwbeeld van de Here Jezus Die als het Lam van God geofferd zou worden. En 
God sloot een verbond met Mozes. Vijftienhonderd jaar lang offerden de Israëlieten 
een lam om hun zonden te bedekken en wachtten zij op de komst van de beloofde 
Messias, de Verlosser. En vijfhonderd jaar na Mozes sloot God een verbond met 
David, tot wie Hij zei: Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig 
vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn (2 Samuel 7:16). De Heere God had nu 
drie Messiaanse verbonden gesloten: Abrams verbond van de belofte, Mozes’ bloed-
verbond en Davids verbond van eeuwige koningschap. Jezus Christus vervulde deze 
drie verbondsbeloften toen Hij Zichzelf als onschuldig, zondeloos Lam van God 
offerde en na drie dagen opstond uit de dood. Hij stierf als het Lam van God. En Hij 
zal terug komen om plaats te nemen op de troon van Zijn vader David (Lukas 1:31-33)   
 

Bergen zullen wank'len, maar Gods Woord houdt stand, veil'ge gids naar 't hemels 
vaderland. Glorie, glorie! Nimmer kan het eeuwig Woord des Heren falen! Glorie, 
glorie! 'k Sta vast op de beloften van mijn God! 
 

GEBED 
Bid om regen want het is kurkdroog in Israël. Bid dat steeds meer christenen in ons 
land  gaan beseffen dat het Joodse volk Gods oogappel is. Bid dat leiders van kerkelijke 
gemeentes zich durven uitspreken over Gods volk. Bid dat velen van het Joodse volk  
de Here Jezus, de Messias van Israël, mogen ontmoeten en Hem zullen gaan volgen.   
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         De Bijbel is een Joods boek 

 

INFO  
De Bijbel is niet zomaar een boek, maar Gods Woord dat spreekt, getuigt én overtuigt. 
Het verhaal van de Joodse Tamir laat dit mooi zien. Vijf jaar lang stond het Nieuwe 
Testament als ‘een stille evangelist’ in zijn boekenkast. Totdat Tamir het opende en 
erin begon te lezen. Lees hier het bijzondere en volledige getuigenis van Tamir:  
https://www.israelendebijbel.nl/nl/kennisbank-artikel/2025/10/27/bijbel-al-5-jaar-
in-huis?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=24-7-een-
evangelist-in-huis 
 

BOEKAANBEVELING 
Prachtige uiteenzetting van de geschiedenis van Izak en Rebekka, inclusief diep-
gaande en gedetailleerde voorafschaduwingen. Ideaal voor studiegroepen omdat alle 
twaalf hoofdstukken zijn voorzien van gespreksvragen. Voor meer info en aanschaf:  
https://www.toetssteen-boeken.nl/boeken/alle-boeken/zoals-rebekka/ 
 

FILMPJES 
‘God is our refuge and strength’ - Hebrew, Arabic and English Worship from Israel: 
https://www.youtube.com/watch?v=upCUuGAa3hk 
‘Israël is en blijft Gods oogappel’ is een korte videoboodschap van Jacques Brunt voor 
christenen: https://www.youtube.com/watch?v=pF0NKP7KmJw 
 

JOODSE WITZ 
Een dame zat in een Egged-bus in Jeruzalem een krantenartikel te lezen over statis-
tieken over leven en dood. Gefascineerd wendde ze zich tot de man naast haar en zei: 
“Wist je dat elke keer dat als ik ademhaal er iemand sterft?” “Echt!?” reageerde de 
man. “Heb je mondwater geprobeerd?” 
 

TOT SLOT  
De enige van wie wij moeten vrezen, is de Here God en niet van mensen die zich als 
vijand opstellen. Binyomin Jacobs 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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