
 
 
 

Momenteel viert het Joodse volk Soekot, Loofhuttenfeest. Dit is de laatste van de 
zeven Feesten des Heren. Het wordt gevierd in de 7de maand en duurt zeven dagen. 
De andere Feesten zijn (in chronologische volgorde): 1. Pesach, 2. Feest van de onge-
zuurde broden, 3. Feest van de eerstelingen, 4. Sjavoeot of Pinksterfeest, 5. Bazuinen-
feest, 6. Grote Verzoendag en 7. Soekot of Loofhuttenfeest (lees Leviticus 23). Soekot 
behoorde met Pesach en Sjavoeot tot de zogenaamde drie Hoge Feesten. De mannen 
van Israël werden geacht jaarlijks deze drie Hoge Feesten in Jeruzalem te bezoeken. 
 

Soekot is het feest van de 'zevens'. Dit getal spreekt van de volheid. Alle Feesten lopen 
uit op dit ene Feest, op Soekot. Gods Heilsplan zal in de toekomst, tijdens dit grote 
inzamelingsfeest, zijn totale vervulling krijgen. We zien in onze tijd tijdens Soekot al 
veel joden en christenen optrekken naar Jeruzalem om daar samen Soekot te vieren. 
In de (nabije) toekomst, als de Here Jezus tijdens het 1000-jarig Vrederijk zal regeren 
op aarde, zullen alle volken jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om dit Feest te vieren. 
In Zacharia 14:16 lezen we daarover: Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van 
alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan 
om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het 
Loofhuttenfeest te vieren.  
 

In Numeri 29:12-34 lezen we dat er in totaal 70 ossen tijdens Soekot werden geofferd. 
Op de eerste dag werden er 13 aangeboden; op de tweede dag 12; en zo werden er 
zeven geofferd op de zevende en laatste dag. Volgens de rabbijnen spreekt  het getal 
70 van de naties van de wereld. Zij suggereren dat het afnemende aantal ossen dat 
werd geofferd verwijst naar de afnemende verbondenheid van de naties van de 
wereld met Israël gedurende de laatste dagen tot het Messiaanse tijdperk. Terwijl het 
offer van deze 70 ossen er juist was ten behoeve van de naties van de wereld. Het 
verwees naar hun bekering tot de God van Israël en het samenkomen van die twee 
onder de Shekina-Heerlijkheid van God. 
 

De rabbijnen interpreteren de Soekot (hutten) als een herinnering dat het lijden in de 
woestijn slechts tijdelijk was en is. Het herinnert het volk aan Gods belofte dat de 
verlossing zal komen, samen met de wederopbouw van de Tempel. Een verwijzing 
naar het Vrederijk. In het Koninkrijk van de Messias zal Israël het hoofd van de naties 
zijn en zal antisemitisme niet langer bestaan. Bid voor de Vrede van Jeruzalem! 
 

GEBED 
Bid dat het Joodse volk in alle rust de mogelijkheid zal hebben om Soekot (het Loof-
huttenfeest) te vieren. Bid dat God tot harten zal spreken door dit bijzondere Feest.  
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              Met Simchat Thora vieren Joden dat God hen de Thora gaf 

 

JOODSE FEESTEN & VIERINGEN  
Dinsdag 7 t/m maandag 13 oktober - Soekot (Loofhuttenfeest)  
Woensdag 15 oktober - Simchat Thora: https://radioisrael.nl/simchat-thora/ 
 

FILMPJES 
‘Dit is niet ons thuis’ - een prachtig lied gezongen door Christian Verwoerd en dat 
mooi aansluit bij Soekot:  https://www.youtube.com/watch?v=BwJu19UyIms 
Geniet van het nummer ‘Resting Place’ - een prachtige Soekot Song in het Hebreeuws 
en Engels: https://www.youtube.com/watch?v=xQ-bvVJu1UY 
Jan-Jaap Bats van St. Steun Messiasbelijdende Joden in gesprek met David Zadok over 
Evangelisatie, Jesaja 53 en zijn hoop voor de toekomst:  
https://www.youtube.com/watch?v=_6hINyq6LMU 
 

JOODSE WITZ 
Twee Joodse vrienden houden erg veel van honkbal. De ene vraagt aan de andere: 
“Kan je me een gunst bewijzen? Als je komt te overlijden meld me dan in een droom 
of er honkbal in de hemel is of niet.” Wanneer zijn vriend sterft verschijnt hij in een 
droom aan de nog levende vriend. Die vraagt of er honkbal is in de hemel. Zegt zijn 
overleden vriend: “Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er 
inderdaad honkbal in de hemel is. Het slechte nieuws is dat jij morgen pitcher bent.” 
 

WIST JE DAT 
Thora vaak wordt vertaald met ‘wet’? Een betere vertaling onderwijs of instructie is? 
De Thora uit de eerste 5 Bijbelboeken bestaat? De Thora naast allerlei wetten ook de 
geschiedenis van God en Zijn volk bevat? Denk aan de schepping, de zondvloed tot de 
roeping van Abraham, de bevrijding uit Egypte en de belofte van het Beloofde Land. 
 

TOT SLOT  
De Feesten van JHWH zijn als de kroonjuwelen van het geloofsleven, waarin op gezette 
tijden, in een jaarlijkse cyclus het Heilsplan herdacht en gerepeteerd wordt. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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