
 
 
 

Het was verplicht dat alle mannen van Israël driemaal per jaar naar Jeruzalem optrok-
ken om voor de Heere God te verschijnen: bij Pesach, bij Sjavoeot (Pinksteren) en bij 
Soekot (Loofhuttenfeest). Tijdens Pesach en ook bij Sjavoeot was het vaak moeilijk 
voor Joodse boeren om hun huizen te verlaten en naar Jeruzalem te reizen. Immers, 
hun gewassen moesten doorlopend worden verzorgd en het snijden en dorsen van 
graan was nog volop bezig. Soekot vond echter plaats nadat de herfstoogst was 
verzameld. Hele families reisden dan ook naar Jeruzalem om hun offers aan de Heere 
God in de Tempel te brengen. Je mocht namelijk niet met lege handen aankomen. 
 

De inwijding van de Tempel van Salomo vond plaats tijdens Soekot. Na zeven jaar hard 
werken door meer dan 150.000 man was de Tempel klaar, het Huis van aanbidding. 
Het moet op dat moment dan ook druk zijn geweest in Jeruzalem. We lezen namelijk: 
Alle mannen van Israël kwamen bij de koning bijeen voor het feest, dat van de zevende 
maand (2 Kron.5:3). In de zevende maand werd Soekot, het Loofhuttenfeest, gevierd! 
De inwijding van de Tempel was een heel belangrijk moment voor het volk omdat God 
vanaf dat moment bij de mens kwam wonen. Typerend dat de inwijding juist plaats-
vond tijdens Soekot: het feest spreekt namelijk ook over wonen. Wonen in soekot 
(hutten/tenten) tijdens de reis door de woestijn. Ga er gerust van uit dat deze timing 
door God geleid werd. Soekot verwijst óók naar de toekomst: naar het 1000-jarig 
Vrederijk als de Messias, Koning Jezus, in Jeruzalem de troon van David zal bestijgen.    
 

De Feesten des Heren - Soekot is de laatste van zeven - hebben niet alleen  betekenis 
gericht op het verleden, maar ook op het heden en op de toekomst. Elk van deze 
Feesten, die aan het Joodse volk zijn gegeven, kent deze drie aspecten. Israël kreeg 
de opdracht om Soekot in het heden te vieren om iets te gedenken dat God in het 
verleden heeft gedaan, maar ook vanwege een toekomstig profetisch doel dat in elk 
Feest en dus ook in Soekot verborgen is. De Bijbelse Voorjaarsfeesten zijn vervuld met 
de eerste komst van de Here Jezus. De Najaarsfeesten hebben hun verrassing nog niet 
prijsgegeven. Die zullen worden vervuld bij de tweede komst van Christus. Halleluja! 
 
GEBED 
Veel Joden verkeren in rouw vanwege verlies van dierbaren door de huidige oorlog. 
Daarnaast leven velen in onzekerheid vanwege geliefden die gegijzeld zijn. Bid voor 
Israël. Bid dat het volk troost en kracht mag putten uit de komende Soekot viering. 
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JOODSE FEESTEN & VIERINGEN  
Dinsdag 7 t/m maandag 13 oktober - Soekot (Loofhuttenfeest) Filmpje hierover van 
De Verkenners: https://www.youtube.com/watch?v=M5I34bQ-mX0 
 

INFO  
Sarah vertelt over haar bekering alsook over haar leven als Messiasbelijdende Jood: 
https://messiasbelijdendejoden.nl/nieuwsbrief/sarah-ik-hoorde-het-evangelie-zoals-
ik-het-nog-nooit-had-gehoord/ 
 

FILMPJES 
Oktober: ‘Loofhuttenfeest: Verplicht om blij te zijn!’  is een korte videoboodschap van 
Jacques Brunt voor christenen: https://www.youtube.com/watch?v=42QyDnZ6qKE 
Prachtige versie van Holy Forever in Hebrew | Kadosh Lanetzach door Emanuel Roro: 
https://www.youtube.com/watch?v=P4B4ELzghU0&list=RDP4B4ELzghU0&start_radio=1 
 

JOODSE WITZ 
Moshe, denkend dat zijn vrouw haar gehoor aan het verliezen was, ging ongeveer 6 
meter achter haar en vroeg: “Hoor je me, lieverd?” Geen antwoord. Verplaatst naar 
3 meter en weer navraag gedaan. Geen antwoord. Vervolgens 5 meter en nog steeds 
niets. Een paar centimeter achter haar oor vroeg hij: “Kun je me nu horen, schat?” 
Rebecca zei: “Voor de vierde keer, ja.” 
 

WIST JE DAT 
Een hoogtepunt tijdens Soekot de Jeruzalem-parade in de hoofdstad is? Deze al sinds 
1956 plaatsvindt? Onder de tienduizenden wandelaars ook duizenden christenen uit 
de hele wereld meelopen? Ze vlaggen dragen van hun land en van Israël? Zij zo hun 
steun voor de staat Israël betonen? Dit een mooie verwijzing is naar wat volgens de 
profeet Zacharia ooit alle volken zullen doen? Hierover lees je in Zacharia 14:16.    
 

TOT SLOT  
Volgens de profeet Jesaja komt er een tijd op aarde dat de Mount Everest (8850 m.) 
niet meer als hoogste gerekend gaat worden onder de bergen der aarde! (Jesaja 2:2) 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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