
 
 
 

Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: Sta op, ga naar de grote stad 
Ninevé en predik tegen haar - Jona 1:1-2a 
 

Jona neemt een aparte plek in onder de ‘kleine profeten’. Het boek lijkt namelijk meer op 
een historisch verslag, een vertelling. De geschiedenis van Jona laat echter rijke profetische 
vergezichten zien, zowel t.a.v. de mensheid in zijn geheel als t.a.v.  Israël.  
 

Zo staan de zeelieden en Ninevieten symbool voor de heidenen. En Jona voor Israël. Jona is 
dus een profeet die in zijn handelen een boodschap symboliseert. Want Israël werd - net als 
Jona - door God uitgekozen om Zijn volk en Zijn getuige te zijn. In Deut. 14:2 zegt de Eeuwige: 
Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE heeft ú uit alle volken die op 
de aardbodem zijn, uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom 
is. Gods heilsplan was dus altijd al gericht op de hele wereld. En het volk Israël was het 
instrument dat God ten tijde van het OT wilde gebruiken om de wereld te bereiken.  
 

Net als Jona was ook Israël ongehoorzaam aan Gods wil. Dit lees je bijvoorbeeld terug in Ex. 
32:1-4 en Richt. 2:11-19. Zoals Jona de zee (beeld van de volken - Jes. 17:12) op ging en in 
de buik van de vis belandde, zo raakte Juda onder de volken en belandde in het zeemonster 
Babel. Maar de Heere God haalde Juda weer uit het zeemonster zodat het zijn roeping zou 
voortzetten: namelijk om een getuige onder de volken te zijn. 
 

En zoals Jona zich tussen mannen van verschillende nationaliteiten bevond, is Israël over de 
gehele aarde verstrooid geworden (vgl. Deut. 4:27 en Ez. 12:15). Terwijl Jona overboord 
gezet werd en voorbestemd leek te zijn door zeedieren opgevreten te worden, werd hij juist 
door een zeemonster op miraculeuze wijze gespaard en in leven gehouden. Zo is ook Israël 
in Gods plan op een wonderlijke wijze in leven gehouden als één volk: het overleefde, 
ondanks 2000 jaar ballingschap uit hun land, in de diaspora te midden van alle volken van 
de wereld. Uit meer dan 143 landen keren ze sinds decennia terug naar Israël (vgl. Jer. 30:11; 
31:35-37). 
 

En zoals Jona uiteindelijk de opdracht waartoe God hem geroepen had, zou vervullen tot 
redding van de inwoners van Ninevé, zo zal ook het Joodse volk uiteindelijk haar opdracht 
gaan vervullen tot zegen van alle volken. Vele profeten hebben van deze tijd gesproken. Lees 
bijv. Jes. 2:1-5. Het moment gaat komen dat Israël de boodschap van Gods hoop aan de 
wereld zal verkondigen. Zo is God, de enige ware God, die het verlorene zoekt en herstelt!  
 

GEBED 
Bid dat het Joodse volk de gelegenheid zal hebben de Najaarsfeesten (Rosh Hashana, Jom 
Kippoer en Soekot) te vieren. Bid dat de Heere God tot hen zal spreken door deze feesten. 
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        Jong geleerd, oud gedaan! 

 

JOODSE FEESTEN & VIERINGEN  
Dinsdag 23 & woensdag 24 september - Rosh HaShana, Joods Nieuwjaar. Start van 
het jaar 5786. Meer hierover: https://www.youtube.com/watch?v=K_Yk2oawGBw 
 

BOEKAANBEVELING 
‘Als de ramshoorn schalt’ van Klaas de Jong. Dit prachtig geïllustreerde boek biedt een 
fascinerende speurtocht van Genesis tot Openbaring naar de achtergronden van de 
sjofar in de Bijbel. De sjofar ofwel ramshoorn is niet zomaar een bazuin, maar ontleent 
haar betekenis aan het offer van Abraham en de wetgeving op Sinaï. De laatste bazuin 
bij de komst van de Messias is in feite een sjofar. Voor meer uitgebreide informatie: 
https://www.toetssteen-boeken.nl/boeken/alle-boeken/als-de-ramshoorn-schalt/ 
 

INFO  
Voor wat meer informatie over Rosh HaShana:  https://radioisrael.nl/rosh-hashana/ 
 

FILMPJES 
Leuk filmpje dat tot nadenken aanzet: The Wake-Up - A Short Rosh Hashanah Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=yMgdL1Amric 
‘Ultraorthodoxe Joodse vindt Jezus in het Jodendom! Bekijk Rivkah’s getuigenis:  
https://www.youtube.com/watch?v=5jwmsPsWsI0 
 

JOODSE WITZ 
Aan een priester, een dominee en een rabbi wordt de vraag gesteld: “Wanneer begint 
het leven?” De priester antwoordt: “Op het moment van conceptie”. De dominee 
antwoordt: “Op het moment van geboorte.” De rabbi antwoordt: “Op het moment 
dat de kinderen getrouwd zijn en de hypotheek afbetaald is.” 
 

TOT SLOT  
We moeten voor ogen blijven houden dat de Bijbel actueler is dan de krant van 
morgen! Ds. Willem J. J. Glashouwer 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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