
 
 
 
 

Het gebeurde in het zevenendertigste jaar van de ballingschap van Jojachin, de koning van Juda, (…) 
dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar dat hij koning werd, Jojachin, de koning van Juda, 
gratie verleende en hem uit de gevangenis haalde. (…) Een voortdurend levensonderhoud werd hem 
door de koning verstrekt, een dagelijkse hoeveelheid, al de dagen van zijn leven. 2 Kon. 25:27 & 30 
 

In de afgelopen tijd heb ik 1 en 2 Koningen weer eens gelezen, waarbij het me soms moeite kostte 
de aandacht erbij te houden. Twee Boeken die in het Hebreeuwse origineel één geheel vormen. Het 
is één lang verhaal over de tijd van de koningen van Israël. Eigenlijk is het een geschiedenisboek.  
 

Het Boek Koningen begint met het koningschap van Israël. Het start met Salomo die de troon van 
zijn vader David overneemt. Het Boek eindigt met het koningschap van de koning van Babel waarbij 
de laatste koninklijke nakomeling van David gevangengezet wordt in Babel. Het Boek Koningen 
begint met de bouw van de tempel en het sluit af met de beschrijving van haar vernietiging. 
 

Tussen het begin en het einde van het Boek Koningen lees je van hoofdstuk tot hoofdstuk over de 
verdrietige achteruitgang van het volk Israël met hun koningen. Van elke koning wordt gezegd of hij 
goed of slecht was. Sommigen luisteren naar God en Zijn profeten, anderen vereren vreemde goden 
en behandelen het volk slecht. Ook lees je over de scheuring van het koninkrijk in twee aparte rijken: 
het tienstammenrijk Israël in het noorden en het tweestammenrijk Juda in het zuiden. Het Boek  
eindigt met de Babylonische ballingschap. God had voorzegd dat dit zou gebeuren vanwege de 
ongehoorzaamheid van Zijn volk.  
 

Ezechiël die in deze tijd van ballingschap/gevangenschap, profeteerde, bevestigt dit door zijn ver-
drietige uitroep: Wat liet je je meeslepen door je hartstocht - spreekt God, de HEER - toen je al deze 
dingen deed: het was het werk van een hoer die zich van niemand iets aantrekt! (Ez. 16:30 NBV21).  
 

Dan, aan het slot van het Boek Koningen, lees je bovenstaande woorden (2 Kon. 25:27 en 30). In 
deze laatste verzen zien we toch een klein begin van herstel ontkiemen. Een woord van troost. God 
laat hier zien dat Zijn werk niet voltooid is. Hij heeft het laatste woord! Want ná al het falen van al 
de genoemde koningen, zal Christus, de Zoon van David, de ware Koning van Israël,  verschijnen.  
 

Evil-Merodach was Nebudkadnezars zoon en opvolger. Het is zo bijzonder dat deze koning van Babel 
de Judese koning Jojachin vrijlaat. Het is van grote betekenis. Want hierdoor ontstaat er hoop op 
een toekomst voor de Davidische koningslijn, waaruit uiteindelijk de lang beloofde Messias zal 
voortkomen. God waakt over Zijn Heilsplan! Het is door Zijn hand dat de koning van Babel gratie 
verleent aan Jojachin, de koning van Juda. Het bevestigt de woorden van 2 Samuel 7:15-16: Maar 
Mijn goedertierenheid zal van hem (David) niet wijken, (…) uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Gods 
plan met Zijn volk en met de wereld staat vast!  
 

Zo blijkt weer dat elk Bijbelboek - ook het Boek Koningen - een eigen plek en betekenis heeft binnen 
het Heilsplan van God. Gods Woord is de Waarheid! Zijn Plan staat vast en zal worden voltooid! 
 

GEBED 
Bid voor het volk van Israël: dat het in alle noden en (geestelijke) gevaren, weer mag gaan leven, 
mag gaan hérleven als in de tijd van hun aartsvaders. En meer nog: dat velen Yeshua HaMashiach  
zullen erkennen en ook aannemen in hun leven. Dank voor berichten van het werk van Gods Geest!  
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FILMPJES 
Jan-Jaap Bats van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in gesprek met Yoel Russo,  
directeur van de Makor HaTikvah school in Jeruzalem, de enige school die Hebreeuws 
christelijk onderwijs geeft: https://www.youtube.com/watch?v=buuRgjEWy00 
Luister naar deze ontroerende Prayer Song for Israël:  
https://www.youtube.com/watch?v=ro4ljJ_ejsA&list=RDro4ljJ_ejsA&start_radio=1 
 

INFO  
Op maandag 22 september start Family7 met het uitzenden van de serie ’30 mis-
verstanden over Israël’ met Oscar Lohuis. Deze serie wordt elke maandag-, woensdag- 
en vrijdagavond uitgezonden om 20:00 uur.   
 

JOODSE WITZ 
Ishak nam een slok thee en zei: “Asher, ik heb je raad nodig. Ik ken een beeldschoon 
en temperamentvol, maar arm meisje. Maar ik ken ook een weduwe die erg lelijk, 
altijd moe, maar wel steenrijk is. Wie van de twee zal ik trouwen?” “Dat mooie, jonge 
ding, ook al is ze arm.” “Je hebt gelijk, Asher, dank je wel. Als ik voor jou eens iets kan 
terugdoen?” “Dat kan, beste vriend. Geef me het adres van die weduwe maar.” 
 

WIST JE DAT 
Er bij opgravingen in Babel teksten in spijkerschrift zijn gevonden die licht werpen op 
koning Jojachins behandeling na zijn gevangenneming in 597 v.Chr.? Het kwitanties 
van rantsoenen betreft, waarschijnlijk van een ambtenaar die belast was met de 
verstrekking van voorraden aan gevangenen of vreemdelingen in Babel? Jojachin met  
name wordt genoemd bij een olieverstrekking (vgl. 2 Kon. 25:30)? 
 

TOT SLOT  
Als we God zouden danken voor al het goede, hielden we geen tijd meer over om te 
klagen over het slechte - Jiddische Wijsheden  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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