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Al sinds het bestaan van het volk Israél zijn er beschavingen, naties en koninkrijken geweest die
hebben getracht om het Joodse volk te vernietigen: het oude Egyptische Rijk, de Filistijnen, het
Assyrische Rijk, het Babylonische Rijk, het Perzische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, het
Byzantijnse Rijk, de kruisvaarders, het Spaanse Rijk, Nazi-Duitsland, de Sovjet-Unie. Geen van deze
koninkrijken bestaat meer.

Deze historische opsomming komt volledig overeen met wat Jeremia 600 jaar voor Christus al
profeteerde: U bent voor Mij een strijdhamer, wapenrusting. Met u zal Ik volken stukslaan, met u
zal Ik koninkrijken te gronde richten. (Jer. 51:20) Het opmerkelijke is dat Jeremia deze profetie over
Israél uitspreekt. De hamer waarmee de Here God koninkrijken verdelgt is niet het machtige Egypte,
Assyrié of Babylon: het is het kleine en kwetsbare volk van Israél.

Wat het nog opmerkelijker maakt, is dat Israél op het moment dat deze profetie wordt uitgesproken
een verslagen natie is. Jeruzalem is verwoest, de tempel ligt in puin en het volk is in ballingschap
afgevoerd naar Babylon. Maar toch is Israél nog steeds de hamer waarmee de Here God koninkrijken
verdelgt. Israél is nooit een supermacht geweest. Zelfs op de grootste top, toen het ten einde van
koning Salomo het grootste stuk land had, stelde het nog steeds, vergeleken met grootmachten,
niets voor. En toch speelde en speelt dit kleine volk en land een unieke rol in de wereldgeschiedenis.
De reden daarvan is dat de Here God Zich aan dit volk heeft verbonden, om Zichzelf te openbaren
en Zijn eigen naam groot te maken. Jeremia profeteerde: Hij is de Formeerder van alles, en Israél is
de stam die Zijn eigendom is, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. (Jer. 51:19).

De Messiashelijdende Joodse Bijbelleraar Lance Lambert vertelde dat dit kleine volk en land in het
centrum en hart van de wereldgeschiedenis ligt. leder die het volk Israél aanraakt, raakt de Heer
van de hemelse legermachten aan. Alle supermachten, koninkrijken, naties, filosofieén, geloven en
ideologieén zullen geoordeeld worden op grond van hun omgaan met Israél. Daarom zal de hele
wereldgeschiedenis, tot het einde toe, verbonden zijn met dit kleine volk en land.

Toen de vader van Corrie ten Boom met zijn dochters en zoon werd opgepakt door de nazi’s zei hij:
“Ik heb medelijden met de Duitsers, want ze hebben Gods oogappel aangeraakt!”

Je oogappel is het meest gevoelige orgaan van je lichaam. Als er iets in je oog komt, al is het maar
een heel klein vliegje, dan voel je dat meteen. Onze oogappel ligt ook voor het grootste deel
beschermd in onze oogkas. Zo is Israél voor de Here God. Als je Israél raakt, dan raak je Hem op de
meest gevoelige plek. Daarom geldt nog steeds dat wie Israél vervloekt, vervloekt zal worden en dat
wie Israél zegent, gezegend zal worden.

Heeft God dan een lievelingsvolk? Nee, het gaat om de eer van God. Hij heeft dit volk geformeerd
om Zichzelf aan de wereld te openbaren. Het gaat om de openbaring van Zijn heerlijkheid en de
vervulling van Zijn heilsplan met deze wereld. Daarom staat er zo vaak in de profetieén dat God
handelt ter wille van Zijn eigen naam. De terugkeer van Israél naar het Beloofde Land is een teken
voor de wereld. Het laat iets zien van Gods grootheid en trouw. Steun aan Israél heeft, meer dan
met politieke overtuiging, te maken met eerbied voor de God van Israél. (woorden van Oscar Lohuis)

GEBED

De geestelijke strijd rond Israél wordt steeds meer zichtbaar in de kerk. Bid dat christenen Gods
beloften voor Israél gaan lezen en begrijpen, en men voor Israél gaat bidden en Israél zal zegenen.


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/

Panorama Dead Sea

INFO

Het indrukwekkende persoonlijke verhaal van Abigail ‘Israél, een volk met littekens’:
https://www.israelendebijbel.nl/nl/kennisbank-artikel/2025/04/26/abigail-israel-
een-volk-met-littekens?originNode=1019

Meerdere keren per week zijn er livestreams te volgen vanuit het Israélcentrum in
Nijkerk. Deze uitzendingen over de situatie in Israél vind je op: www.cvi.nl/livestream

FILMPJES

Geniet van deze prachtige Worship Song ‘Kadosh Lanetzach’ (Holy Forever):
https://www.youtube.com/watch?v=8pYYgz-xpxo

‘De kerk in de plaats van Israél?’ is een korte videoboodschap van Jacques Brunt voor
christenen: https://www.youtube.com/watch?v=HVCYE6_d20M

JOODSE WITZ

Er was iets mis met Miriam Hymelfarb. Ze was de laatste tijd gewoon zichzelf niet dus
besloot haar man Moishe dat ze naar de dokter moest gaan. Na lang wachten kwam
Miriam uit de spreekkamer van de dokter. Ze vertelde haar man: “Moishe, de dokter
heeft vastgesteld dat ik gestrest ben. Hij adviseert me om een maand vakantie te
nemen naar een rustige plek zoals de Caraiben of Zuid-Frankrijk. Waar gaan we
naartoe?” Moishe dacht er even over na en zei: “Naar een andere dokter!”

WIST JE DAT

De Dode Zee in Israél met ca. 400 meter onder de zeespiegel het laagste punt op aarde
is? Het Meer van Galilea, op 211 meter onder de zeespiegel, het laagste zoetwater-
meer is in de wereld?

TOT SLOT

Waarom zou je naast Israél moeten staan? Omdat God dat doet. Als we houden van
Zijn Woord, en van waar Hij van houdt, dan zou dit niet eens een discussie moeten zijn.
Israél is de enige plek op aarde waar God Zijn Zoon naartoe zond, en waar Hij zal
terugkeren. Filmmaker Brian Sanders

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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