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Omuwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, (...) Op uw muren,
Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht
niet. Jesaja 62:1 en 7

In mei jl. schreef ds. Frank Heikoop in de Israél Nieuwsbrief van CVI het volgende over Israél:
‘In kranten en op nieuwssites, in journaals en praatprogramma’s: in alle media vind je tegen-
woordig een bijna onophoudelijke stroom berichten over Israél. Dat is op zich goed nieuws. De
Bijbel roept immers op om niet te zwijgen over Sion en Jeruzalem, over Israél (woorden Jes. 62).
Bijna zonder uitzondering zijn de berichten over Israél negatief. De staat Israél wordt eenzijdig
beschuldigd van de meest vreselijke dingen. En wanneer het over Joden gaat, dan houdt dat
meestal verband met cijfers over toegenomen antisemitisme of concrete gevallen van deze
Jodenhaat - vaak verpakt als ‘kritiek op Israél’.

Wie de Bijbelse context van de oproep uit Jesaja 62 kent, weet dat deze kwaadsprekerij niet het
soort aandacht is waartoe wordt opgeroepen. Eerder het tegenovergestelde. Toch worden
hiermee elke dag, alleen al in Nederland en Belgi€, miljoenen mensen bereikt.

Als Christenen voor Israél voelen we ons geroepen om naast Israél te blijven staan. Daarover
zullen wij niet zwijgen! Niet omdat we overal een antwoord op hebben of politiek willen
bedrijven, maar omdat God Zich aan Israél heeft verbonden. Deze boodschap moet gedeeld
blijven worden. Helpt u mee?’

Vervolgens noemde ds. Heikoop zes kernpunten wat Christenen voor Israél geloven over Israél:
1. Israél als het volk van Gods verbond - Het Joodse volk is door God uitverkoren als Zijn
verbondsvolk. Deze verkiezing is blijvend en vormt een fundament in Gods heilsplan met de
wereld, ook na de komst van Christus. Genesis 17:7 en Romeinen 11:29

2. De terugkeer van het Joodse volk - De terugkeer van Joden naar Israél zien we als de
vervulling van Bijbelse profetieén. God brengt Zijn volk terug naar het land dat Hij hen beloofd
heeft. Zacharia 8

3. Het land Israél hoort bij het volk Israél - Het land Israél is onlosmakelijk verbonden met het
Joodse volk. Deze toewijzing is niet (alleen) politiek of historisch, maar geworteld in Gods
belofte. Psalm 105:8-11

4. Israél en de komst van Gods Koninkrijk - Israél heeft een centrale rol in Gods plan voor de
wereld. We zien uit naar de wederkomst van Jezus in Jeruzalem, vanwaar Hij zal regeren en alle
dingen zal herstellen. Jesaja 2:2-5, Handelingen 1 en Romeinen 11:12

5. De houding van de kerk naar Israél - Als christenen hebben we een geestelijke en praktische
verantwoordelijkheid om Israél te zegenen, te ondersteunen en Gods trouw aan Israél te
erkennen. De kerk leeft naast Israél, niet in de plaats van. Romeinen 11:17-18 en 15:27

6. Bestrijden van antisemitisme - Het actief tegengaan van antisemitisme is een wezenlijk
onderdeel van de roeping van christenen. We zien het als onze taak om Joden te steunen,
antisemitisme aan te kaarten en de kerk bewust te maken van de eigen geschiedenis daarin.
Genesis 12:3
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GEBED

Bid voor de organisatie Christenen voor Israél die voortdurend met weerstand te
maken heeft. Bid voor alle medewerkers van de organisatie. Bid speciaal voor hen die
het gezicht van de organisatie zijn. Bid voor ons als christenen: dat we naast Israél
zullen blijven staan en niet zullen zwijgen, omdat God Zich aan Israél verbonden heeft.
Bid voor en zegen het Joodse volk wereldwijd. En blijf ook bidden voor de gijzelaars!

FILMPJES

‘Here Comes the Sun’- Flash Mob at Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem:
https://www.youtube.com/watch?v=5cOAPOThpXI|

‘Ik heb wel wat met Jezus maar niks met Israél...” zo luidt de titel van een korte video-
boodschap van Jacques Brunt: https.//www.youtube.com/watch?v=xqmG5uZ_5co

JOODSE WITZ

Uriel moet voor de rechtbank verschijnen omdat hij de snelheidsgrens schromelijk
heeft overtreden. Aan de rechter legt hij uit: “Ik wou alleen maar kijken hoe snel een
vliegtuigje boven mij vloog!” “Grappig”, glimlacht de rechter, “die machine was
namelijk van de verkeerspolitie die wilde controleren hoe snel u ging!”

WIST JE DAT

Israél meer dan 150 natuurreservaten, 65 nationale parken en 2000 archeologische
sites heeft? Er in Israél meer dan 300 wijngaarden zijn? Jericho de oudste stad ter
wereld is die altijd werd bewoond?

TOT SLOT
De beste wraak? Vergeving! Uitspraak Jitzchaq Eisik

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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