
 
 
 

Deze week delen we opnieuw een passage van Mark Kinzer, Messiasbelijdende Joodse theoloog. Het 
is afkomstig uit het boek ‘Israël in het hart van de kerk - Jezus in het hart van Israël’. Dit boek bevat 
vijf lezingen die Kinzer in Nederland heeft gegeven op uitnodiging van de Jules Isaac Stichting in 
samenwerking met Christenen voor Israël. Kinzer schrijft het volgende over het ontstaan van de Kerk: 
 

‘Laten we naar het allereerste begin gaan, naar de ‘genesis’ van de Joodse Jezus-beweging, de 
beweging waaruit later de Christelijke Kerk is voortgekomen. Hiervoor moeten we in het NT zijn, en 
dan met name in het boek Handelingen en de brieven van Paulus. Rond Pinksteren hoor je in een 
prediking nogal eens dat het tweede hoofdstuk van het boek Handelingen de geboorte van de Kerk 
beschrijft. Ik begrijp dat, maar volgens mij is dat toch een te simpele voorstelling van zaken. Wat we 
beschreven zien in het boek Handelingen is een nieuwe beweging binnen het Jodendom. Het Joden-
dom was in die dagen verre van eenvormig. Het was springlevend, vol dynamiek en kende veel 
verschillende bewegingen, zoals de Essenen, Farizeeën, Sadduceeën en Zeloten. Die allereerste 
Joodse Jezusgelovigen, laten we ze even zo noemen, vormden een Joodse vernieuwingsbeweging 
binnen het Jodendom van de eerste eeuw. Een vernieuwingsbeweging die, net als andere Joodse 
bewegingen in die tijd van bezetting en vaak wrede Romeinse onderdrukking, uitzag naar de verlos-
sing van Israël door de Messias. Dat was natuurlijk ook de achtergrond van de vraag van de apos-
telen in Handelingen 1 vers 6: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 
 

De Joodse apostelen en discipelen blijven tot aan de vernietiging van de tweede tempel in het jaar 
70 de hoofdrol spelen in deze nieuwe beweging. Denk aan Paulus en aan Petrus, Jakobus, Johannes, 
Barnabas en Timotheüs. Ze noemden zichzelf natuurlijk niet zo, maar we zouden hen met recht 
Messiaanse Joden mogen noemen. Joden die geloven dat Jezus, Yeshua, de Messias is.  
 

De Joodse gelovigen vormden in de tijd voor het jaar 70 dus nog de meerderheid in deze nieuwe 
beweging binnen het Jodendom. Handelingen 21 spreekt van duizenden gelovige Joden alleen al in 
Jeruzalem, allen ‘ijveraars voor de Wet’ staat daar veelbetekenend bij vermeld (Hand. 21:20). 
Duizenden Messiaanse Joden in Jeruzalem! Jeruzalem was het centrum van de beweging. Na het 
einde van de Joodse opstand (66-70) en de vernietiging van de tempel in het jaar 70 komt de jonge 
beweging echter in een ander vaarwater terecht. Het beeld wordt minder duidelijk. Het boek 
Handelingen kan ons hier niet verder gidsen. Dat boek eindigt immers ergens rond 60. Er is maar 
weinig informatie beschikbaar over wat zich in de periode van 70-100 heeft afgespeeld. Bekend is 
wel dat bekeerde heidenen rond het jaar 100 intussen de meerderheid zijn gaan vormen. Deze jonge 
beweging was in die dertig jaar sterk gegroeid.’ 
 

In zijn boek werkt Kinzer vervolgens de verdere ontwikkelingen uit tussen de Joodse gelovigen en die 
uit de heidenen. Wij laten het bij bovenstaande passage, omdat deze zoveel belangrijke nuancering 
aanbrengt ten aanzien van het begin van de vroege Kerk. Dit begin was een Joodse aangelegenheid 
waaruit de huidige Christelijke Kerk uiteindelijk is ontstaan. Zo belangrijk ons hier bewust van te zijn!   
 

GEBED 
Bid voor Israël en voor het Joodse volk wereldwijd. Bid ook om een opwekking onder de Islam: dat 
velen de God van Israël mogen leren kennen en gaan beseffen dat het Joodse volk Gods oogappel 
is. Bid voor de situatie in Gaza, en denk daarbij ook aan de kleine christengemeenschap aldaar. 

 
Interkerkelijke Groep Israël 26 juni 2025 
       www.interkerkelijkegroepisrael.nl 

 
 

 

http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/


 
BOEKAANBEVELING 
Van harte aanbevolen: Gezinsbijbel 
‘Gods grote plan’. Met bekende en 
minder bekende Bijbelverhalen, 
met kaders die helpen de grote lijn 
te zien en met bij de verhalen uit het 
OT kaderteksten die vooruitwijzen 
naar de beloofde Messias van Israël. 
Bij de verhalen uit het NT vind je de 
beloofd=beloofd kaders, die laten 
zien hoe de Here Jezus beloften van 

God uit het OT  vervulde. Een Gezinsbijbel met speciale aandacht voor de plaats van 
het volk Israël in dat grote plan van God. Geschikt voor jong en oud (leeftijd 6-120): 
https://www.israelendebijbel.nl/nl/webshop/215/kinderwerk/1008990/gezinsbijbel-
gods-grote-plan 
 

INFO  
‘Een Bijbel in elk Joods huis - Wij geloven dat Jezus de Messias is. De Bijbel spreekt 
over Hem en is een Joods boek. Daarom geven wij de Bijbel, het Woord van God.’ Zo  
vermeldt Stichting Israël en de Bijbel op de homepagina van hun website. Maak nu  
kennis met dit mooie en zo belangrijke werk: https://www.israelendebijbel.nl/nl/ 
 

FILMPJES 
Seminar ‘Opwekking met dank aan Israël’ met Jacques Brunt tijdens de Pinkster-
conferentie van 2025: https://www.family7.nl/video/2025-7-opwekking 
Support and love for Israël from the Dutch polder - Yom Yerushalayim 2025: 
https://www.youtube.com/watch?v=Du0c926iFbg 
 

WIST JE DAT 
Stichting Israël en de Bijbel in het najaar een boeiende driedaagse Bijbelserie op Urk 
verzorgt over ‘De vergeten hoofdstukken van het Nieuwe Testament' (n.a.v. 
Romeinen 9-11)? Je meer info over deze cursus op de agenda van hun website vindt?  
 

JOODSE WITZ 
Vraag: Wat is uniek aan Adam waar alle mannen jaloers op zijn?  
Antwoord: Hij bezat alles en had geen schoonmoeder… 
 

TOT SLOT  
Van behoefte naar hebzucht is maar een kleine stap. Abraham Joshua Heschel 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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