
 
 
 

 

Vorige week schreven we in de nieuwsbrief over Hemelvaartsdag. Deze dag herinnert 
ons aan de terugkeer van de Here Jezus naar Zijn Vader in de hemel. Een belangrijk 
moment waarbij twee engelen een belofte deden aan de toeschouwers: Deze Jezus  zal 
op dezelfde wijze terugkeren zoals Hij is heengegaan. Dit ‘op dezelfde wijze’ kent 
meerdere aspecten. We verwezen hierbij onder andere naar het moment dat Jozef zich 
bekend maakte aan zijn broers. Jozef is een prachtige voorafschaduwing van de Messias, 
van de Here Jezus. Mark Kinzer, Messiaans-Joodse theoloog, schrijft hierover in het boek 
‘Israël in het hart van de kerk - Jezus in het hart van Israël’.  Het zijn woorden die raken:    
 

‘In de geschiedenis van Jozef en zijn broers hebben we te maken met een vorm van 
profetische typologie. Jozef is hier een type van Jezus. En de broers die van Jozef af willen, 
staan voor een deel van het Joodse volk in de context van die eerste eeuw in de tijd van 
Jezus. Jozef wordt dus koning van de gojim, koning van de heidenen in Egypte. Dan, na 
lange tijd, ontmoet hij zijn broers opnieuw. In die ontmoetingen met zijn broers - daar 
gaat een langere periode overheen - test Jozef zijn broers. Hij beproeft ze om te zien of 
ze intussen zijn veranderd. Jozef maakt zich niet direct aan hen bekend. Al die tijd zorgt 
hij ervoor dat het zijn broers aan niets ontbreekt. Hij zorgt dat ze tijdens de hongersnood 
ruim voldoende te eten hebben, dat ze als familie staande kunnen blijven. Hij laat ze 
verschillende zware en moeilijke testen ondergaan maar tenslotte maakt hij zich aan hen 
bekend: Ik ben Jozef, jullie broer. Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, maar God 
heeft dat ten goede gedacht. (Genesis 45:1-5)’ 
 

Volgens Kinzer laat deze geschiedenis zien hoe blijvend en duurzaam de band van Jezus 
met het Joodse volk is. Zoals Jozef zorgde voor zijn broeders, zo is Yeshua, Jezus de 
Messias, voortdurend werkzaam voor Zijn volk en woont Hij te midden van hen. En eens, 
eens, zal Hij de 'Egyptenaren’ de kamer uitsturen en zal Hij zeggen: Ik ben Jozef, jullie 
broeder. Dan zal Hij Zich als de Messias Koning aan Israël openbaren, als hun lang ver-
wachte Messias Koning.  
 

Hoe die ontmoeting tussen de Here Jezus - de Messias en Koning van Israël - en Zijn 
broeders precies zal verlopen, weet niemand. Maar het moment gaat zeker komen! Dat 
zal ook hét moment zijn waarop ‘heel Israël zalig (behouden) zal worden’ (Romeinen 
11:26). Misschien vindt dan wel de grootste opwekking in de geschiedenis ooit plaats!  
 

GEBED 
Israël leeft grotendeels nog onder een bedekking (2 Kor. 3:14-16), en mist daardoor het 
zicht op Yeshua als de Messias in de woorden van het Oude Verbond. Bid dat bij velen 
de sluier nu al opgeheven mag worden en Yeshua herkend zal worden als de Messias.   
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  Vrouwen bestuderen de Torah 

INFO  
Korte uitleg over Jozef die zich bekend maakt: https://gezondewoorden.nl/jozefs-
geschiedenissen-vers-voor-vers/genesis-451-5-jozef-maakt-zich-bekend/ 
 

FILMPJES 
Abba, My Father | I Belong to You - een prachtige Engels Hebreeuwse Messiaanse 
Worship Song: https://www.youtube.com/watch?v=NVTDOtKTxqQ 
Mooie beelden van de dode zee - https://www.youtube.com/watch?v=05jIV_PSywQ 
 

BOEKAANBEVELING 
‘Zeven redenen om voor Israël te kiezen’ door Ds. Dick Langhenkel. Belangrijk boekje 
voor een tijd als deze nu antisemitisme zo schrikbarend toeneemt. Voor meer info: 
https://www.israelwinkel.nl/producten/zeven-redenen-om-voor-israel-te-kiezen 
 

WIST JE DAT 
Jozef zei: “God heeft mij voor u uit gezonden om het leven te bewaren.” (Gen. 45:5). 
In de grondtekst staat hier: lemichyah, למחיה  De Joodse liturgie gebruikt doorgaans 
hetzelfde Hebreeuwse woord voor de opstanding van de doden. Hoe bijzonder is dat! 
 

CHASSIDISCHE WIJSHEID 
Toen rabbi Jechiël Meïr van Gostynin een kleine jongen was, wilde hij leren schaken. 
Toen men hem vertelde dat een van de spelregels was dat je een zet niet ongedaan 
mocht maken, wilde hij van dit spel niets meer weten. “Een Jood kan niet iets 
goedkeuren, waarbij geen omkeer mogelijk is,” zo sprak hij. 
 

TOT SLOT  
De Torah is een drieledig document: ten eerste een verbond tussen God en Israël, ten 
tweede een nationale grondwet en ten derde een ketoeba tussen God, de Bruidegom, 
en Israël, Zijn bruid. Ariel en D’vorah Berkowitz 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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