
 
 

 
En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen 
stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken 
naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen 
als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Handelingen 1:10-11 
 

Hemelvaartsdag ligt inmiddels achter ons. Voor velen is dit niet meer dan een extra vrije dag. Voor 
gelovigen is het een dag met diepe betekenis. Het herinnert eraan dat de Here Jezus terugkeerde 
naar Zijn Vader in de hemel. In Luk. 24:50-53 en Hand. 1:4-14 doet de arts Lukas er verslag van. 
Twee engelen spreken een belofte uit over de toeschouwers van Christus’ Hemelvaart: Hij zal op 
dezelfde wijze terugkeren zoals Hij is heengegaan. Dit ‘op dezelfde wijze’ kent meerdere aspecten:  
 

1. Ten eerste heeft het betrekking op de locatie. De Here Jezus voer ten hemel vanaf de Olijfberg: 
Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij 
Jeruzalem is (Hand. 1:12). En Zacharia profeteerde over Zijn Wederkomst: Op die dag zullen Zijn 
voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan (Zach. 14:4).   
 

2. ‘Op dezelfde wijze’ verwijst ook naar wolken. Zowel bij de Hemelvaart als bij de Wederkomst van 
Christus is daar sprake van: En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, 
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen (Hand. 1:9). En in Openbaring lezen we over Zijn terugkeer: 
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle 
stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen (Openb. 1:7).  
 

3. Het derde aspect van ‘op dezelfde wijze’ betreft Christus Zelf. Zijn Wederkomst zal, net als Zijn 
Hemelvaart, zowel lichamelijk als ook zichtbaar zijn (Matth. 24:30; Openb. 1:7). 
 

4. Tenslotte zou het ‘op dezelfde wijze’ betrekking kunnen hebben op de aanwezigen. De Hemel-
vaart was een Joodse aangelegenheid. Want de engelen zeiden:  Galilese mannen, waarom staat u 
omhoog te kijken naar de hemel? (Hand. 1:11) Kan het zo zijn dat het moment van de Wederkomst 
van de Here Jezus op de Olijfberg een moment zal zijn tussen Hem en Zijn broeders? Van het 
moment dat Jozef zich bekend maakte aan zijn broers (hier wordt vaak de parallel getrokken met 
de verschijning van de Messias aan Zijn volk bij Zijn terugkeer) staat geschreven: Toen kon Jozef zich 
niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: Laat iedereen van mij weggaan. Er 
stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte (Gen. 45:1).  
 

Het zou ons niet moeten verbazen dat het moment, wanneer de Messias op de Olijfberg aan Zijn 
broeders verschijnt, opnieuw een Joodse aangelegenheid zal zijn. Dan zal Hij Zich bekend maken 
aan Zijn broeders, en zullen zij Hem herkennen en over Hem rouwklagen. Is dit voor ons wellicht 
een moment van toeschouwen, van het bewaren van een gepaste afstand? Het zou zomaar kunnen. 
Een ding is in ieder geval zeker en we wachten er al 2000 jaar op: De Here Jezus komt terug! Zijn 
voetstappen klinken. En zoals Hij wegging, komt Hij terug. Maranatha, Here Jezus kom toch spoedig!   
 

GEBED 
Wilt u bidden voor leiders van kerkelijke gemeenten die liefde hebben voor Gods volk en voor Israël 
en daardoor weerstand ervaren binnen hun gemeenten? En bidt u ook voor sprekers van CVI. 
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BOEKAANBEVELING 
Recent verschenen: ‘Israëls terugkeer & herstel, tijd voor 
herbezinning op de profetieën’ van Christian Stier. Info boek: 
https://www.gideonboeken.nl/israels-terugkeer-en-herstel 
 

FILMPJES 
Kijk nu terug ‘Ontmoetingsdag Israël en de Bijbel 2025’: 
https://www.youtube.com/watch?v=YPvxT3lboqc 
Shavuot Song ‘Fire on the Mountain, Fire in My Heart’,  
what a beautiful English-Hebrew Messianic Worship Song: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLWfa_cCPj4 
 

JOODSE WITZ 
De kleine Moishie Epstein liep van school naar huis terwijl hij zijn Tenach (Hebr. Bijbel) 
vasthield toen hij nadacht over de les van deze dag, en riep luid “Baruch Hashem” 
(gezegend is G'd). Er kwam een universiteitsstudent langs die onlangs een cursus 
godsdienstwetenschappen had afgerond. Hij vroeg de jongen waar hij zo opgewon-
den over was. “Vandaag leerde mijn leraar me dat G'd de golven van de Rietzee open-
de en de hele natie Israël dwars door het midden leidde.” De universiteitsstudent 
lachte minnetjes, ging naast de kleine Moishie zitten en begon te proberen zijn ogen 
te openen voor de ‘realiteit’ van de wonderen van de Bijbel. “Dat kan allemaal heel 
gemakkelijk worden verklaard. Moderne wetenschap heeft aangetoond dat de 
Rietzee in dat gebied op dat moment slechts 25 cm diep was. Je ziet dus dat het geen 
probleem zou zijn geweest voor de Israëlieten om er doorheen te waden.” Kleine 
Moishie was stomverbaasd. De universiteitsstudent, tevreden dat hij een arme, 
naïeve jongeman tot in de finesses van wetenschappelijk inzicht had verlicht, draaide 
zich om om te gaan. Nauwelijks had hij twee stappen gezet of kleine Moishie zei: 
“Baruch Hashem!” Verward vroeg de universiteitsstudent om uitleg. “Wauw!” riep 
kleine Moishie blij uit, “G'd is groter dan ik dacht! Hij leidde niet alleen het hele volk 
van Israël door de Rietzee, Hij maakte het helemaal af door het hele Egyptische leger 
te verdrinken in 25 cm water!” 
 

WIST JE DAT 
Al in de Tenach over de Hemelvaart van de Here Jezus werd geprofeteerd? Hosea 
schreef: Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en 
Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken (Hos. 5:15). 
 

TOT SLOT  
Woorden die uit het hart komen gaan het hart binnen. Joods gezegde 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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