
 
 
 

Saulus stemde van harte in met Stefanus’ dood. En er ontstond op die dag een grote 
vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de 
landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. (…) Zij dan die overal verspreid 
waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. Handelingen 8:1 en 4 
 

We lezen hier over een belangrijke ontwikkeling in het vervullen van de Grote Opdracht die  
Jezus aan Zijn discipelen heeft gegeven: Ga dan heen, onderwijs al de volken (Matth. 28:19a). 
Alle volken moeten het Goede Nieuws horen. Korte tijd later, vlak voor Zijn hemelvaart, zegt 
Jezus tot Zijn leerlingen: U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen 
zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan 
het uiterste van de aarde (Hand. 1:8). Het Evangelie zou zich verspreiden als een olievlek: 
eerst in Jeruzalem, dan daarbuiten in Judea en Samaria en tenslotte over de hele aarde.  
 

In Handelingen 8 lezen we over een klein stapje in die richting. Na de dood van Stefanus 
ondervindt de jonge gemeente in Jeruzalem een grote vervolging. Met als gevolg dat ‘allen 
werden verspreid’.  Men vluchtte naar de streken van Judea en Samaria. De vervolging had 
als positief effect dat de boodschap van het Evangelie nu eindelijk buiten Jeruzalem op gang 
kwam. Eerst in Judea en Samaria, en door het hele land Israël (8:4). In Hand. 13-28 vinden 
we een verslag over hoe het Evangelie uiteindelijk de uiteinden van de aarde bereikte.  
 

Dat wij als niet-Joodse Europeanen in de Here Jezus geloven kent dus een oorsprong die te 
herleiden is naar het Bijbelboek Handelingen. Oorspronkelijk waren het Joodse apostelen 
die voor het eerst het Evangelie naar Europa brachten. De geschiedenis van Handelingen 
begon geografisch gezien in Jeruzalem, het symbool van de Joodse godsdienst waaruit het 
christendom voortkwam. En het eindigde in Rome (Hand. 28), het symbool van de heidense 
wereld. Hier zien we opnieuw Gods vuistregel: eerst de Jood, en dan de Griek (de heidenen). 
 

Wat hebben we veel redenen tot dankbaarheid dat wij nu, vele eeuwen later, het Evangelie 
hebben mogen leren kennen én Christus hebben aangenomen. In dit alles zien we hoe God 
trouw is gebleven aan Zijn verbond met Abraham toen Hij tot hem sprak: In u zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden (Gen. 12:3). Tegen Nicodemus, een belang-
rijk Joodse leider, had de Heer gezegd: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft (Joh. 3:16). God wil niet dat iemand verloren gaat. Hij gaf Zijn Zoon tot 
redding van de wereld. Daarvoor verkoos Hij Israël als instrument. Wat een Godswonder!  
 

GEBED 
Lees de woorden van Psalm 83 vers 2-5 en bid vanuit deze verzen voor bescherming van de 
Joden wereldwijd. Bid ook voor (de vrijlating van) de gegijzelden en voor hun families. En 
bid voor groei van een geestelijk besef van Gods plan met Israël en met deze wereld. 
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       Zwaaien met de vlag van Israël en van Jeruzalem op Jom Jeroesjalajiem  

 

JOODSE FEESTEN & VIERINGEN 
Maandag 26 mei - Jom Jeroesjalajiem (Jeruzalemdag) 
Kort filmpje Jom Jeroesjalajiem: https://www.youtube.com/watch?v=e8ZDafNA-90 
 

INFO  
Volgens Isreality zijn dit de elf mooiste uitspraken over de stad Jeruzalem: 
https://isreality.nl/nieuws/11-mooiste-uitspraken-jeruzalem/ 
 

FILMPJES 
Prachtig nummer van Christian Verwoerd ‘Jeruzalem stad van goud / Yerushalayim 
Shel Zahav’ - https://www.youtube.com/watch?v=u-IC7tW71Xk 
Jerusalem 1920s in color - https://www.youtube.com/watch?v=I2XtIPf133o 
 

JOODSE WITZ 
“Wauw, wat heb jij een mooi horloge om!” roept Aron tegen Zev. “Dat heb ik voor 
mijn verjaardag van mijn vrouw gekregen. Het is nog waterdicht ook,” antwoordt Zev. 
“Moet dat dan?” “Ja, dan hoef ik het bij het afwassen niet af te doen!”  
 

WIST JE DAT 
Door de dood van Stefanus het Evangelie verder werd verspreid? Dit ons doet denken  
aan de woorden van de Here Jezus over de tarwekorrel die wanneer deze in de aarde 
valt en sterft, veel vrucht zal dragen (Johannes 12:24)? 
 

TOT SLOT  
‘Without Jerusalem, the land of Israel is as a body without a soul.’ 
Elhanan Leib Lewinsky, schrijver 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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