
 
 

 
 

En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, 
ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Mattheüs 15:22 (lees 
voor het verband vers 21-28) 
 

Mattheüs schrijft over een Kananese of Kanaänitische vrouw. Dit is een oude aanduiding. 
Niemand gebruikte deze toen nog (vergelijk met woorden als Saks of Germaan in onze tijd). 
De Kanaänieten is een term uit het O.T. Dat was het volk dat moest worden uitgeroeid. Als 
je er zo naar kijkt, begrijp je iets beter waarom de Here Jezus deze vrouw lijkt te negeren.  
 

Ze vraagt hulp voor haar kind, maar Jezus neemt geen notitie van haar. Ze blijft echter aan-
dringen. Uiteindelijk geneest Hij het meisje. Wat speelt hier? Als eerste zegt de Heer tegen 
Zijn discipelen dat Israël Zijn roeping is en niet deze heidense vrouw (vs. 23). Maar de vrouw, 
die haar plaats als heidense kent, blijft aandringen bij Hem. Drie keer doet ze een beroep op 
Hem. Ze is zeer vasthoudend. En de Here Jezus ziet haar geloof en Hij geneest haar dochter.  
 

In Mattheüs 28 geeft de Here Jezus Zijn discipelen de opdracht de wereld in te gaan en het 
Evangelie te verkondigen aan álle volken. En pas vanaf Pinksteren ging dit echt gebeuren. 
Dat was nadat de Here Jezus naar de hemel was gegaan. Tijdens Zijn verblijf op aarde was 
Hij er voor het Joodse volk: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het 
huis van Israël (Matth. 15:23). De gebeurtenis met de Kananese vrouw en haar dochter grijpt 
hier dus vooruit op Pinksteren. Het lijkt eigenlijk op een soort mini Pinksteren dat alleen 
betrekking heeft op deze heidense vrouw en haar dochter. Het vormt een uitzondering in 
de bediening van de Here Jezus Die Zich toch steeds voornamelijk op het Joodse volk richt.  
 

In het Bijbelboek Mattheüs staat dit verhaal op een bijzondere plek. Vóór deze gebeurtenis 
is er sprake van een spijziging (14:13-21). Dan zijn er twaalf manden vol stukken brood over. 
Vervolgens vindt de ontmoeting met de Kananese vrouw plaats in heidens gebied. En korte 
tijd na deze ontmoeting vindt er opnieuw een wonderbare spijziging plaats. Dan zijn er zeven 
manden vol met brood over. Eerst de twaalf manden: ze staan voor de stammen van Israël. 
Vervolgens zeven manden: deze staan voor de volheid van de heidenvolken. Zo vormt deze 
gebeurtenis met de Kananese vrouw een scharniermoment. De goedheid van God is er niet 
alleen voor de twaalf stammen van Israël (twaalf volle manden), maar ook voor de heiden-
volken (zeven volle manden). Let op de volgorde: eerst de Jood, dan de Griek (heiden) Er is 
genoeg! Gods goedheid is er voor ieder mens. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn 
Zoon gaf, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft!      
 

GEBED 
De geestelijke strijd rond Israël wordt meer en meer zichtbaar in de kerk. De vijand is druk 
bezig met splijten en verwarren. Bid dat de waarheid over Israël luider zal klinken dan de 
leugens. En bid ook dat christenen wereldwijd Gods beloften voor Israël zullen lezen en 
zullen begrijpen. En dat men voor Israël zal gaan bidden en Israël zal gaan zegenen. 
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    Op shabbat avond is het extra druk bij de Western Wall 

FILMPJES 
Wekelijks wordt de shabbat als een bruid verwelkomd. Geniet van L’kha Dodi met 
‘Welcoming the Shabbat Bride’: https://www.youtube.com/watch?v=E2vm3h-Uzwo 
De Shabbat al dansend en zingend binnengehaald bij de Western Wall in Jeruzalem: 
https://www.youtube.com/watch?v=jl2FW8Gej0c 
 

JOODSE WITZ 
Een Joodse man wordt aangesproken door een Rabbijn. Deze vraagt hem waarom hij 
op shabbat nooit naar de synagoge gaat. “Bij dezen wil ik je uitnodigen een dienst in 
het leger van G'd bij te wonen”, zegt de Rabbijn. De Joodse man antwoordt dat hij al 
in het leger van G'd zit. “Maar waarom zie ik je dan nooit?” vraagt de Rabbijn. “Ik zit 
bij de geheime dienst van het leger van G'd”, antwoordt de man. 
 

INFO  
Kort maar interessant verslag van Studiedag Jules Isaac Stichting met Mark Kinzer van 
afgelopen 16 januari : https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/go/actueel/kinzer/ 
 

WIST JE DAT 
Israël van alle landen in de wereld de meeste media-aandacht krijgt per hoofd van de 
bevolking? Dit al het geval was vóór de aanslag van 7 oktober 2023? Dit opmerkelijk 
is omdat Israël slechts 0,17% van het landoppervlak van het Midden-Oosten beslaat?  
 

TOT SLOT  
De shabbat is een geschenk verpakt in een commando, een uitnodiging voor Rest en 
Remember. (Joodse bron) 
  

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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