
 
 
 

De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’  (…) Daarop begon 
Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst 
als uitgangspunt nam. Handelingen 8:29 en 35 
 

Getuigenis van David Ben Shalom uit Rishon LeZion: ‘Ik ben geboren in Tbilisi, Georgië, 
en groeide op in een Joods gezin. Ik had geen gemakkelijke jeugd en toen ik achttien 
was, werd ik opgepakt door de politie. Ik kwam vrij door een illegale omkoping 
waardoor mijn ouders hun appartement opgaven als losgeld. Mijn ouders stuurden 
me naar Israël en al wilde ik niet, ik ben gegaan. Kort na mijn aankomst begon ik met 
harddrugs en zo vlogen tien jaar van mijn leven voorbij terwijl ik zwaar aan de drugs 
zat. Vier keer deed ik een zelfmoordpoging, maar de hemel wilde me niet hebben. Ik 
hing tussen hemel en aarde en begreep niet wat het doel van mijn bestaan was. 
 

Op een dag ontmoette ik een man die me over God vertelde. Hij vertelde ook over 
een gemeente op de berg Karmel waar ik meteen naartoe ben gegaan. Daar is mijn 
leven voorgoed veranderd. Aan het einde van een samenkomst was er een oproep 
om naar voren te komen voor gebed. Ik ging, want ik had niks te verliezen. 
 

Daar ontmoette ik God de Vader en de Heilige Geest daalde op me neer. Ik werd 
vervuld van warmte en huilde voor God. Na twintig minuten op mijn knieën, stond ik 
op als een ander mens. Ik kwam de zaal uit en ineens rook ik de lucht, zag ik de kleuren 
van de bomen en voelde ik de liefde van de mensen om me heen. Wat ben ik dankbaar 
dat deze man gehoorzaam was aan Gods roepstem om mij over God te vertellen, net 
zoals Filippus in de tekst hierboven.  
 

Deze onvergetelijke ontmoeting heeft mijn leven veranderd. Inmiddels ben ik vijftien 
jaar van de drugs af, heb ik een lieve vrouw en twee prachtige dochters. Ik ben nu vijf 
jaar voorganger van een gemeenschap in Rishon LeZion en mijn hart is vol dankbaar-
heid aan mijn hemelse Vader!’   
  
GEBED 
Israël kent veel mensen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Vaak leven ze op straat 
en hebben weinig tot geen perspectief. Sommigen van hen verdienen hun geld in de 
prostitutie. Vanuit Messiaanse kringen wordt er veel gedaan om hen te helpen.  Wilt 
u bidden voor deze initiatieven waarbij mensen ook het Evangelie horen?  
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FILMPJES 
Leuk kort filmpje over de kippa:   https://www.youtube.com/watch?v=mKDbf7VOhH8 
‘Waarom bewegen Joden tijdens het bidden?’ is een kort informatief filmpje van 
Christenen voor Israël: https://www.youtube.com/watch?v=ZOKhBcuK9Jw 
 

AGENDA 
Vrijdag 25 april - Jom Hasjoa (Holocaust Herdenkingsdag) 
Zaterdag 3 mei - Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag) 
Donderdag 29 mei - Ontmoetingsdag ‘Israël en de Bijbel’  
 

JOODSE WITZ 
De oude Moshe leeft in New York. Hij wil graag in zijn tuin aardappelen planten, maar 
hij is alleen, oud en zijn zoon leeft in Israël. Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon: ‘Lieve 
Micah, ik ben erg verdrietig omdat ik in mijn tuin geen aardappelen kan planten. Ik 
weet zeker dat jij me had geholpen de tuin om te spitten, als je hier was geweest. Ik 
hou van je, je vader.’ De zoon mailt meteen terug: ‘Lieve vader, raak alsjeblieft niets 
in de tuin aan. Ik heb daar namelijk ‘het spul’ verstopt. Ik hou ook van jou, Micah.’ 
Nog geen twee uur later staan de US Army, de Mariniers, de FBI en de CIA voor het 
huis van de oude man. Ze spitten de tuin spade voor spade om, zoeken iedere milli-
meter af, maar vinden niks. Teleurgesteld gaan ze weer weg. Dezelfde avond nog 
krijgt de oude man een e-mail van zijn zoon: ‘Lieve vader, hoogstwaarschijnlijk is de 
tuin nu helemaal omgespit en kan je aardappelen planten. Meer kon ik op deze 
afstand niet voor je doen. Ik hou van je, Micah.’ 
 

TOT SLOT  
Bidden is gewoon vanzelfsprekend in de Bijbel. Zo gewoon dat er aanvankelijk in Israël 
geen woord voor bestond. Bidden was roepen, juichen, lachen, huilen, smeken, 
danken, al naar gelang. (Willem Barnard) 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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