
 
 

In Exodus 12 geeft God instructies voor de Instelling van het Pascha. Vijf van de specifieke 
bevelen zouden hun vervulling in de Messias vinden: Neem een lam zonder gebrek (12:5), 
bewaar het tot de veertiende dag (12:6), slacht het bij de schemering (12:6), geen been zal 
gebroken worden (12:46), en: neem van het bloed ... strijk het aan de beide deurposten en 
aan de bovendorpel (12:7). Deze bevelen verwijzen naar de Here Jezus. Johannes de Doper 
zou Hem later identificeren als Het Lam Gods Dat de zonde der wereld wegneemt (Joh. 1:29). 
 

De Joodse wijze Rashi noemt in zijn commentaar op Exodus 12:6 een cruciaal detail: Het lam 
‘vereist onderzoek tegen elke vlek tijdens de vier dagen voor het slachten’. Deze onderzoeks-
periode vindt zijn perfecte parallel in de aankomst van de Messias in Jeruzalem, kort voor 
Zijn kruisdood. Daar werd Hij geconfronteerd met strenge beproeving door religieuze autori-
teiten in de Tempel (Matth. 21:23-27, 22:15-46). Maar ondanks hun vastberaden onderzoek 
konden ze geen enkele  onvolkomenheid vaststellen. Zelfs Pontius Pilatus, die het gezag van 
Rome vertegenwoordigde, verklaarde: Ik vind geen schuld in Hem (Joh. 18:38, 19:4). 
 

Het moment waarop de lammeren geslacht werden, komt precies overeen met de dood van 
de Here Jezus. Hij stierf op het 9de uur (ong. 15:00 uur)  zoals we  lezen in Matth. 27:46-50. 
 

Het bevel dat geen been gebroken zal worden, vond vervulling in de kruisiging van de Here 
Jezus zoals Joh. 19:36 expliciet stelt: Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord 
vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden. 
 

De instructie om bloed aan te brengen op Beide deurposten en aan de bovendorpel (Ex. 12:7) 
geeft een opvallende visuele parallel aan Christus’ kruisiging: Zijn bebloede handen strekten 
zich horizontaal uit alsof ze over een ingang reiken naar de twee deurposten druipend van 
bloed. Volgens de Joodse wijze Rashbam staat hier in het  Hebreeuws het woord ‘mashkof’ 
(bovendorpel) dat ‘uitkijken’ betekent. Het bepaalt ons bij de Here Jezus Die vanaf het kruis 
uitkeek, omlaag keek, en woorden van vergeving sprak: Vader, vergeef het hun.. (Luk. 23:34). 
 

Gods bevel om het Pesach Met haast te eten (Ex. 12:11) heeft eeuwige betekenis. Het dringt 
aan op een onmiddellijke reactie op Zijn aanbod van verlossing. Zoals Paulus eeuwen later 
zou schrijven: Nu is het de dag van het heil / van de verlossing! (2 Kor. 6:2).  
 

De uitnodiging klinkt nog altijd: Vertrouw op de Here Jezus, het Lam van God dat redding 
bracht, en vind vrijheid uit de slavernij van de zonde. Net zoals de snelle gehoorzaamheid 
van Israël bevrijding uit Egypte bracht, zorgt onmiddellijke geloof in de gekruisigde en 
opgestane Messias voor eeuwige verlossing. Het moment van de beslissing is nu! 
 

GEBED 
God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon (Gen. 22:8). Dank God 
dat Hij heeft voorzien in het Lam dat de zonde van de wereld wegdroeg. Bid dat tijdens de 
viering van Pesach de ogen van vele Joodse mensen hiervoor geopend zullen worden. 
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WIST JE DAT 
De eerste galiameloen in de jaren ’60 & ’70 in Neve Ya’ar werd gekweekt door dr. Zvi 
Karchi? Hij de vrucht naar dochter Galia vernoemde dat ‘God zal verlossen’  betekent? 
 

AGENDA 
Zaterdag 12 april - Sederavond 
Zondag 13 t/m zondag 20 april - Pesach 
Dinsdag 27 mei - Excursie van CVI naar Joods Bussum. Voor meer informatie/opgave:  
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-naar-joods-bussum-1275 
 

INFO  
Onderzoeker en opiniemaker Maaike van Charante schreef een boeiend verslag over 
haar reis naar Israël: https://opiniez.com/2025/03/23/mijn-reisverslag-vreemdeling-
in-israel/maaikevancharante/ 
 

FILMPJES 
De Verkenners ‘Pesach’(deel 1) - https://www.youtube.com/watch?v=oeruaCbiPSs 
Passover Song ‘The Lamb Who Saves’ English-Hebrew Messianic Worship Song: 
https://www.youtube.com/watch?v=z_iUifKkETY 
 

BOEKAANBEVELING 
Het proces tegen Jezus, dat eindigde met het bevel tot kruisiging door de Romeinse 
gouverneur Pilatus, is heel bekend maar bij nauwkeurig lezen van alle vier Evangeliën 
ontdek je verrassende feiten. Klaas de Jong schrijft erover in zijn boek ‘Verrassende 
feiten over de rechtszaak tegen Jezus’. Voor meer info: https://www.toetssteen-
boeken.nl/boeken/alle-boeken/verrassende-feiten-over-de-rechtszaak-tegen-jezus/ 
 

TOT SLOT  
De feesten van JHWH kun je beschouwen als de kroonjuwelen van het geloofsleven, 
waarin op gezette tijden, in een jaarlijkse cyclus het Heilsplan herdacht en gerepeteerd 
wordt. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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