
 
 
 

Waarom viert de christelijke kerk het Paasfeest niet op dezelfde dag als de Joden Pesach 
vieren? Dat heeft een oorsprong. Daarover leest u meer in de nieuwsbrief van deze week.    
 

Het is opvallend dat de Here Jezus juist tijdens de Sedermaaltijd (hier begint Pesach mee) 
het Heilig Avondmaal heeft ingesteld. Dus niet als een gedachtenismaaltijd aan Zijn dood en 
opstanding apart/los van het Pesachfeest. De Here Jezus heeft blijkbaar bewust de lijn van 
de gedachtenis van de uittocht uit Egypte in het Joods Pesachfeest willen doortrekken naar 
de gedachtenisviering van Zijn dood en opstanding in de viering van het Heilig Avondmaal. 
Deze twee gedachtenisvieringen zijn door Christus Zelf nauw aan elkaar verbonden als 
manifestaties van Gods grote heilsdaden. Dat pleit er toch voor om Pesach en Pasen op 
dezelfde datum te vieren? Toch is dat helaas niet het geval. Wat ligt hieraan ten grondslag?  
 

Waarom we dit feest niet allemaal op dezelfde dagen vieren is het gevolg van antisemiti-
sche overwegingen en kerkelijke theologie wat blijkt uit een brief van Keizer Constantijn. 
Direct na het concilie (soort ‘synode’/‘algemene kerkvergadering’) van Nicea (325 na Chr.) 
klom keizer Constantijn de Grote in de pen. Hij wilde alle bisschoppen - in het bijzonder die 
uit het Oosten - erop wijzen dat het concilie het juiste besluit had genomen: de datum van 
het christelijke Paasfeest mocht niet aansluiten op het Joodse Pesach. Tijdens het concilie 
sprak Constantijn o.a.: We kunnen de legitieme manier van Pasen vieren doorgeven aan onze 
nakomelingen. (…) We zouden daarom niets gemeen moeten hebben met de Joden, want de 
Heiland heeft ons een andere manier getoond; onze eredienst volgt een legitiemer en 
gemakkelijker pad (de volgorde van de dagen van de week); en bijgevolg, door deze manier 
unaniem te aanvaarden, willen we, dierbare broeders, onszelf afscheiden van het verfoeilijke 
gezelschap van de Joden. (Eusebius, ‘Constantijns brief aan de kerken m.b.t. het Concilie van 
Nicea,’ Vita Constantini, Boek 3, hfst. 18). Vanaf dat moment zou het christelijke Paasfeest 
niet langer tegelijk gevierd worden met het Joodse Pesachfeest. Iets wat tot dan wel het 
geval was geweest.   
 

Het Paasfeest sluit nauw aan bij Pesach. Immers, het Pesachfeest is vervuld geworden met 
de komst van het ware Paaslam dat geslacht werd tot redding van de wereld, eerst voor de 
Jood en dan voor de Griek (niet-Joden). Christus’ offer bracht de mens bevrijding uit de 
slavernij van de zonde. Hoe intriest is het dat deze twee feesten op basis van antisemitische 
overwegingen heel bewust uit elkaar zijn getrokken. En hoe rijk is het om in de huidige tijd 
de gelegenheid te hebben om een Sedermaaltijd bij te wonen vanuit Messiaans perspectief, 
vanuit een gezamenlijk belijden dat de Here Jezus ons Paaslam is. Zouden we God hier niet 
mee eren? Want het zijn toch Zijn feesten die Hij heeft gegeven aan Zijn volk!   
 

GEBED 
Blijft u meebidden voor de vrijlating van de gegijzelden? Blijf ook bidden voor hun families! 
Bid dat God Zijn beloften voor Israël zal waarmaken. En dat Hij Zich over Zijn volk ontfermt. 
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    Typemachine met Hebreeuwse letters 

AGENDA 
Dinsdag 8 april - Yom HaAliyah - https://www.amyisraelfoundation.org/yom-haaliyah 

Donderdag 10 april - Lezing in Ede over De landbelofte aan Israël in het OT. Zie bijlage. 
Vanaf woensdag 7 mei - Start cursus (4 ochtenden) over groeien in geloof a.d.h.v. de  
Hebreeuwse letters. Locatie in Veenendaal. Voor uitgebreide info: zie de extra bijlage. 
Voor meer activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

INFO  
Uitgebreid artikel over ‘De breuk van synagoge en kerk vanwege de paasdatum’:  
https://www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel/voi50-2c.php 
 

FILMPJE 
Geniet van het prachtige nummer Praise (Elevation Worship) in het Hebreeuws met 
Nederlandse ondertiteling: https://www.youtube.com/watch?v=7grxHu5wSg0 
 

JOODSE WITZ 
Moos is met zijn vrouw en kinderen naar Artis geweest. Ze brachten ook een bezoek 
aan de vogelkooien. De oppasser wees naar een van de kooien en vertelde hen: “En 
hier hebt u de paradijsvogel.” Moos keek zuchtend naar het gekrioel om hem heen, 
naar zijn schreeuwende kroost en zei: “Wat is dat beest een eind van huis!” 
 

WIST JE DAT 
De Alpha Cursus ook in Israël gegeven wordt? Daarbij niet zozeer het NT maar de 
Torah als uitgangspunt van de cursus wordt gebruikt? Sinds 7 oktober 2023 er meer 
belangstelling voor de cursus is? Voor meer informatie: https://israel-en.alpha.org/ 
 

TOT SLOT  
Daarna zei Mozes tegen het volk: Gedenk deze dag, waarop u uit Egypte, uit het 
slavenhuis, vertrokken bent, want de HEERE heeft u met sterke hand vanhier uitgeleid. 
Daarom mag wat gezuurd is, niet gegeten worden. Exodus 13:3 (HSV) 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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