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Het land waar Israël mag wonen 
is een zeer omstreden kwes-
tie. Waarom kreeg Israël in het 
Oude Testament juist dit land, 
waar lopen de grenzen van het 
land, kan Israël het ook weer 
kwijtraken? Daarbij kunnen we 

niet heen om de vragen van 
vandaag. Bepaalt het interna-
tionale recht van wie een land 
is? Heeft Israël recht op het land 
vanwege Gods belofte? En wat 
betekent dat dan voor de 
Palestijnen, die er ook wonen?
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