
 
 
 
 

En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde, want zij had geen vader 
of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder 
gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. Esther 2:7 
 

In het Jodendom zijn namen belangrijk en hebben betekenis. Dat was in de tijd van de Bijbel het 
geval en is nog zo. Veel meer dan in onze cultuur. Deze week staan we stil bij de namen van Esther.   
 

Volgens Esther 2:5-7 is Mordechai’s familie tijdens de Babylonische overheersing in ballingschap  
weggevoerd uit Jeruzalem. Naar alle waarschijnlijkheid zijn Mordechai en Esther beide in balling-
schap geboren. Tevens wordt er vermeld dat Mordechai zorgde voor Esther die wees was geworden.  
 

Esther haar Hebreeuwse naam is Hadassa. Deze naam wordt maar één keer genoemd. En twee maal 
lezen we dat Mordechai Esther geboden had niets te vertellen over haar Joodse afkomst (Esther 
2:10, 20). De naam Hadassa betekent ‘mirt’. En deze mirt staat symbool voor hoop en voorspoed 
(https://www.christipedia.nl/wiki/Mirte). In Jesaja 41:19 staat zo mooi: Ik zal in de woestijn de ceder 
zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. En Jesaja 55:13 zegt: … voor een distel zal een 
mirt opkomen … Is dit niet wat uiteindelijk gebeurt in Esther 8:1 en 2 waar staat: Op diezelfde dag 
gaf koning Ahasveros aan koningin Esther het huis van Haman (…) Vervolgens deed de koning zijn 
zegelring af, die hij van Haman afgenomen had, en gaf die aan Mordechai. Esther stelde Mordechai 
aan over het huis van Haman. De distel Haman maakt plaats voor Hadassa, de mirt. Hoe bijzonder!  
 

In die ene keer dat de ‘echte’ naam van Esther wordt genoemd, zie je gelijk een teken van hoop en 
verlossing voor de toekomst. De aanstelling van koningin Hadassa, hoe verborgen haar Hebreeuwse 
naam ook blijft, is uiteindelijk een teken van hoop voor Gods volk Israël in het hele Perzische rijk. 
 

Dan is daar de (Perzische) naam Esther. Deze betekent zoveel als ‘ster’. Zij was een lichtende ster 
aan het hof van de koning. Maar ze was dit óók in figuurlijke/geestelijke zin voor haar volk in een 
moeilijke tijd. Als Esther over het plan van Haman te horen krijgt en zij door Mordechai wordt 
aangespoord om actie te ondernemen, gaat zij  vasten en draagt haar volksgenoten op hetzelfde te 
doen. Dit vasten was een teken van onderwerping aan God. In wezen liet Esther hiermee zien dat 
zij het in deze moeilijke tijden van God verwachtte, ook al was Hij niet merkbaar en zichtbaar 
aanwezig. De verborgen hoop op God wordt zichtbaar in haar beide namen.   
 

Esther bracht hoop en scheen als een ster. Eeuwen later sprak de Here Jezus tot Zijn leerlingen: U 
bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook 
steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor 
allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en 
uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken (Mattheüs 5:14-16). Wij mogen als Esther een teken 
van hoop zijn voor de mensen om ons heen. Mag Christus’ licht door ons heen toch zichtbaar zijn!   
 

GEBED 
Hoewel veel christenen het Joodse volk steunen, kent de kerk ook een pijnlijke geschiedenis van 
antisemitisme. Bid voor verootmoediging in de kerk t.a.v. van Gods volk. Bid dat elke vorm van 
hoogmoed t.o.v. het Joodse volk vervangen zal worden door een houding van liefde en nederigheid. 
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AGENDA 
Zaterdag 22 maart - Tjerko van der Wouden geeft een lezing over de betekenis van 
de tabernakel a.d.h.v. een maquette die momenteel geëxposeerd wordt in Nijkerk, 
Israëlcentrum: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/bijeenkomst-met-
tjerko-van-der-wouden-over-de-tabernakel 
Dinsdag 8 april - Boekpresentatie Bijbelverklaring Mattheüs met Mart Jan Paul en drs. 
Kees de Vreugd: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/boekpresentatie-
bijbelverklaring-van-mattheus-met-mart-jan-paul-en-drs-kees-de-vreugd 
Zaterdag 12 april - Pesachviering in Bennekom. Meer info en aanmelding: zie bijlage.  
Voor activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

FILMPJES 
‘For Such a Time as This’ (Esther's Song) - prachtig nummer van Marty Goetz & Misha:  
https://www.youtube.com/watch?v=rSACa4bEPLY 
En nog een prachtige vertolking van Poerim, van de geschiedenis van het Bijbelboek 
Esther: https://www.youtube.com/watch?v=9lzZ3muwohk 
 

INFO 
Over Esther & Bonhoeffer: https://israeltoday.nl/read/het-geluid-van-stilte/ 
 

WIST JE DAT 
Urk bekend staat als een dorp dat Israël een warm hart toedraagt? Al voor de gruwe-
lijke gebeurtenissen van 7 oktober 2023 er Israëlische vlaggen in het dorp te vinden 
waren en dat het aantal daarna alleen maar is toegenomen? De steun voor Israël op 
Urk sterk verbonden is met het christelijke karakter van het dorp? Menig Urker vindt 
dat je als christen achter het Joodse volk van God en dus achter Israël dient te staan? 
 

TOT SLOT  
God roept ieder mens overeenkomstig zijn aard. Sommigen roept Hij fluisterend, en 
anderen schreeuwt Hij toe. Het hangt er allemaal van af hoever ieder verwijderd is van 
zijn Schepper. Rabbi Nachman 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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