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Morgen viert het Joodse volk Purim, het feest waarbij gedacht wordt aan de geschiedenis
van het Bijbelboek Esther. Dit bijzondere boek geniet over het algemeen weinig aandacht.
Dat terwijl de sfeer en de wijze waarop God handelde in die tijd, raakvlakken heeft met onze
tijd. Een van de redenen waarom er zo weinig aandacht voor bestaat zou te maken hebben
met het gegeven dat de hoofdpersoon van het boek een vrouw is en de meeste Bijbeluitleg-
gers man zijn. Daarnaast is Gods aanwezigheid moeilijk terug te vinden in het boek. Door de
eeuwen heen is er veel discussie geweest of het boek daarom wel in de Bijbel thuishoort.

Het is inderdaad een opvallend gegeven dat Gods aanwezigheid in het boek Esther moeilijk
terug te vinden is. De naam 'HEERE', alsook de titel 'God' komt er niet in voor. Ook zien we
God niet zichtbaar ingrijpen als er een enorme ramp voor Zijn volk dreigt. Er is sprake van
stilzwijgen en van Gods verborgenheid. lets soortgelijks herkennen wij vandaag de dag ook.

Volgens Joodse overleveringen wordt in de naam Esther indirect verwezen naar de verbor-
genheid van God. De Hebreeuwse naam voor Esther is namelijk 'Astir' en dat betekent 'lk zal
mij verbergen'. Voor de oorzaak van dat verbergen van God in het boek Esther wordt ook
wel verwezen naar Deuteronomium 31:18 waar over Israél staat: /k zal Mijn aangezicht op
die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich
tot andere goden gekeerd.

Andere uitleggers zien Gods hand wel degelijk terug in het Bijbelboek. Zoals in het gunstige
verloop van de gebeurtenissen: in de zogenaamde toevalligheden én perfecte timing ervan.
Ook wordt Gods Naam verborgen in de grondtekst gezien. Zo zou in het boek Esther de naam
van de HEERE vijf maal terugkomen in de vorm van een acrostichon. Dat wil zeggen dat Gods
Naam in de Hebreeuwse grondtekst vijf keer in ‘verborgen’ vorm wordt genoemd. Denk aan
ons volkslied (https://nl.wikipedia.org/wiki/Acrostichon). Een knap staaltje dichterlijke vaar-
digheid. Zo kon men gecodeerde of versluierde boodschappen doorgeven. Mogelijk is dat
het geval in het Bijbelboek Esther. Voor meer informatie over deze vijf plaatsen in het Bijbel-
boek Esther: https://www.amen.nl/artikel/1041/het-bijbelboek-esther-deel-1-inleiding

Hoe het ook zij, al is de HEERE is in het boek Esther naar de achtergrond geraakt en lijkt Israél
aan zichzelf overgeleverd, we zien de hand van de Onzichtbare wel degelijk aan het werk.
Hij heeft Zijn volk zeker niet verlaten! Het is en blijft Zijn oogappel.

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartig-
heid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Mijn deel is de
HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Klaagl. 3:22-24

GEBED
Bid vandaag en de komende week gericht voor iemand in je omgeving. Bid dat hij of zij
geraakt mag worden door Gods liefde voor Zijn volk en voor de trouw aan Zijn beloften.
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AGENDA

Vrijdag 14 maart - Poerim, Joods feest waarbij het verhaal van Esther herdacht wordt
Woensdagavond 28 en donderdag 29 mei - Conferentie met Amir Tsarfati en Barry
Stagner over het Bijbelboek Daniél in De Basiliek in Veenendaal. Meer info en opgave:
https://www.basiliekveenendaal.nl/agenda/discovering-daniel-conferentie/

Voor activiteiten in diverse regio’s - https.//christenenvoorisrael.nl/agenda/

INFO

Bijzonder interview met Egyptische mensenrechtenadvocaat Majed El Shafie die een
documentaire maakte over 7 oktober 2023 (dag aanslag Hamas op Israél) El Shafie
was moslim maar bekeerde zich tot het christendom: https://revive.nl/egyptenaar-
maakt-docu-dying-to-live-over-7-oktober-ik-verontschuldigde-me-dat-ik-eruit-zie-
als-een-terrorist-van-hamas/

FILMPJES

Een prachtige samenvatting van het Bijbelboek Esther in een compleet geanimeerd
overzicht: https://www.youtube.com/watch ?v=JydNSIufRls

Beelden van een prachtige handgeschreven versierde boekrol van Esther die Joodse
families graag in bezit hebben: https://www.youtube.com/watch?v=kyjFABFZ6RM

WIST JE DAT

Het op Purim een religieuze verplichting is dronken te worden? Het feestelijke drinken
voortkomt uit een Talmoedische uitspraak dat men moet drinken totdat men geen
onderscheid kan maken tussen de slechte Haman en de gezegende Mordechai? Deze
mitswa het meest zorgvuldig wordt uitgevoerd door Joodse tieners in de hele wereld?

TOT SLOT
Het is beter dat je geminacht wordt om de juiste reden, dan dat je geliefd wordt om
de verkeerde. Joodse Wijsheid

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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