
 
 
 

 

U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een 
mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem 
geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, 
want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Johannes 8:44 
 

Niemand heeft ooit de duivel zo duidelijk gekarakteriseerd als de Heere Jezus deed 
met bovenstaande woorden. Hij noemde hem zelfs 'de vader van de leugen', de 
verpersoonlijking van de leugen. Dit in tegenstelling tot wat de Heere Jezus over 
Zichzelf sprak: Ik ben de Waarheid (Joh. 14:6). En dat is de strijd waarin we nu staan. 
 

Deze strijd tussen leugen en waarheid woedt op allerlei fronten. Naarmate ‘de vreze 
des Heeren’ verdwijnt uit onze samenleving, neemt de duisternis en de leugen toe. 
Dagelijks worden we ondergedompeld in leugen en bedrog. Als het gaat om Israël, 
zien we dat in toenemende mate. De voortdurende halve waarheden en hele leugens 
over Israël hebben slechts één bron: de vader van de leugen, de duivel, en die gaat 
rond als een briesende leeuw. Hij kent de Bijbel en weet hoe laat het is op Gods klok. 
En hij doet er alles aan om Gods plannen te verijdelen. We zien hoe de druk op de 
waarheid toeneemt en dat leidt tot heftige confrontaties.  
 

Israël voert een strijd op vele fronten, maar de meest heftige is die om de waarheid. 
Een oorlog die in de publieke en sociale media uitgevochten wordt tegen Israël en het 
Joodse volk. Israël wordt weggezet als kindermoordenaar, bedrijver van apartheid en 
genocide. Het zijn leugens waar het Joodse volk steeds weer van wordt beschuldigd. 
En het einddoel is de totale vernietiging van Israël.  
 

Helaas worden vaak ook christenen door de media op het verkeerde been gezet. Het 
is dan ook  zo belangrijk dat onze leidraad en inspiratiebron de Bijbel is. Daarin spreekt 
God over Zijn heilsplan voor Israël en de volken. Mag dat ons elke dag hoop geven. 
Immers, de dag van de verlossing is nabij. Op die dag zullen de woorden van Micha in 
vervulling gaan: Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit 
Jeruzalem (Micha 4:2b). Kerken, politici en opiniemakers zullen dan niet langer 
leugens verspreiden, want de waarheid komt uit Jeruzalem, van de Messias Zelf! 
 

Laten wij tot die tijd voor de volle waarheid gaan, die altijd is verbonden met de Heere 
Jezus en met het Woord van God, de Bijbel. En laten we vanuit dat fundament naast 
Israël staan in ons denken, spreken en handelen. Maranatha! 
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GEBED 
De verspreiding van antisemitische leugens wordt versterkt en versneld door de rol 
van de (sociale) media. Breng dit in gebed en bid dat God zal ingrijpen. Bid ook voor 
een geestelijk ontwaken binnen kerken en onder christenen voor de leugengeest over 
Israël. Bid dat we naast Israël zullen staan in ons denken, spreken en handelen. 
 

 
                 

 

BOEKAANBEVELING 
In september 2024 verschenen: ’30 misverstanden over Israël’ door Oscar Lohuis. 
Voor uitgebreide info: https://www.israelwinkel.nl/producten/30-misverstanden 
 

AGENDA 
Dinsdag 4 maart - Lezing door rabbijn Shimon Evers over Poeriem. Welkom v.a. 19:00 
uur, aanvang lezing 19:30 uur. Locatie: Beth Medine, Drieringensteeg 7 in Amersfoort. 
Aanmelden per email: vsamersfoort@outlook.com 
Vrijdag 14 maart - ‘Born for this time’, event in Ede met Esther Vosterman en Jennifer 
Guetta. Voor info en opgave: https://www.eventsforchrist.nl/event/born-for-this-tme 
 

FILMPJE 
Prachtige Worship vanuit Israël van het schitterende lied ‘Oceans’ in het Hebreeuws, 
Engels en Arabisch: https://www.youtube.com/watch?v=OD_5Yr2bDn4 
 

WIST JE DAT 
Er sinds november 2023 elke donderdagavond in Amersfoort een tocht plaatsvindt 
om daarmee de aandacht te vestigen op de Israëlische gijzelaars? Deze tocht om 
19:30 uur bij  het stadhuis begint en via de Hof en de Appelmarkt naar de Synagoge 
loopt? Op 6 februari jongstleden er 30 deelnemers waren? Veel van de deelnemers 
een christelijke achtergrond hebben? De tocht dan ook begint en eindigt met een 
gebed? U altijd welkom bent om in de komende tijd deel te nemen aan deze tocht?  
 

TOT SLOT  
De enige armoede is onwetendheid. Hebreeuws spreekwoord 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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