Niewwsbriet

Interkerkelijke Groep Israél 13 februari 2025

www.interkerkelijkegroepisrael.nl

Yisroel ben Eliezer was een Poolse rabbijn uit de 18e eeuw die bekend is geworden
als de Baal Shem Tov (‘Meester van de goede naam’). Hij is de oprichter van de
chassidische stroming binnen het jodendom, en heeft in zijn leven veel wijsheden
gedeeld. Eentje daarvan willen we u niet onthouden, namelijk die van ‘De vraag van
een zwerver’ over bidden:

Er was eens een koning die iets persoonlijks te vieren had. Hij nodigde zijn hele
bevolking uit voor het grote feest. En de koning liet weten dat iedereen een verzoek
bij hem mocht indienen en dat hij aan al deze verzoeken zou voldoen.

Het hele land was in rep en roer. Jong en oud spoedden zich naar het paleis van de
koning. Eerst kwam er iemand die de koning om geld vroeg. Een volgende vroeg om
een groot stuk land. En weer iemand anders verzocht de koning om hem een
belangrijke positie te geven.

Daarna verscheen er een straatarme zwerver voor de koning. Hij vroeg geen geld, land
of status. “Majesteit”, zei de zwerver, “mijn verzoek is simpel. Het enige dat ik u vraag,
is of ik elke dag met u mag spreken.”

“Moet je dat zien!” riep de koning uit. “Deze man waardeert mij meer dan alle dingen
die ik hem kan aanbieden.” Tegen de man zei hij: “Uw verzoek zal worden ingewilligd.
En bovendien zal ik u rijkdom en een hoge positie in mijn rijk geven.”

Yisroel ben Eliezer, de bekende Baal Shem Tov, legt het verhaal als volgt uit: “Zoek de
verbinding met God! De rest volgt. Het is belangrijker dat je je realiseert dat je
behoefte hebt aan bidden, dan dat je bidt voor je behoeften.”

Bovenstaande doet denken aan de volgende woorden van de Here Jezus: Maar zoek
eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij
gegeven worden (Matthelis 6:33).

Bron: https://isreality.nl/geloof/wauw-is-mooie-joodse-wijsheid-bidden/

In een poéziealbum schreef een opa het volgende korte gedichtje voor zijn klein-
dochter, wat heel mooi aansluit op bovenstaande verhaal: ‘Zoek Jezus veel, zoek Jezus
vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg.” Mag Hij het verlangen van ons hart zijn!
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AGENDA

Donderdag 27 februari - Israél-avond met Rabbijn Shmuel Katz in de Goede Herder-
kerk in Barneveld. Uitgebreide informatie vindt u in de toegevoegde bijlage.

18, 19 en 20 maart - Concert van de Israélische zanger Yair Levi met unieke mix van
Joodse muziek, geloof en Bijbelse waarden: https://christenenvoorisrael.nl/agenda/
Dinsdagavond 4, 11, 18 en 25 maart - Winter School ‘Israél en de Verenigde Naties’.
Meer informatie & opgave: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/winter-
school-israel-en-de-verenigde-naties (avonden zijn zowel fysiek als online te volgen)

FILMPJE
‘God veranderde onze harten tijdens een sabbatsmaaltijd’ - Kijk naar het prachtige
getuigenis van Dan & Dalia Alon: https://www.youtube.com/watch?v=wRU3xCJzmUo

WIST JE DAT

Erin 2024 132.000 Holocaustoverlevenden in Israél woonden? Dit circa de helft is van
alle overlevenden die wereldwijd nog in leven zijn? Van de Holocaustoverlevenden in
Israél zich 41% eenzaam voelt en 1 op de 4 van hen in ernstige armoede leeft? Er 2000
Holocaustoverlevenden rond Gaza wonen die na 7 oktober moesten evacueren?

INDRUKWEKKEND CITAAT
Zij had een onvoldoende voor aardrijkskunde die laatste dag, maar wist een week later
precies waar Treblinka lag, héél even maar. Ida Vos - Nederlandse Joodse schrijfster

GEBED
Laten wij blijven bidden voor de gegijzelden en voor hun families: voor hun spoedige
vrijlating. Bid ook voor de groep Holocaustoverlevenden, zowel in als buiten Israél.

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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