
 
 
 

Recentelijk werd in de synagogen tijdens de wekelijkse Torah-lezing Exodus 1:1-6:1 gelezen, over 
Mozes' geboorte en zijn vroege jaren. Er zijn mooie parallellen te zien tussen de jonge Mozes en de 
jonge Yeshua. Dat hoeft ons niet te verbazen, want Mozes verklaarde het later zelf: Een Profeet uit 
uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u 
luisteren (Deuteronomium 18:15). In deze brief vijf opvallende parallellen.  
 

1. Bedreigd met de dood - Farao besloot: Al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen 
(Exodus 1:22). Herodes probeerde hetzelfde te doen: Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de 
kinderen/jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren (Mattheüs 2:16). Rashi, 
de meest gelezen Joodse rabbi en geleerde, zei dat ‘Farao alleen om de zonen gaf omdat zijn 
astrologen hem vertelden dat er een jongen geboren zou worden die de Joden zou redden’.  In 
Mattheüs 2 werd het besluit van koning Herodes om de jongetjes te doden veroorzaakt door de 
wijzen uit het oosten die op zoek waren naar ‘de Koning van de Joden die geboren is’ (vers 2).  In 
beide gevallen verkondigden sterrenkijkers onwetend Gods verlossende plan. 
 

2. Licht in de duisternis - Mozes’ moeder zag dat haar zoon mooi ofwel tov was (vgl. Exodus 2:2). 
Rashi schrijft hierover: ‘Hoe mooi was hij. Toen hij geboren werd, vulde het hele huis met licht’. 
Evenzo omscheen bij de geboorte van Yeshua ‘de ‘heerlijkheid van de Heere de herders’ (Lukas 2:9), 
en een ster leidde wijze mannen naar Zijn locatie.  
 

3. Verlaten van het Koninklijke privilege - Mozes heeft... geweigerd een zoon van de dochter van de 
farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden 
dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. (Hebreeën 11:24-25). Yeshua Die, terwijl 
Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf 
ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen … Hij heeft Zichzelf vernederd en is 
gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (Filippenzen 2:6-8). Beiden verlieten het 
‘Koninklijke privilege’ om zich te identificeren met hun volk.  
 

4. De Egyptische verbinding - Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian 
(Exodus 2:15). Yeshua's familie vluchtte op dezelfde manier en vervulde Hosea's profetie: Uit Egypte 
heb Ik Mijn Zoon geroepen (Mattheüs 2:15). Egypte speelde een cruciale rol in de bescherming van 
zowel Mozes als van Yeshua.  
 

5. De Hebreeuwse identiteit - De Torah-lezing benadrukt Mozes' identiteit: Dit is een van de 
Hebreeuwse kinderen (Exodus 2:6). En Mattheüs benoemt nauwkeurig de afkomst van Yeshua: Jezus 
de Messias, de Zoon van David, de Zoon van Abraham (Mattheüs 1:1). Deze gedeelde Hebreeuwse 
identiteit is cruciaal, om de voorspelling van Mozes te vervullen dat de komende verlosser Uit uw 
broeders zou opstaan (Deuteronomium 18:15). Yeshua is een Joodse ‘broer’. En toen acht dagen 
vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven (Lukas 2:21).  
Jezus nu was geboren in Bethlehem, in Judea (Mattheüs 2:1).  
 

Yeshua is meer dan Mozes: Want Christus is zoveel meer heerlijkheid waard geacht dan Mozes, 
evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf (Hebreeën 3:3). De 
profetie van de Torah vindt zijn perfecte vervulling in Yeshua. Hij leidde niet  alleen een exodus uit 
de fysieke slavernij, maar Hij biedt ook bevrijding van geestelijke slavernij.  
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GEBED 
Bid dat God de ogen en harten opent van Joodse mensen en dat Yeshua herkent zal 
worden in de Torah. Bid ook voor de bevrijding van hen die nog gegijzeld worden en 
voor hun families. En voor hen die intussen bevrijd zijn: voor verwerking van trauma’s.  
 

AGENDA 
Woensdag 5 maart - Excursie met CVI naar Joods Antwerpen. Meer info en opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-naar-joods-antwerpen 
 

NIEUWE LINK 
Er is een nieuwe link geplaatst op onze website:  https://www.treeoflifeisrael.org/ 
De organisatie ‘Tree of Life Ministries’ wijdt zich zoal aan het online en op straat delen 
van het Goede Nieuws in Israël en aan het redden van levens van abortus.   
 

FILMPJE 
Maak in dit filmpje kennis met de bijzondere bediening van Tree of Life Ministries:  
https://www.youtube.com/watch?v=FqAXLKIzehs&list=PLD4AB-
sOHSCAziCJ8BpIyLcJC8CYH1fH4 
 

INFO  
Interview met Ruth Shaked over de impact van de oorlog op het dagelijks leven van 
Israëli’s: https://revive.nl/ruth-shaked-over-de-impact-van-de-oorlog-op-het-
dagelijks-leven-van-israelis-het-volk-heeft-enorm-veel-troost-nodig/ 
 

CHASSIDISCHE WIJSHEID 
Een rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: “Hoe weet je wanneer de nacht ten einde is, 
en de dag begint?” De één zei: “Dat is wanneer je een hond van een schaap kunt 
onderscheiden.” “Nee,” zei de rabbi. “Is het dan wanneer je van verre een dadelboom 
van een vijgenboom kunt onderscheiden?” vroeg een ander. “Nee,” zei de rabbi, “Het 
is als je in het gezicht van de mens die je tegenkomt kunt kijken en daarin het gezicht 
van je broer of je zus ziet. Totdat het zover is, is de nacht nog bij ons.” 
 

TOT SLOT  
Bidden betekent zich aan God vastklemmen. Rabbi Pinchas 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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