
 
 
 
 

Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat 
u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt. Hoogl. 2:7, 3:5 
 

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van 
God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. 
Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. 1 Kor. 6:19-20 
 

Een tijdje terug deelde Lea Farkash, de orthodox-joodse voorzitster van de St. Vrienden 
van Jad Ezra, het volgende verhaal. Het kan maar zo zijn dat de oude man uit het verhaal 
een wijze Joodse rabbijn is, aangezien het smaakt naar typische chassidische wijsheid.  
 

Een vrouw bezocht een winkel. Ze droeg kleding die haar lichaam maar al te goed liet 
zien. De winkeleigenaar, een oude wijze man, bekeek haar goed en vroeg haar te gaan 
zitten. De man keek de vrouw recht in haar ogen en zei iets dat ze voor de rest van haar 
leven nooit meer zou vergeten. “Jonge dame, alles wat God waardevol heeft gemaakt in 
deze wereld, is bedekt en moeilijk te zien of te vinden. Waar kan men diamanten vinden? 
In de grond, bedekt en beschermd. En waar zijn de parels te vinden? Diep in de oceaan, 
bedekt en beschermd in een prachtige schelp. Of waar vindt men goud? Ondergronds, 
bedekt met lagen steen. Om daar te komen moet je heel hard werken en diep graven.” 
De man keek haar opnieuw aan en zei: “Je lichaam is heilig en uniek voor God. Je bent 
veel kostbaarder dan diamanten, parels en goud, en daarom moet jij ook bedekt zijn.”  
 

De man voegde er vervolgens aan toe: “Als je jouw kostbare mineralen zoals diamanten, 
parels en goud diep bedekt houdt, zal een ‘rekende mijnorganisatie’ met de benodigde 
machines jaren moeten werken om die kostbare goederen te ontginnen. Eerst zullen ze 
contact opnemen met je overheid (familie), ten tweede moeten er professionele con-
tracten worden ondertekend (huwelijk), en ten derde zullen ze de waardevolle goederen 
vakkundig verwijderen en deze kostbaarheden teder verfijnen (echtelijk leven). 
 

Maar wanneer je jouw mineralen boven op het aardoppervlak laat komen - voor 
iedereen blootgesteld - zul je veel illegale mijnwerkers aantrekken die je zullen uitbuiten 
en je vrijelijk alle rijkdommen zullen afnemen en je achterlaten zonder de kostbare 
goederen die God jou gaf! 
 

GEBED 
Blijf bidden voor Israël, voor het Joodse volk wereldwijd, voor de inwoners van Gaza en 
Libanon en het hele Midden-Oosten. God heeft alle mensen lief en Hij biedt allen redding 
door Zijn Zoon! Bid voor een krachtig getuigenis van de messiaanse gemeenten in Israël.  
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AGENDA 
Dinsdagavond 4, 11, 18 en 25 maart - Winter School ‘Israël en de Verenigde Naties’. 
Meer informatie & opgave: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/winter-
school-israel-en-de-verenigde-naties      (avonden zijn zowel fysiek als online te volgen) 
Zaterdag 8 februari - Studiemiddag Antisemitisme in Barneveld. Meer info: zie bijlage. 
 

INFO  
Een verhelderde studie over ‘De behoudenis van Israël’ (Romeinen 9-11) door Jeep 
van der Schoot: https://www.zoeklicht.nl/artikelen/de-behoudenis-van-israel-14571 
 

FILMPJE 
Geniet van het lied met de mooie beelden ‘Give Thanks (HODU)’ van Joshua Aaron: 
https://www.youtube.com/watch?v=H5LYTfuw0g8 
 

JOODSE WITZ 
Kleine Jaap Polak vraagt aan zijn vader waar de mens vandaan komt. Zijn vader vertelt 
hem dat de mens afstamt van de apen. Vervolgens stelt Jaap dezelfde vraag aan zijn 
moeder. Zijn moeder vertelt hem dat de mens afstamt van G'd. Jaap raakt in 
verwarring. “Abba zegt van de apen en jij zegt van G'd. Hoe kan dat nou?” De moeder 
antwoordt hem en zegt: “Abba spreekt over zijn familie en ik over mijn familie.” 
 

WIST JE DAT 
Het eerste educatieve clown initiatief in de wereld - met therapeutische clowns in de 
schoolomgeving - in Israël begon? Educatieve clowns vreugde toevoegen, de eigen 
identiteit verbeteren en stress bij studenten en medewerkers verminderen? 
 

TOT SLOT  
Een vriendelijk woord dat vandaag van de boom valt, kan morgen vrucht dragen. 
Joods gezegde 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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