
 
 

 
In het orthodox Jodendom wordt gedurende het jaar elke shabat in de synagoge een 
parasja - een gedeelte uit de Torah - voorgelezen. De Torah (vijf boeken van Mozes) 
is verdeeld in 54 parasja’s. Deze worden tijdens het Joodse jaar allemaal een keer 
gelezen. Ook wordt er elke shabat een gedeelte uit de profeten gelezen (Haftarah). 
 

Recentelijk waren de volgende passages aan de beurt om gelezen te worden: Genesis 
44:18-47:27 en Ezechiël 37:15-28. Genesis 46 beschrijft hoe Jakob en zijn gezin naar 
Egypte trekt en hoe hij herenigd wordt met zijn ‘verloren’ zoon Jozef. Genesis 46:29 
beschrijft de emotionele reünie van Jozef en Jakob - een heel bijzonder moment van 
hereniging waar verbroken familiebanden worden hersteld: 
 

28 Jakob stuurde Juda vóór zich uit naar Jozef om hem de weg te laten wijzen naar 
Gosen. Toen zij in het land Gosen aangekomen waren, 29 spande Jozef zijn wagen in 
en ging naar Gosen, zijn vader Israël tegemoet. Toen hij voor hem verscheen, viel hij 
hem om de hals en huilde hij lange tijd aan zijn hals. Genesis 46:28-29 
 

Treffend is het gedeelte van Ezechiël 37:15-28 waarin we lezen dat God Juda en Israël 
zal herenigen: 16 En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: 
Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en 
schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, 
zijn metgezellen. 17 Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, 
zodat ze in uw hand één worden. God draagt hier de profeet Ezechiël op twee stukken 
hout te nemen en ze bij elkaar te brengen zodat ze één zullen worden.  
 

Van dit één worden, van deze hereniging van de verdeelde stammen van Israël, zien 
we een voorafschaduwing in Jozef die zijn vader Jakob tegemoet ging en die herenigd 
werden. Het is als de twee stukken hout in de hand van Ezechiël die één werden in de 
hand van de profeet. De echo van wat er gebeurde in het land Gosen tussen Jakob en 
Jozef weerklinkt in Ezechiël in de komende hereniging van Juda en Israël.  
 

Een echo van hereniging klinkt ook door in het Nieuwe Testament: lees Johannes 
10:16 en 11:52 maar eens. Het offer van de Here Jezus Christus brengt mensen 
samen, herenigt mensen: zowel Zijn Joodse broeders  alsook de mensen uit de volken.  
 

GEBED 
Bid voor een wonder van vrijlating van de gijzelaars! Onbekend is hoeveel van hen 
nog leven. En bid voor een engelenmacht die Israël aan haar grenzen zal beschermen.  
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           Het Tempelinstituut in Jeruzalem is toegankelijk voor toeristen 

AGENDA 
Zaterdag 25 januari - Holocaust Herdenkingsconcert in Ede met Hineni Symfonie 
Orkest. Voor meer informatie: https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/ 
Zondag 26 januari - Herdenking Holocaust bij het Joods monument Ede. Voor meer 
informatie: https://stichtingjoodsmonumentede.nl/ 
Maandag 27 januari - Holocaustherdenking met CVI in Nijkerk. Voor meer info en 
opgave: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/holocaustherdenking 
Dinsdag 28 januari - Holocaustherdenking in het Ichtus College Veenendaal. Zie flyer! 
 

FILMPJE 
Opname van het Levitische Koor van het Tempelinstituut in Jeruzalem dat Psalm 113 
zingt: https://www.youtube.com/watch?v=nT57DzWj-X0&feature=youtu.be 
 

INFO  
Op de website Christipedia wordt uitgebreid melding gemaakt van het in Jeruzalem 
zetelende Tempelinstituut: https://www.christipedia.nl/wiki/Tempelinstituut 
 

JOODSE WITZ  
Meneer Cohen dacht aan zijn vrouw: hoe goed ze voor hem was. Hij bofte toch zo met 
haar! En hij bad tot de Eeuwige en vroeg: “Waarom heeft U haar zo'n goed hart 
gegeven?” De Eeuwige antwoordde: “Opdat jij van haar zou kunnen houden, mijn 
zoon.” “En waarom heeft U haar zo'n knap uiterlijk gegeven?” “Opdat jij van haar zou 
kunnen houden, mijn zoon.” “En waarom heeft U haar zo'n goede kok gemaakt?” 
“Opdat jij van haar zou kunnen houden, mijn zoon.” Meneer Cohen dacht hierover 
na, en vroeg toen: “Ik wil niet ondankbaar wezen of zo, maar waarom hebt U haar zo 
dom gemaakt?” “Opdat zij van jou zou kunnen houden, mijn zoon.” 
 

TOT SLOT  
Wie gegeven heeft moet zich dat niet herinneren. Wie gekregen heeft mag het nooit 
vergeten. Joodse wijsheid 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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