
 
 
 
 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op 
Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige 
Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5 
 

De wereld bevindt zich in een tijd van grote veranderingen. Veel mensen maken zich 
grote zorgen over ons land en onze regering. Het lukt de politieke leiders nauwelijks 
om oplossingen te bieden aan de steeds groter wordende problemen. Dit zorgt voor 
veel onrust en onzekerheid. Overigens betreft dit niet alleen ons land: bijna dagelijks 
lees je in de media over politiek geharrewar in Europa en wereldwijd. De chaos lijkt 
nog niet eerder zo groot te zijn geweest. En vrede lijkt verder weg dan ooit.   
 

Er is echter één regering die wél verschil zal maken. En we hopen dat u met ons ‘uw 
stem’ hebt uitgebracht op de Leider die wél al Zijn beloften zal en kan waarmaken. Hij 
is de ware Vredevorst. Van Hem wordt gezegd dat de heerschappij op Zijn schouder 
rust. De tijd zal komen dat Hij over de hele aarde zal regeren. Dan zal het moment 
komen dat elke knie zich voor Hem zal buigen en elke tong zal belijden dat Hij Heer is 
(zie Filippenzen 2:10-11). Ieder mens heeft daarin een keus.  
 

Psalm 33:12 zegt: Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft. Honderd jaar 
geleden werd onze natie nog ‘christelijk Nederland’ genoemd: een land waarvan de 
wetten gebaseerd waren op de principes van Gods Woord. Tegenwoordig zouden 
veel leiders God het liefst helemaal uit de maatschappij bannen. De naam van God 
moet vooral niet klinken in scholen en overheidsgebouwen.  
 

Maar wanneer presidenten, wereldleiders, ministers, commissarissen van de koning, 
burgemeesters en wethouders denken dat de heerschappij - ofwel macht - op hun 
schouders rust, dan hebben zij het toch echt mis. God zegt immers: Want een Kind is 
ons geboren … en de heerschappij rust op Zijn schouder. Iedere leider of wie dan ook 
heeft alleen autoriteit met Zijn toestemming. Velen hebben al geprobeerd om de 
problemen in eigen kracht op te lossen, maar zonder Gods hulp komen we er niet uit. 
Wat werkelijk nodig is, is nederig neerknielen en belijden: ‘O God, de problemen zijn 
te groot. Wij zijn niet in staat ze zelf op te lossen. Wij hebben Uw inzicht, Uw leiding 
en Uw wijsheid nodig. Wees ons genadig en neem onze overtredingen weg.’ Laten we 
dit bidden voor onszelf, voor ons land en onze leiders, maar ook voor alle landen en 
hun leiders in Europa en wereldwijd.  En in  het bijzonder voor Israël en haar leiders!  
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AGENDA 
Maandagavond 13 januari - Avond met spreker Bert Nooteboom georganiseerd door 
de Werkgroep Israël Lunteren. Locatie: Gereformeerde Kerk, Oranjestraat 33-35 in 
Lunteren. De avond begint om 19:30 uur. Van harte welkom! 
Donderdag 16 en vrijdag 17 januari - Amerikaans messiaans- Joodse theoloog Mark 
Kinzer spreekt in Veenendaal & Ede. Info: https://julesisaacstichting.org/activiteiten/ 
Zaterdag 25 januari - Holocaust Herdenkingsconcert in Ede met het Hineni Symfonie 
Orkest. Voor meer informatie: https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/ 
 

AANBEVOLEN 
Boeiende DVD: ‘Mysterie ontrafeld - De Joods-Galilese bruiloft en de eindtijd’. Info:  
https://www.zoeklichtwebshop.nl/cd-dvd/dvd-s/een-mysterie-ontrafeld-dvd.html 
 

FILMPJE 
Wat een prachtige Worship Song over Johannes 3:16 in Hebrew, Arabic, Russian, 
English, Korean and Persian: https://www.youtube.com/watch?v=S6cxaxnV1nA 
 

JOODSE WITZ 
Jacob’s talles (gebedskleed) is aan een reinigingsbeurt toe. Daarom brengt hij het naar 
de beste stomerij in de buurt. Men vraagt Jacob over een week terug te komen. Bij 
terugkomst wordt hem zijn talles teruggegeven plus een rekening van £50. “Vijftig 
pond, alleen maar om zo’n kleine talles te reinigen?” vraagt Jacob. “Nee”, antwoordt 
een medewerker van de stomerij. “Vijf pond was voor het reinigen en £45 om alle 
knoopjes eruit te halen.” 
 

TOT SLOT  
Een wijs man weet wat hij zegt, een dwaas man zegt wat hij weet - Jiddische Wijsheid 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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