
 
 
 

Wist je dat ieder mens een beetje Hebreeuws spreekt? Ook in de kerk of in de Bijbel horen 
we, zingen we en lezen we meer Hebreeuws dan we ons bewust zijn. Halleluja is zo’n 
Hebreeuws woord. Dit woord kun je in tweeën splitsen: hallelu & ja. Het eerste deel 
betekent: looft/prijst (gebiedende wijs meervoud), het tweede deel is een afkorting van de 
naam JHWH, dé grote Godsnaam, die God Zelf aan Mozes openbaarde (Exodus 3).  
 

Er zijn veel Psalmen waarin je het woord ‘halleluja’ tegenkomt. In sommige zelfs twee keer:  
Psalm 146 t/m 150. In deze psalmen omgeeft het woord halleluja de inhoud van de psalm, 
zoals een leesteken om een tekst.  Deze vijf psalmen  beginnen en eindigen met het woord. 
 

Vaak zingen we het woord halleluja gedachteloos. In bepaalde kerkelijke gemeenten is men 
gewend het woord vaak te herhalen. Als men het eens is met wat de voorganger zegt, dan 
klinkt ‘halleluja’. En wanneer de voorganger ‘halleluja’ zegt, dan herhaalt de gemeente dat. 
Misschien ben jij (net als wij) niet zo ‘halleluja’-achtig. Vind je het al gauw overdreven. Maar 
is God loven overdreven? En wat doet het met onszelf als we God loven? Overdenk het eens.  
 

Psalm 111 begint ook met de oproep om God te loven: Halleluja! Ik wil de HEER loven met 
heel mijn hart in de grote kring van oprechten (Psalm 11:1-NBV21). En ook in de nabije toe-
komst zal die oproep klinken: Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laten 
al zijn dienaren die ontzag voor Hem hebben, groot en klein, Hem loven!’ (Openbaring 19:5-
NBV21). De gelovige looft God dus niet alleen in zijn eentje, maar ook samen met anderen.   
 

Dat zegt veel! Onze westerse maatschappij is heel individualistisch ingesteld in tegenstelling 
tot veel andere samenlevingen. Maar in de gehele Bijbel geloven, leven en  zingen mensen 
samen Gods lof. Dat is niet alleen een kwestie van cultuur: overal in de Bijbel lees je over 
een community van mensen die verbonden zijn met elkaar door het geloof in de ene God. 
Deze community overstijgt culturele verschillen. In het NT zie je hoe de gemeente van Jezus 
Christus uit mensen bestaat die verschillende talen spreken, verschillende opleidingsniveaus 
hebben, mannen en vrouwen, groot en klein, jong en oud. En met elkaar zingen zij Gods lof! 
 

Als we als gelovigen op shabbat of zondag bij elkaar komen, beleven we iets van wat in de 
toekomst volmaakt zal zijn, zoals er staat in Openbaring 19. En als je Psalm 111 verder leest, 
ontdek je waaróm God wordt geprezen: Hij is betrouwbaar, Hij is liefdevol, op Hem kun je 
aan, Hij heeft Zijn volk verlost (denk aan Egypte). Hoe de omstandigheden ook zijn: God is 
betrouwbaar en nabij. Deze wereld heeft een Schepper. Iemand Die alles in Zijn hand heeft 
en Die ook ons leven in Zijn hand houdt. Alle reden tot een meervoudig halleluja! Zing het in 
je eentje, maar vooral ook samen met anderen! En hou je vooral niet :)  
 

GEBED 
Blijft u bidden voor de vrijlating van de gijzelaars? Van de 100 zijn er vermoedelijk nog maar 
50 in leven. Bid ook voor alle Joodse mensen wereldwijd die zoveel haat ondervinden.  
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AGENDA 
Maandag 25 november - Speciale avond met Eylon Levy, voormalig woordvoerder 
van Israëlische regering. Locatie: omgeving Nijkerk/Barneveld. Voor info en opgave: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/speciale-avond-met-eylon-levy-uit-israel 
 

INFO  
Het woord ‘jood’ is afgeleid van het Hebreeuwse Jehoedi, waarmee oorspronkelijk 
iemand behorend tot de stam Juda (Jehoeda) werd aangeduid. De oorsprong van de 
naam gaat terug op de naam van de vierde zoon die Lea baarde en die zij de naam 
Juda gaf. In die naam zit verborgen de gedachte aan ‘God loven’ (Genesis 29:35). Bron: 
https://jaapfijnvandraat.nl/jood-waar-komt-dat-woord-vandaan/ 
 

FILMPJE 
Geniet van deze Hebreeuwse worshipsong ‘Halleluyah’ met Hebreeuwse en Engelse   
ondertiteling: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oZW_jIXyBa8 
 

JOODSE WITZ  
Een Joodse man rijdt om 01:00 uur 's nachts in hoge snelheid over de snelweg. Een 
politieagent houdt hem tegen en vraagt: “Waar gaat de race op dit uur naar toe?” 
“Naar een lezing,” antwoordt de man. “Wie gaat u op dit uur een lezing geven?” 
vraagt de politieagent. “Mijn vrouw,” luidt het antwoord van de man. 
 

WIST JE DAT 
Israël een van de meest vrije, democratische, multiculturele en dynamische landen 
ter wereld is? Israël een uitstekende staat van dienst heeft op het gebied van de 
mensenrechten? Israël het enige land in het Midden-Oosten is waar vrouwen 
genieten van volledige politieke rechten, en van respect en vrijheid? Golda Meir pas 
de derde vrouw in de geschiedenis was die diende als premier van een land?  
 

TOT SLOT  
Loof  de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid 
is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Psalm 117 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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