
 
 
 

Aansluitend aan het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt, wordt Simchat Torah gevierd. 
Dan viert men dat God de Torah aan het Joodse volk heeft toevertrouwd. De ontvangst van 
de Torah en de opdracht om deze te onderwijzen is altijd een bron van vreugde geweest. 
Dat is de reden van dit feest. Alhoewel Simchat Torah niet valt onder de Feesten des Heeren 
is het voor het Joodse volk een belangrijk en vreugdevol feest. 
 

De woorden van God zijn door Zijn volk trouw bewaard. Boekrollen van 2000 jaar terug die 
in grotten van de Negev zijn gevonden, zijn woordelijk gelijk aan die welke wij nu bezitten. 
Het volk Israël heeft de Torah met vreugde ontvangen. In Psalm 119 en Psalm  100:1 getuigt 
het volk van deze vreugde. De lezing van de Torah (Genesis t/m Deuteronomium) vormt het 
centrale moment van de shabbat ochtenddienst in de synagoge. In een cyclus van één jaar 
wordt de hele Torah voorgelezen. Op Simchat Torah wordt eerst het slot van Devariem 
(Deuteronomium) gelezen, en aansluitend het begin van Bereshiet (Genesis).  Het symbo-
liseert dat aan de lezing en bestudering van de Torah geen einde komt. Men gaat in nooit 
aflatende liefde daarmee verder. Ook danst en zingt de gemeente op die dag met de Torah-
rol zevenmaal om de Bima, het spreekgestoelte in de synagoge.  
 

In het Jodendom wordt de Torah-rol het heiligste voorwerp genoemd. De Torah wordt al 
ruim 3500 jaar letter voor letter overgeschreven en is een uiterst secuur werk dat alleen 
gedaan mag worden door een officiële schrijver, de sofer. De rol wordt nooit beschreven 
met een metalen pen, maar met een veer van een koosjere vogel, en met speciale inkt door 
de sofer zelf gemaakt. Voordat de sofer met schrijven start, moet hij eerst op een kladje zijn 
pen uitproberen.  Traditiegetrouw schrijft hij eerst het woord Amalek op, om het vervolgens 
door te strepen, omdat in Deuteronomium 25:19 staat: ..dat u de gedachtenis aan Amalek 
van onder de hemel uitwist. De Torah-rollen worden bewaard in de Heilige Ark in de synago-
ge, die altijd is geplaatst tegen de muur die naar Jeruzalem wijst.  Om beschadiging van de 
kostbare rollen door het lezen ervan te voorkomen gebruikt men een aanwijsstokje, een jad.  
 

De Joden ervaren de wet niet als wet. Net zomin als wij ons ook niet bezwaard voelen als we 
rechts houden in het verkeer, bij de kassa alles netjes afrekenen en met onze achttiende pas 
volwassen zijn. Zoals de ‘burgerlijke’ wet bij ons gemeengoed is in ons maatschappelijk 
leven, zoveel te meer is de Torah bepalend voor het leven van de Joden. Het is Gods wet! 
De wet uit Uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver. Uw wet is mijn bron 
van blijdschap (Psalm 119:72 en 174). 
 

GEBED 
Bid voor hernieuwde liefde onder het Joodse volk voor Gods Torah en voor de Tenach (OT) 
als geheel. Bid dat Yeshua erin herkend mag worden. Bid voor een dorst naar meer van Hem!  
Bid ook voor ons christenen: voor een voortdurend verlangen  naar meer van Gods Woord. 

 

    Interkerkelijke Groep Israël 24 oktober 2024 
                 www.interkerkelijkegroepisrael.nl 
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       Vreugde vanwege de Torah 

AGENDA 
Vrijdag 25 oktober - Simchat Torah, Vreugde van de Wet 
Donderdag 21 november - Indrukwekkende voorstelling over de Holocaust door Lion 
Tokkie in Nijkerk: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/indrukwekkende-
voorstelling-over-de-holocaust-door-lion-tokkie-in-nijkerk 
Dinsdagavond 12 november - Israël-avond Goede Herderkerk Barneveld. Zie bijlage. 
 

INFO 
De aanslag op Israël op 7 oktober 2023 vond plaats op Simchat Torah. De geschiedenis 
toont dat dit geen toeval is: https://www.annefrank.org/nl/timeline/223/westerbork-
wordt-overvol-misleiding-op-simchat-torah/ 
 

FILMPJES 
Wat viert het Joodse volk met Simchat Torah? Bekijk deze video van de organisatie 

Chosen People Ministries: https://www.youtube.com/watch?v=EVKy6qpjY3g 
Simchat Torah-foto's en video's van over de hele wereld (van vier jaar geleden): 
https://www.youtube.com/watch?v=kpJ31ffnFJo 
 

CHASSIDISCHE WIJSHEID 
Als woorden en gebeden werkelijk uit het hart komen, stijgen ze hoger en hoger tot 
Gods troon van luisteren. Als woorden slechts mechanisch worden gezegd en niet uit 
het hart komen, zijn ze te zwaar om op te stijgen en blijven ze liggen. 
 

WIST JE DAT 
Het langste hoofdstuk van de Bijbel over de Vreugde der Wet gaat? Psalm 119 het 
langste hoofdstuk van de Bijbel is? Deze bijzondere psalm ongeveer in het midden 
van de Bijbel staat? Psalm 119 ook wel de Torah-psalm genoemd wordt? Het in deze 
psalm om de betekenis van de Torah voor het dagelijks leven gaat en de vreugde en 
troost die de mens kan vinden in de Torah? Wij veel van het Joodse volk kunnen leren 
vanwege de vreugde & dankbaarheid die zij vieren wegens de Torah die God hen gaf?  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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