
 
 
 

Gisteravond is Soekot, het Loofhuttenfeest begonnen: voor veel Joden het meest favoriete feest. 
Soekot betekent schuilplaatsen, hutten, tenten. Het is een feest waarin God Zijn volk instrueert een 
tijdelijke schuilplaats of hut te maken om er een week lang te kamperen. Hij wilde hen hiermee 
herinneren aan de reis die ze met Hem door de wildernis hebben gemaakt op weg naar het beloofde 
land. Hun verblijf in tenten was slechts tijdelijk: het volk was onderweg naar een meer permanent 
huis, om daar samen met hun God te leven. Woorden met een diepe profetische betekenis!  
 

Tijdens Soekot (de hele week) moet men in de zelfgemaakte soeka eten. Sommigen slapen er zelfs 
in. De soeka is versierd met seizoensfruit en -producten. Het is de gewoonte om elke avond van dit 
feest gasten uit te nodigen om samen te genieten van de soeka: om gastvrijheid, vriendschap en 
verhalen te delen. Men verheugt zich in de eindoogst en dankt God voor al Zijn zegeningen.  
 

God geeft drie keer instructies voor dit feest: Lev. 23, Num. 29 en Deut. 16. Lees Deut. 16:13-17. 
Een van deze instructies is het gebod zich gedurende deze week te verheugen. Verplicht blij zijn! 
Eigenaardig: het gebod zich te verheugen. De Bijbel echter beveelt het meerdere malen. Kun je deze 
emotie gewoon 'aanzetten'? Vreugde is in eerste instantie een handeling, geen emotie. Wij mensen 
kunnen  bepaalde acties  ondernemen  zodat we vervuld worden van vreugde. Een paar gedachten: 
 

Als we de zegeningen in ons leven tellen en erover nadenken, ontdekken we dat we zoveel hebben 
om ons over te verheugen. Probeer het maar eens. Maak er bijvoorbeeld de gewoonte van om elke 
dag vijf zegeningen te benoemen. Het zal effect op je leven hebben. Een andere mooie oefening is 
om bij elke letter van het alfabet iets te bedenken waar je dankbaar voor kunt zijn. Dankbaar zijn 
kost in het begin wat inspanning, maar wordt steeds natuurlijker naarmate je het herhaalt. En hoe 
mooi: dankbaarheid die je doet, leidt tot dankbaarheid die je voelt! Een prachtig ‘mechanisme’ dat 
de Schepper in de mens heeft gelegd!! 
 

In Efeze 5:18 wordt ons geboden om vol te zijn van de Heilige Geest. En een van de kenmerken van 
de vrucht van de Geest is: vreugde! Belangrijke vraag is dus: laat ik mij vervullen door Gods Geest? 
God geeft ons graag Zijn Geest. Het enige wat wij hoeven te doen: Vraag Hem erom! (Luk. 11:9-13). 
Yeshua verzekert ons dat de Vader klaar staat om Zijn Geest te geven aan hen die erom vragen. Is 
het ons verlangen om vol te zijn van de Geest, of zijn we vol van onszelf? Geef de Geest meer ruimte, 
controle en gezag in je leven! Mag ons gebed en verlangen zijn: Minder van mij en meer van u, Heer! 
 

Men zegt wel dat als je je chagrijnig voelt, alleen al het herhaaldelijk glimlachen je humeur kan ver-
beteren. Iets dergelijks was het advies van een rabbijn aan een man die worstelde om van zijn vrouw 
te houden, om te doen alsof hij van haar hield, zodat de gevoelens geleidelijk zeker zouden volgen. 
Onze acties kunnen gewoonten worden, die vervolgens ons hart kunnen beïnvloeden. Op dezelfde 
manier kunnen we ons verheugen voor God: Hem bedanken, aanbidden en ons verheugen zoals Hij 
gebiedt. Zelfs als we er geen zin in hebben, zal het ons hart uiteindelijk echt vervullen met vreugde. 
En dat allemaal naar aanleiding van slechts één instructie voor Soekot: het gebod zich te verheugen! 
 

GEBED 
Veel Joden verkeren in rouw vanwege verlies van dierbaren door de huidige oorlog. Daarnaast leven 
velen in onzekerheid vanwege geliefden die gegijzeld zijn. Bid voor Israël,  juist nu tijdens Soekot.  
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             Onderweg met bouwmaterialen voor de Loofhut, de soekot  

 

AGENDA 
Donderdag 17 t/m woensdag 23 oktober - Soekot, Loofhuttenfeest 
Zaterdag 16 november - Israëldag door Comité Gemeentehulp Israël in Nijkerk. Voor 
uitgebreide info en opgave: https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/paginas/cgi-
ontmoetingsdag-zaterdag-16-november-2024.html 
Donderdag 24 oktober -  Studiebijeenkomst Ede door Henk Poot over Rosh Hashanah: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/studiebijeenkomst-met-ds-henk-
poot-in-ede-over-najaarsfeesten-rosh-hashanah 
 

FILMPJES 
Filmpje De Verkenners Soekot: https://www.youtube.com/watch?v=M5I34bQ-mX0 
Resting Place - Sukkot Special. Prachtige Worship (Eng./Hebr.) met Shilo Ben Hod:  
https://www.youtube.com/watch?v=xQ-bvVJu1UY 
 

JOODSE WITZ  
Leah belt haar man op het werk: “Etan, heb je tijd voor een praatje?” “Sorry lieverd, 
dit is geen goed moment; ik sta op het punt een bestuursvergadering te beleggen.” 
“Maar dit zal niet lang duren,” zegt Leah, “ik wil je gewoon goed nieuws en slecht 
nieuws vertellen.” “Ik heb echt geen tijd,” zegt Etan, “dus vertel me snel het goede 
nieuws.” “Oké, het goede nieuws is dat de airbag op je nieuwe Lexus erg goed werkt.” 
 

WIST JE DAT 
Israël 93% van haar eigen voedselbehoeften produceert? Israëli’s ’s werelds grootste 
consumenten van fruit en groenten zijn? 
 

TOT SLOT  
The view of Jerusalem is the history of the world; it is more, it is the history of earth 
and of heaven.                Benjamin Disraeli, British Prime Minister (1804-1881) 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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