
 
 

Aanstaande zaterdag viert het Joodse volk Jom Kippoer, of Grote Verzoendag. Voluit Jom 
ha-Kippoeriem, Dag van de Vergevingen. Deze dag wordt als de belangrijkste feestdag 
beschouwd in het Jodendom. Het was de enige dag in het jaar dat de hogepriester de 
heilige ruimte achter het voorhangsel in de tempel in Jeruzalem betreden mocht om 
verzoening te doen voor zijn volk. Op deze belangrijkste feestdag voor het Jodendom 
komt het verzoeningswerk dat vooruitwijst op de zoendood van Christus duidelijk naar 
voren. Leviticus 16 beschrijft uitgebreid hoe de Here God wilde dat Zijn volk dit feest zou 
vieren. De hogepriester Aäron kreeg uitgebreide instructies, o.a. over zijn kleding die dag:    
 

Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn 
onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om 
wikkelen. Dit is heilige kleding. Leviticus 16:4 
 

Normaal was het gewaad van de hogepriester van een duizelingwekkende schoonheid. 
Met heldere kleuren en een borstplaat met kostbare edelstenen. Maar om op Jom 
Kippoer het Heilige der Heiligen te kunnen binnengaan, moest de hogepriester deze 
glorieuze mantel verruilen voor een eenvoudig wit linnen kledingstuk. Alleen zijn tulband 
bleef over. In alle opzichten zag de hogepriester er dus net zo uit als iedere andere 
priester. Dit is een prachtig beeld en voorafschaduwing van Yeshua, dé Hogepriester: Hij 
legde het kleed van Zijn hemelse heerlijkheid af om Zich met menselijk vlees te bekleden 
en één van ons te worden. Toch bleef Hij heilig!  
 

Het hele jaar door werden er dag in dag uit offers gebracht vanwege alle gedane zonden 
van het volk. Jom Kippoer echter is als het drukken op de ‘reset’- knop. Zo werd als het 
ware de plaats van alle zonden van het volk over het hele jaar ontsmet en ging men terug 
naar ‘stand nul’.  Het wordt een ‘sabbat der sabatten’ genoemd, dag van  plechtige rust.  
 

Wat zijn we rijk gezegend met de woorden uit de Hebreeën-brief: In de aanhef zegt Hij: 
Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin 
een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. (Doch) daarna heeft Hij 
gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten 
gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam 
van Jezus Christus. Hebreeën 10:8-10 (NBG) Door het offer van Christus zijn we voor eens 
en altijd geheiligd: een totale reset! Van zondaar naar rechtvaardige. Alle glorie aan Hem!   

 
GEBED 
Bid dat bij veel Joden wereldwijd ogen en harten mogen opengaan voor Yeshua, dé 
Hogepriester. Bid voor de verspreiding van het Woord van God onder het Joodse volk!   
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             De Najaarsfeesten worden gekenmerkt door het blazen op de sjofar  

 

AGENDA 
Zaterdag 12 oktober - Jom Kippoer, Grote Verzoendag 
Donderdag 17 t/m woensdag 23 oktober - Soekot, Loofhuttenfeest 
Maandag 28 oktober - Concert van Yonina in Veenendaal. Voor meer info en opgave:  
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/concert-van-yonina-in-veenendaal 
Voor meer activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

FILMPJES 
Verkennersfilmpje Jom Kippoer: https://www.youtube.com/watch?v=f6YL_cY_LLU 
In Jezus de Messias is er verzoening tussen Jood en Arabier mogelijk! Worship song 

in het Hebreeuws en Arabisch: ⁠https://www.youtube.com/watch?v=uBwY0yhL2KI 
 

WIST JE DAT 
Tikoen Olam is een belangrijk principe in het Jodendom. Een principe dat verweven is 
met het leven van veel Joden. Tikoen Olam houdt in dat je de wereld beter achterlaat 
dan dat je haar hebt aangetroffen. Hierbij is eerbied voor het leven essentieel. Israël 
is bijvoorbeeld een van de eerste landen die een ander land te hulp schiet bij een 
ramp. De Israël Defence Forces (IDF), het Israëlische verdedigingsleger, verdedigt in 
principe alleen het land Israël en waarschuwt de bevolking van andere gebieden bij 
een tegenaanval. De burgers van dat andere gebied worden dan in de gelegenheid 
gesteld een veiligere plek te zoeken. Aangezien Israël zijn burgers wil beschermen, 
besteedt het land meer geld aan veiligheid dan enig ander land in de wereld. Denk 
aan het geldverslindend antiraketsysteem wat Israël gebruikt. Ook wordt er veel geld 
gestoken in goede schuilkelders. Daardoor vallen er relatief weinig burgerslachtoffers 
in geval van oorlog. Daarnaast zien we dat het Joodse volk de wereld op vele wijzen 
heeft gediend door wie ze zijn en wat ze doen: zowel in economisch opzicht, in de 
technologie, in de medische wetenschap als in de landbouw.  
 

TOT SLOT  
Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Johannes 1:7b 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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