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Granaatappels zijn er in overvloed tijdens de Najaarsfeesten in Israél: het symbool van Rosj Hasjana
(Joods nieuwjaar) e.a. feesten. Je vindt ze terug op wenskaarten en op vele souvenirs. Ook hangen
ze rijkelijk aan bomen in het veld. Rijp en klaar, barstend om een verhaal te vertellen. Gods verhaal.

God schiep de granaatappel als rode vrucht, een beetje gehavend en leerachtig aan de buitenkant,
vol met juweelachtige zaden van binnen, en met een soort kroon op de top. Een prachtige vrucht.
Meestal eet men van de meeste vruchten het vruchtvlees en gooit men de zaden weg. Maar bij
granaatappels is er geen vlees: alleen maar zaden. Volgens rabbijnen spreekt dit van de zegeningen
en geboden van God: granaatappels zijn niet voor eigen egoistische en vleselijke verlangens maar
om anderen te zegenen. Immers, als het vlees eenmaal verdwenen is, is het voorgoed verdwenen.
Maar als een zaadje sterft, brengt het veel nieuw leven voort. Zo herinnert een granaatappel de
mens er aan dat hij leeft voor het welzijn en de zegen van anderen. En ter toevoeging: volgens de
rabbijnen bevat een granaatappel 613 zaden: in overeenstemming met de 613 mitswot of geboden.

In de Bijbel kom je de granaatappel diverse keren tegen. Allereerst schreef God Zelf voor dat er
granaatappeltjes moesten hangen aan de zoom van het hogepriesterlijk kleed (Ex. 28:33-35). Er is
weinig bekend over deze mysterieuze modekeuze van God, maar Hij zal er zeker een doel mee
hebben gehad. Er wordt ook gezegd dat de granaatappel Israél voorstelt: een beetje gehavend aan
de buitenkant maar vol zegen voor anderen én met een kroon erop, het Koningschap van God (*).

Verder staat de granaatappel in de Bijbel symbool voor vruchtbaarheid, voor zegen en voorspoed:
de twaalf verspieders namen naast een grote tros druiven ook wat granaatappels en vijgen mee van
hun verkenningswerk (Num. 13:23). Daarmee lieten ze zien dat het land barstte van vruchten
overeenkomstig Gods belofte. Slechts enkele hoofdstukken verder (20:5) klaagde het volk alweer
en vroeg: En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om ons op deze ellendige plaats te
brengen? Het is geen plaats voor zaaigoed, evenmin voor vijgenbomen, wijnstokken en granaat-
appels. Ook is er geen water om te drinken. Maar God herhaalde Zijn belofte in Deut. 8:8 waarin Hij
zeven soorten zegeningen opsomde die Hij in het land had gebracht om ervan te genieten, inclusief
de granaatappel. Vanaf dat moment wordt de granaatappel gebruikt als synoniem voor zegen en
voorspoed, alsook voor vruchtbaarheid. Echter, het ontbreken ervan betekende het tegenover-
gestelde en kwam tot uiting in de waarschuwingen van de profeten.

Granaatappels kom je ook tegen in Hooglied, sprekend over liefde, schoonheid en vruchtbaarheid.
En ze werden gebruikt ter versiering van de tempel van Salomo. Rijen granaatappels kroonden de
tempel en de pilaren, waarmee ze Gods goedheid en zegen aan Zijn verbondsvolk verkondigden.
Helaas werd deze bronzen tempelversiering meegevoerd in ballingschap naar Babylon.

Israél wordt ook wel voorgesteld als een granaatappel (*). Hoe gehavend en gekneusd het volk ook
is, het heeft grote zaden van zegen naar de wereld gebracht in de Woorden van God aan ons. En
het meest heilige Zaad van allemaal is Yeshua de Messias, Zaad van Abraham, Izak en Jakob. Hij,
Yeshua, werd verworpen door Zijn eigen volk. Maar dit is niet het einde van het verhaal. Want als
granaatappels rijp en klaar zijn, barsten ze open en stromen hun zaden eruit. Zo zullen er grote
gebeurtenissen plaatsvinden met het volk van Israél als het zich zal gaan omkeren om hun Messias
te ontvangen, zo schrijft Paulus in Romeinen 11 (vers 11-15). (NB Bron onbekend)
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Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar)

GEBED
Bid dat het Joodse volk de gelegenheid zal hebben de Najaarsfeesten (Rosj Hasjana,
Jom Kippoer en Soekot) te vieren. Bid dat God tot hen zal spreken door de feesten.

AGENDA

Donderdag 3 en vrijdag 4 oktober - Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar)

Maandagavond 7 oktober - Herdenkingsbijeenkomst aanslag Israél in Barneveld. Info
over de avond & over busvervoer: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten

INFO

Getuigenis van een jonge Koeweitse vrouw die de Joden haatte, maar nu een volge-
ling van Yeshua is: https://revive.nl/jonge-koeweitse-vrouw-haatte-de-joden-nu-is-ze-
een-volgeling-van-yeshua/

FILMPJES

Helder filmpje Rosj Hasjana: https.//www.youtube.com/watch?v=K_Yk2o0awGBw
Klaagmuur wordt voor Rosj Hasjana geschoond van alle papieren gebedsverzoeken:
https.//israeltoday.nl/read/klaagmuur-wordt-schoongemaakt-voor-rosj-hasjana/

WIST JE DAT

Israél volgens God sieraad voor alle volken is (Ezech. 20:6, 15)? Het land een opper-
vlakte heeft van ruim 20.000 km? en daarmee ongeveer half zo groot is als Nederland?
De Negev ongeveer 60 % van het totale landoppervlak van Israél beslaat? Het land op
een kruispunt ligt tussen de drie continenten Afrika, Azié en Europa? De belangrijkste
internationale wegen van de oudheid er doorheen liepen? Toenmalige grootmachten
grote belangstelling hadden om deze vitale handelsroute te beheersen? Het land
Israél daardoor aanleiding werd tot talloze militaire acties en historische veldslagen?

TOT SLOT
De God van Israél, 1zadk en Jacob en het land Israél is Gods hartslag - bekeerde ex-
moslima (zie getuigenis onder INFO)

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél



https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten
https://revive.nl/jonge-koeweitse-vrouw-haatte-de-joden-nu-is-ze-een-volgeling-van-yeshua/
https://revive.nl/jonge-koeweitse-vrouw-haatte-de-joden-nu-is-ze-een-volgeling-van-yeshua/
https://www.youtube.com/watch?v=K_Yk2oawGBw
https://israeltoday.nl/read/klaagmuur-wordt-schoongemaakt-voor-rosj-hasjana/

