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Greg Hershberg wist zeker dat hij tijdens zijn huwelijksreis, inmiddels alweer jaren geleden, naar
Israél naar de ‘Berg van de Verheerlijking’ moest. ‘Het was alsof de berg mijn naam riep,” vertelt hij.
Op de berg gebeurde er iets heel bijzonders. Greg kreeg er een visioen van de Here Jezus. Het eerste
wat hij hoorde, was: ‘Ik houd van je.’

Greg werd geboren in New York en groeide op in een zeer orthodox Joods gezin. Elke sabbat ging
hij naar de synagoge en twee keer in de week naar de Hebreeuwse school. Zijn moeder hield van de
synagoge, zijn vader was onverschillig. Hij hield van zijn vrouw, dus ging hij mee naar de synagoge.

Greg vond het op een gegeven moment niet leuk meer om Jood te zijn, omdat hij veel te maken
kreeg met discriminatie en antisemitisme. ‘Ik besloot om niet langer Jood te zijn. Ik raakte betrokken
bij enkele oosterse sekten, vooral bij vechtsporten. Dat is niet alleen een sport, het is een religie.’
Hij leerde verschillende soorten meditatie en maakte ook kennis met de occulte kundalini-energie.

Hij leerde zijn toekomstige vrouw kennen en toen ze trouwplannen maakten, dachten ze na over de
bestemming van hun huwelijksreis. Zijn vechtsportleider raadde hun Israél aan. ‘Hij had zo’n grote
invioed op mijn leven dat we het serieus overwogen, maar uiteindelijk besloten toch niet te gaan.
De volgende ochtend in de trein zei een volkomen onbekende tegen mij: “Heb je er ooit aan gedacht
om naar Israél te gaan?” Opeens wist ik het zeker dat we toch naar Israél zouden gaan. Toen we
daar aankwamen, genoten we er direct van. Na vijf dagen gingen we van de Rode Zee naar
Jeruzalem. Het was onze laatste dagin Israél.’ ‘Laten we naar het noorden gaan, naar de berg Tabor,’
stelde ik voor. ‘Op de vraag van mijn bruid “Waarom”, antwoordde ik dat daar ooit iets bijzonders
is gebeurd. Op de top van de berg zagen we een plaquette met de tekst Basiliek van de
Verheerlijking.” ‘Opeens hoorde ik een stem,” vertelt Greg verder: “Kom en bid met mij”. Maar ik
wist niet hoe ik moest bidden, dus werd ik stil en sloot mijn ogen. Toen zag ik een visioen. De
oostelijke hemel ging open en ik zag lemand. Zijn gezicht straalde als de zon en Zijn kleren waren

”

wit als licht. Hij was vol glorie en heerlijkheid en sprak: “lk houd van je”.

Greg herinnert zich nog dat hij op dat moment lang heeft gehuild. ‘Het waren geen tranen van
vreugde, ook niet van pijn. Het was als een heiliging, een reiniging. Al mijn religie moest weg uit mij.’
Op die berg wist Greg nog niets over verlossing of over hoe God in iemands hart en leven binnen-
komt. ‘Wat ik wel wist, was dat ik grote spijt had en een diep berouw over al mijn zonden. Als twee
zondige jonge mensen uit de New Yorkse Bronx gingen we op huwelijksreis naar Israél om te
feesten, maar we kwamen gered en opnieuw geboren terug, en hadden Yeshua als onze Messias
leren kennen.’” ‘Toen we weer thuis waren in New York, begon ik het NT te lezen. Ik verwachtte dat
het harde woorden of waarden zouden zijn. Maar ik was geschokt toen ik in Matthels las over het
geslachtsregister van Yeshua, de Messias, de Zoon van Abraham. Ik kwam tot het verrassende besef:
Jezus is een Jood. Dat was zo’n openbaring! Want toen ik jong was, kreeg ik altijd te horen dat Jezus
niets met de Joden te maken wilde hebben. Het was dus precies andersom: Jezus is juist erg Joods.
Ik ben zo dankbaar voor alles wat God voor mij heeft gedaan.” (Bron: One for Israel)

GEBED

De geestelijke strijd rond Israél is ook in de kerk zichtbaar. De tegenstander is bezig om te splijten
en te verwarren. Bid dat de waarheid over Israél luider zal klinken dan de leugens. Bid dat christenen
wereldwijd Gods beloften voor Israél zullen lezen en begrijpen. En dat men Israél zal gaan zegenen.


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/

v.L.n.r. Golda Mei, VS president Richard Nixon, Henry Kissinger in, 1973

UITSPRAAK GOLDA MEIR

Toen Golda Meir het ambt van Israélische premier bekleedde, probeerde ze Henry
Kissinger (VS minister van Buitenlandse Zaken) aan te moedigen om van Israél een
topprioriteit te maken. Waarop hij antwoordde: “lIk wil u vertellen dat ik eerst een
Amerikaans staatsburger ben, ten tweede minister van Buitenlandse Zaken en ten
derde, een Jood.” Golda gaf als antwoord: “In Israél lezen we van rechts naar links.”

AGENDA

Zaterdag 31 augustus - Zomerconcert voor Israél in Amersfoort met het Hollandkoor.
Voor info en opgave: https.//www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/zomerconcert-
in-amersfoort-met-het-hollandkoor

Voor meer activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/

INFO
Het getuigenis van een rabbijn: https://christelijknieuws.nl/2024/05/11/rabbijn-hil-
slostovsky-vindt-een-bron-van-helder-water/

FILMPJE

Rabbijn van Dijk vertelt het bijzondere verhaal van ‘de voetbalwedstrijd’:
https.//www.youtube.com/watch?v=hYoZOSck4gE&list=PLjuV-
SAE77BzlJOkCOkpyW1hEeOtV_Ylw&index=13

Prachtige Hebrew Worship: https://www.youtube.com/watch?v=7grxHu5wSg0

TOT SLOT

‘Wat er momenteel in Israél en over de hele wereld gebeurt, zal elke gelovige
uitdagen. We zijn een periode in de wereldgeschiedenis binnengegaan die vergelijk-
baar is met wat er gebeurde tijdens de begindagen van WO II. Staan wij achter Israél
of niet? Ik geloof dat kerken en gelovigen vooral beschermd moeten worden tegen de
pandemie van antisemitisme. Wie daar niet actief tegen strijdt, wordt er uiteindelijk
door overweldigd.” Victor Kalisher, directeur van de Israel Bible Society in Jeruzalem

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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