
 
 
 

Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, 
een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en zie, 
er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in 
hen. Ezechiël 37:7-8 (lees 1-14) 
 

Ezechiël ziet een aangrijpend visioen. God brengt hem naar een vallei vol doodsbeenderen. Hij krijgt 
er de onmogelijke opdracht te profeteren tegen deze beenderen en ze tot leven te roepen. En de 
beenderen staan op, hechten zich aaneen tot skeletten en vormen lichamen! Echter, bij nadere 
beschouwing blijkt het om nog levenloze lichamen te gaan. Er is geen geest in. Dan moet Ezechiël 
profeteren tot de geest om deze onbezielde lichamen tot leven te brengen. En het gebeurt: de geest 
komt in de levenloze lichamen. Ze worden levend en staan op hun voeten: een zeer grote menigte.  
 

Het is een indrukwekkend visioen en wordt verklaard in vers 11-14. Het blijkt te gaan om een diepe 
crisissituatie in het volksbestaan van Israël. Het volk klaagt: ‘Onze beenderen zijn verdord en onze 
hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!’ Een compleet uitzichtloze toestand, vergelijkbaar met een dal 
vol doodsbeenderen. Het spreekt over de ballingschap in Babel. De schijnbare ondergang van Gods 
volk in het oordeel van de ballingschap. Jeruzalem is een puinhoop, de tempel verwoest, en Babel - 
de antigoddelijke macht - viert triomfen. Het volk klaagt terecht dat hun hoop vervlogen is. 
 

Maar God is trouw aan Zijn beloften. De ballingschap is niet Zijn laatste woord!  Hij gaat Zijn volk 
verlossen uit het graf van de ballingschap. En blijkbaar in twee fasen: ‘Ik zal u uit uw graven doen 
oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël (…) Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult 
tot leven komen.’ Kortom, er is sprake van een tweeërlei herstel: een nationaal herstel (‘Ik zal u 
brengen naar het land van Israël) en een geestelijk herstel (‘Ik Mijn Geest in u geven’).  
 

Afgelopen dinsdag 14 mei vierde Israël Jom Ha'atsmaoet, Onafhankelijkheidsdag. De dag waarop de 
Staat Israël in 1948 werd gesticht. Een nationale feestdag waarbij psalmen worden gezongen, en 
speciale gebeden gezegd, en de hoop wordt uitgesproken op vrede voor Israël en al haar bewoners.  
Veel Joden en christenen zien de oprichting van de Staat Israël in 1948 als een vervulling van het 
nationale herstel van Israël. Voor het eerst sinds eeuwenlange ballingschap heeft het Joodse volk 
weer een eigen staat. Is dat niet als een herrijzenis uit de dood, zeker gezien tegen de donkere 
achtergrond van de Holocaust, de vernietiging van miljoenen Joden in WO II? Bijbelleraren als Ryle 
en Voorhoeve hadden al gezegd dat dat moest gebeuren. Een deel van het volk moet tenslotte in 
het land zijn als de Here Jezus als Messias terugkomt. Iets wat wij voor onze ogen zien gebeuren.  
 

Een volledige vervulling van het nationaal herstel van Israël zal plaatsvinden als de Messias terug-
komt. Evenals het geestelijke herstel waar Ezechiël 37 ook over spreekt: wanneer de Geest leven zal 
brengen in de op dat moment nog ‘levenloze lichamen’. In deze tijd komen er Joden tot geloof in de 
Messias, maar als Hij verschijnt dan zal het geestelijk herstel volkomen zijn. God Zelf zal voorzien in 
het geestelijke herstel van Zijn volk. Verschillende profetieën spreken van een uitstorting van de 
Geest van genade en gebeden over Israël in relatie met de openbaring van de Messias aan Israël (zie 
bijvoorbeeld Ezechiël 36:24-28). En God heeft nooit iets gezegd wat Hij niet heeft gedaan! 
 

GEBED 
Bid dat de gegijzelden veilig thuis mogen komen. Bid voor de Palestijnen die lijden onder druk van 
Hamas. Bid voor de Messias belijdende gelovigen in Israël: dat zij een baken van Licht mogen zijn.  
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     Voorganger Daniel Borenstejn van gemeente Shekinat Ashkelon 

 

INFO  
Maak kennis met een aantal Messiaans-Joodse en Arabische gemeenten in Israël:  
https://www.comitegemeentehulpisrael.nl/go/gemeentehulp-israel/messiaanse-gemeenten/ 
 

AGENDA 
Er staan weer een aantal hele waardevolle activiteiten gepland, georganiseerd door 
Christenen voor Israël: https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

FILMPJES 
‘Welcome to the home of the Jewish people’- een prikkelend filmpje dat aanzet tot  
nadenken: https://www.youtube.com/watch?v=WrBEImNCHFo 
I Lift my eyes to Yeshua - https://www.youtube.com/watch?v=OgHX5XYtLmU 
 

JOODSE WITZ  
Moos komt bij de dokter en zegt: “Ik vergeet de laatste tijd zoveel.” Zegt de dokter 
“Heeft u daar al lang last van?” Zegt Moos: “Waarvan dokter?” 
 

WIST JE DAT 
Jom Ha’atsmaoet wordt voorafgegaan door Jom Hazikaron, de dag waarop de doden 
uit de vele oorlogen worden herdacht? Jom Ha’atsmaoet begint op het moment dat 
na afloop van Jom Hazikaron de eerste ster aan de hemel verschijnt? Op Jom 
Ha'atsaoet overal in Israël de vlaggen wapperen? Sommige mensen dan zelfs blauw-
witte kleren aantrekken, in de kleuren van de vlag? Er dan speciale sjoeldiensten zijn? 
In Israël veel families op deze feestdag gaan barbecueën in parken of aan het strand?  
 

TOT SLOT  
Het Joodse volk is Gods oogappel. Gods beloften gelden in de eerste plaats voor Israël. 
Als God Zelf zo veel liefde voor dit volk heeft, dan wij toch ook?  
Christian Verwoerd, zanger en liedjesschrijver 
Als je de God van Israël liefhebt, dan houd je ook van Zijn volk. Corrie ten Boom 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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