
 
 
 
 

Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Dat is de eerste maand van het jaar voor u. 
Exodus 12:2 
 

Vlak voor het wonder van de exodus sprak God tot Mozes dat de maand van het Pascha de eerste 
maand van het nieuwe jaar zou zijn. Volgens de Bijbel valt dit in de lente. In eerste instantie werden 
de maanden aangeduid als de eerste maand, de tweede maand, enzovoort (vgl. met dagen Gen. 1). 
Later kregen de maanden pas namen (Deut. 16:1). Vandaag staat de eerste maand van de Joodse 
kalender bekend als de maand Nisan. Volgens de Bijbel is dit het echte nieuwe jaar, de maand waarin 
de stammen van Israël een geloofsgemeenschap werden en de natie met God op weg ging. 
 

Op dit ogenblik echter wordt het Joodse Nieuwjaar Rosh Hashanah gevierd in de herfst tijdens het 
Bazuinenfeest. In de oudheid begonnen omringende naties hun jaar ook als de eerste regens vielen, 
dus in het najaar. Toch vertelde God Zijn volk dat hun tijdschema, i.t.t. bij andere volkeren, anders 
zou verlopen. God begint het jaar van Zijn volk met Zijn grote verhaal van verlossing,  een voorbode 
van de verlossing die het bloed van de Here Jezus aan het kruis zou brengen. 
 

Het was in die eerste maand Nisan dat heel Israël door het bloed van het Pascha-lam uit de slavernij 
werd gered. Allen deelden in het geloof en gehoorzaamden Gods instructie om het bloed op de 
verticale en horizontale stukken hout rond hun deurkozijnen te plaatsen, erop vertrouwend dat de 
dood hen voorbij zou gaan zoals God had gezegd. Later zou het bloed van de Messias op de verticale 
en horizontale houten planken van het kruis vele miljoenen van slavernij van zonde en dood redden.   
 

Tijdens deze eerste Nisan vond er nog een andere belangrijke gelegenheid plaats: Toen sprak de 
HEERE tot Mozes: Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van 
ontmoeting, opbouwen (Ex. 40:1).  God toonde Mozes het bouwplan voor de tabernakel op de Sinaï. 
En de bouw én opbouw ervan werd voltooid juíst op het moment dat het Pascha voor de eerste 
keer sinds de exodus werd gevierd (Ex. 40:17-19). Ook weer zo’n mooi en belangrijk Bijbels gegeven!   
 

Mozes moest de tentkleden uitspreiden, uitspannen over de tentstructuur. Dit uitspreiden vinden 
we vaker in de Schrift. Het scheppen door God van hemel en aarde wordt vaak aangeduid als het 
uitspreiden van de hemel als een tent: Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop gescha-
pen. Ik ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn sterrenleger geef Ik 
Mijn bevelen (Jes. 45:12). Ook Psalm 104 gebruikt de metafoor van God die de hemel uitstrekt als 
een tent, daarbij denkend aan de bouw van de tabernakel waarover kleden zijn uitgespannen (vgl. 
Jes. 40:22; 42:5; Jer. 10:12). Sommige van de hier gebruikte Hebreeuwse woorden voor uitstrekken, 
uitspreiden of uitspannen van de hemel (vgl. Ps. 136:6 en Job 37:18) worden ook gebruikt bij de 
tabernakel. Denk hierbij ook aan de cherubijnen die hun vleugels uitspreidden over het verzoen-
deksel, aan de mens die zijn handen uitspreidt in voorspraak bij de Vader, en aan de armen van de 
Here Jezus die Hij aan het kruis uitspreidde toen Hij Zijn leven gaf.   
 

De tabernakel werd opgericht en Gods heerlijkheid verscheen op de eerste dag van de eerste 
maand, een jaar na de machtige bevrijding van Israël. Het symboliseert wederom een nieuw begin 
voor het volk van God: God die na Eden opnieuw een plek verkiest waar Hij bij de mens gaat wonen.  
 

GEBED 
God wil wonen bij en in mensen - bid dat vele Joden en niet-Joden deze waarheid gaan ontdekken.    
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AGENDA 
Maandagavond 22 april t/m dinsdagavond 30 april - Viering van Pesach 
Voor activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

INFO  
Iraanse pastor geschrokken van aanval op Israël: “We bidden elke week voor Israël en 
opwekking in Iran”: https://revive.nl/iraanse-pastor-farshid-uit-almere-geschrokken-
van-aanval-op-israel-we-bidden-elke-week-voor-israel-en-opwekking-in-iran/ 
 

FILMPJES 
Aaron Shust met het nummer ‘Jerusalem’ (n.a.v. Psalm 122:6 ‘Bid voor de vrede van 
Jeruzalem’): https://www.youtube.com/watch?v=t_GUwI6zQzE 
Geniet van dit leuke filmpje van het nummer ‘Go Down Moses / Let My People Go’ 
van Louis Armstrong: https://www.youtube.com/watch?v=i6-zzr5F2Hw 
Gecancelde influencer uit Israël aan tafel bij CVI - oordeel zelf hoe extremistisch 
Hananya Naftali is: https://www.youtube.com/watch?v=GdN_ySQPpBc 
 

JOODSE WITZ  
Moishe Goldberg, eigenaar van Moishe's Kosher Grocer, besloot zijn vriend Herb een 
plezier te doen en zijn kleinzoon David - vers van de universiteit - in te huren om in de 
kruidenierswinkel te werken. David meldde zich voor zijn eerste werkdag en Moishe 
begroette hem met een warme handdruk en een glimlach, gaf hem een bezem en zei: 
“Je eerste taak zal zijn om de winkel schoon te vegen.” “Maar ik ben afgestudeerd aan 
een universiteit,” antwoordde David verontwaardigd. “Oh, het spijt me! Dat wist ik 
niet,” zei Moishe, “hier, geef me de bezem eens, dan zal je laten zien hoe het moet.” 
 

TOT SLOT  
We moeten het bestaansrecht van Israël beschermen. Ik zie Israël als een prachtig 
voorbeeld van hoe woestijnland kan worden omgevormd tot een oase van broeder-
schap en democratie. Martin Luther King 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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