
 
 
 
 

Het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt: Wat is dit? dat u tegen hem zult zeggen: De HEERE 
heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis, geleid. Exodus 13:14 
 

En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat 
Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het 
maken. Exodus 25:8-9 
 

Begin volgende week begint Pesach, het feest waarbij het Joodse volk de uittocht uit Egypte én de 
bevrijding van de slavernij gedenkt waarbij een paaslam werd geslacht. Het verslag van deze belang-
rijke gebeurtenis staat in het tweede boek van de Torah, in het boek Exodus, en beslaat al met al 
wel vijftien hoofdstukken (Ex. 1-15).   
 

Een ander groot en belangrijk thema in het boek Exodus is de bouw van een heiligdom voor God, de 
tabernakel (tent of woning).  Hieraan worden maar liefst zestien hoofdstukken besteed (Ex. 25-40). 
Na de uittocht uit Egypte met aansluitend de verbondssluiting op de Sinaï (Ex. 24) zegt God tegen 
Mozes: En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen (Ex. 25:8).  
 

Het is opvallend dat het boek Exodus juist deze twee thema’s zo uitvoerig beschrijft: de uittocht en 
de bouw van de tabernakel. We zien hierin twee Bijbelse hoofdlijnen: Verlossing en Wonen bij God. 
Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om te kunnen ‘wonen’ bij God, te kunnen leven 
in Zijn nabijheid en in vertrouwelijks omgang met Hem, is het nodig dat de mens eerst verlost wordt, 
bevrijd wordt uit zijn of haar persoonlijke Egypte, uit de slavernij van de zonde. Christus, ons 
Paaslam, heeft deze bevrijding voor ons tot stand gebracht. Door het geloof in en het volgen van 
Hem worden wij verzoend met de Vader, en mogen we ‘wonen’ bij Hem. Hoe mooi is het dat we 
deze volgorde - eerst de uittocht en daarna het wonen van God bij de mens - al terug zien in de 
Torah. Het is niet toevallig dat er zoveel hoofdstukken aan gewijd worden. En het is ook niet toevallig 
dat Pesach het eerste feest van de door de Heere ingestelde feesten is!      
 

Wist u trouwens dat de allereerste letter van de Bijbel een Beth is? In de Torah rol is deze eerste 
letter groter geschreven dan de daarop volgende letters. Dit is al vele eeuwen het geval. Blijkbaar 
moet deze letter de aandacht trekken. En zoals elke letter van het Hebreeuwse alfabet een eigen 
betekenis heeft, betekent de letter Beth ‘huis’. Een verwijzing naar ‘wonen’. Verwijst dit niet al naar 
het grote verlangen van God om te wonen bij de mens? Aan ons de vraag of het ook het verlangen 
van ons hart is om bij God te wonen, om in Zijn nabijheid te leven zoals David het zo mooi heeft 
verwoordt: Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis 
van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te 
onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4  
 

GEBED 
Bid met ons tot de God van Abraham, Izak en Jakob in de naam van onze Messias, Yeshua de Zoon 
van God, voor de bescherming van Israël in deze tijd van gevaar.     Bron: Ariel Ministries 
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       Gedekte tafel voor de Sedermaaltijd 

AGENDA 
Maandagavond 22 april t/m dinsdagavond 30 april - Viering van Pesach 
Voor activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

BOEKINFO  
‘Huis van goud, Huis van God - Welkom’ is een prachtige fullcolour brochure over de 
geestelijke betekenis van de tabernakel a.d.h.v. van een model van de tabernakel. 
Leerzaam voor jong en oud, en ook geschikt voor evangelisatie! Prijs €1,75. Meer info: 
https://www.uithetwoordderwaarheid.nl/huis-van-goud-huis-van-god-welkom.html 
 

FILMPJES 
Twee filmpjes over de tabernakel waarvan een maquette op ware grootte in het 
zuiden van Israël staat: https://deverkenners.info/videos/de-tabernakel-deel-1/ 
https://deverkenners.info/videos/de-tabernakel-deel-2/ 
 

WIST JE DAT 
Men tijdens Pesach in Israël geen korreltje gist in huis mag hebben? Het hele jaar door 
gorilla’s en andere dieren in de dierentuin van Ramat Gan brood eten, behalve met 
Pesach? Dit en meer grappige weetjes over Pesach je kunt vinden via de volgende link: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/grappige-weetjes-over-pesach 
 

TOT SLOT  
Israël is dagelijks in het nieuws en Israël is het volk waar bijna de hele Bijbel over gaat. 
Bijna alle bekende personen die we in de Bijbel tegenkomen zijn Israëlieten, en dat 
geldt ook voor Jezus. Dan kan het niet bestaan dat we als christenen niet nadenken 
over onze verhouding tot Israël en wat de Bijbel zegt over Gods plan met hen. De 
wereld komt steeds meer in de greep van demonische Jodenhaat en we mogen niet 
zwijgend toekijken. Oscar Lohuis 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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