
 
 
 

Pilatus nam water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig 
aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en 
zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen! Mattheüs 27:24b-25 
 

Met de woorden ‘Laat Zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen’ namen de Joden 
de verantwoordelijkheid voor Jezus’ dood op zich. Vermoedelijk kent de Bijbel geen andere 
tekst die zulke gruwelijke gevolgen heeft gehad in de geschiedenis. Christenen hebben deze 
woorden vaak gebruikt om allerlei ellende die de Joden overkwam te verklaren. En daar 
bleef het niet bij: met een beroep op deze woorden is de Joden onnoemelijk veel kwaad 
aangedaan. Vreemd eigenlijk. Want hoeveel Joden zouden daar voor Pilatus gestaan hebben 
en geroepen hebben om de dood van Jezus? Zou er voor honderd mensen ruimte geweest 
zijn? Toch heeft deze tekst aanleiding gegeven tot ongebreideld antisemitisme. Of moet je 
zeggen dat deze tekst gebruikt is om antisemitisme goed te praten. Vreemd eigenlijk. Het is 
duidelijk dat alleen Pilatus Jezus’ terechtstelling kon bevelen en alleen Romeinse soldaten 
deze konden voltrekken. Maar wie heeft ooit Rome of heel Italië daarop aangekeken? 
 

Voor de goede toepassing van de tekst is het belangrijk te bedenken dat in het evangelie 
mensen soms dingen zeggen, die in de heilsgeschiedenis een andere, veel diepere betekenis 
hebben dan die mensen ooit zelf konden bedenken. Neem Kajafas de Hogepriester. Hij zei 
dat het beter was dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. Kajafas dacht op 
dat moment niet aan de verzoening door Christus, maar aan de mogelijkheid van een Joodse 
opstand die zou kunnen leiden tot bloedige maatregelen van de stadhouder. 
 

Bij het antwoord dat de Joden Pilatus gaven zien we iets dergelijks. Voor de goede betekenis 
van de woorden moeten we terug naar de verbondssluiting in de woestijn (Exodus 24). 
Nadat de woorden van het verbond zijn voorgelezen, nam Mozes bloed uit schalen en 
sprenkelde dat op het volk dat voor hem stond. Dat is de diepte van de woorden bij Pilatus. 
De Here Jezus heeft de avond voor Zijn gevangenneming gesproken over het nieuwe 
verbond en over het bloed dat voor velen vergoten zal worden. De woorden ‘Laat Zijn bloed 
maar komen over ons en over onze kinderen!’ zijn, zonder dat de schreeuwende menigte 
zich ervan bewust was, profetisch. Een profetie dat het offer van de Here Jezus voor hen en 
voor alle kinderen van Israël de beloften van God voor altijd zal verzekeren. Geen aanleiding 
dus tot Jodenhaat, maar juist tot vreugde om Israël. 
 

GEBED 
Werkers van stichting ‘Israël en de Bijbel’ in Israël melden dat sinds het uitbreken van de 
Gaza-oorlog op 7 oktober de aanvragen voor Nieuwe Testamenten zijn verdubbeld. Er is 
honger naar Gods Woord in deze tijd van onrust en oorlog. Laten we vurig bidden dat de 
Bijbel voor veel Israëli's een anker van hoop zal zijn in deze donkere dagen en hen zal leiden 
naar de Messias. Hij alleen kan echte vrede en rust brengen! 
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  Banias Watervallen in de Golanhoogte 

AGENDA 
Zaterdag 13 april - Spreekbeurt Hananya Naftali in omgeving Ede. Voor meer info en 
opgave:  https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/hananya-naftali-in-ede 
Woensdag 17 april - Avond in Nijkerk met Danielle Mor en een overlevende van de 
Hamas-aanslag: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/speciale-avond-in-
nijkerk-met-overlevende-van-7-oktober-2023 
 

INFO  
Het bijzondere getuigenis van Emmanuel Mebasser, een Iraanse Jood die in Jezus 
gelooft:  https://www.israelendebijbel.nl/nl/kennisbank-artikel/2021/07/07/Van-
Iran-naar-Teherangeles 
 

FILMPJES 
Geniet van het prachtige lied ‘Yet not I but through Christ in me’ in het Hebreeuws, 
Engels en Arabisch. Vanuit Israël: https://www.youtube.com/watch?v=RSyIMHAggAo 
Prachtige beelden van Banias, een prachtige plek in het uiterste noorden van Israël 
aan de voet van de berg Hermon: https://deverkenners.info/videos/banias/ 
 

JOODSE WITZ  
Sam en Moos checken of alles het doet van de auto. Zegt Sam: “Doen de koplampen 
het?” Zegt Moos: “Ja.” Sam: “De remlichten?” Moos: “Ja.”  Sam: “En de richtingaan-
wijzer?” Moos: “Ja... nee... ja... nee... ja......” 
 

WIST JE DAT 
Er vijvenzeventig jaar geleden 23 Messias belijdende Joden in Israël waren? Dit aantal 
tegenwoordig op 30.000 tot 40.000 gelovigen geschat wordt? Er inmiddels meer dan 
300 gemeenten voor Messias belijdende Joden in Israël zijn?  
 

TOT SLOT  
Als uitgerekend ik heb geleerd om van het Joodse volk te houden én mijn leven voor 
hen heb geriskeerd, dan is er hoop. Mosab Hassan Yousef, zoon van Hamas-oprichter  
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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