
 
 
 

Komende zondag vieren de Joden Poerim. Niet eerder was het zo actueel vanwege de grote rol die Iran 
(het oude Perzië) speelt in de huidige oorlog in Israël. Poerim is de eerste belangrijke Joodse feestdag in 
het Joodse Bijbeljaar. Het is een vrolijk feest, maar valt niet onder de Feesten van de Heere (vgl. Leviticus 
23). Volgens Esther 9:27-28 werden de Joden echter wel verplicht om Poerim te vieren. Tijdens Poerim 
herdenkt men de redding van het Joodse volk door Esther en Mordechai in de vijfde eeuw voor Christus.   
 

Tijdens het feest wordt in de synagogen de Megillah, het boek Esther, gelezen. Tijdens het lezen ervan 
protesteren Joodse kinderen tegen Hamans slechtheid - hij wilde alle Joden uitroeien -  door met ratels 
te schudden en met voeten te stampen wanneer zijn naam wordt genoemd. Velen zien Poerim als de 
beste dag in het Joodse kalenderjaar. Er bestaat zelfs een gezegde: ‘Niet elke dag is Poerim!’ 
 

Gedurende de geschiedenis heeft de Kerk het boek Esther genegeerd evenals de Bijbelse feestdag van 
Poerim. Maar er valt zoveel te leren van Esther en van Poerim. In het algemeen kun je zeggen dat het 
boek goed is ontvangen door de Joden, in tegenstelling tot veel christelijke theologen en kerkleiders. De 
bekende Joodse geleerde Maimonides stelde het boek Esther zelfs op één lijn met de Thora. Hij sprak: 
"Als de Messias komt, dan zullen alleen Esther en de Thora blijven!" Maarten Luther echter verafschuw-
de het boek Esther en wenste dat het helemaal niet bestond. Hij vond het  teveel Joods. Veel christelijke 
theologen waren het vaak eens met Luther. Dikwijls wordt de boodschap van het boek niet begrepen en 
het nut ervan voor de Kerk niet ingezien. Het boek Esther is echter een prachtig verhaal van Gods trouwe 
liefde en zorg voor Zijn volk, maar ook voor ons als Kerk! 
 

Gedurende de hele geschiedenis hebben velen geprobeerd het Joodse volk te vernietigen. Niemand is 
daarin geslaagd! In het boek Esther vertegenwoordigt Haman het tragische karakter van allen die 
weigeren Gods trouwe liefde voor het Joodse volk te erkennen, zoals te zien is in Zijn belofte aan Israël 
in Jeremia 31:35-37. Heb je de zon, de maan of de sterren gezien? Als dat zo is, wees er dan zeker van 
dat Israël een plaats blijft houden in Gods plan. En als God Zijn onfeilbare belofte aan Israël houdt, 
hebben wij als gelovigen in Yeshua de zekerheid dat God ook Zijn beloften aan de Kerk zal houden! 
 

Om de beste dag te kiezen voor zijn duivelse plannen, en vanwege zijn bijgeloof, wierp Haman het lot: 
pur. Zo kwam hij tot de planning van de dag waarop het Joodse volk uitgeroeid zou worden. Hij besefte 
niet dat zijn poging de Joden te vernietigen als een kleine vis is die al het water in de uitgestrekte Stille 
Oceaan probeert op te drinken, of als een klein insect dat tracht de Rots van Gibraltar omver te duwen. 
In een Encyclopedie die in de tijd van Hitler in Duitsland werd gepubliceerd, werd verklaard: ‘Over 
minder dan honderd jaar zal het 'Joodse probleem' zijn  opgelost. De race zal voorbij zijn!’ In het Cairo 
Museum in Egypte staan op een stuk graniet de woorden van Farao Rameses II van 3000 jaar geleden 
geschreven: ‘Israël is vernietigd, Israël zal geen nageslacht hebben!’ En wat blijkt? Rameses II is weg, 
Haman met zijn nageslacht is verdwenen, Hitler met zijn handlangers is weg. Israël echter zal NOOIT 
ophouden te bestaan als natie! Dit is ook een waarschuwing voor de Arabische landen, voor het Westen 
en voor de hele wereld. Israël is een natie waarvan God heeft gezegd dat deze NOOIT zal vergaan van 
het aangezicht van de aarde! Waarom is het zo moeilijk om lessen te trekken uit het verleden? 
 

GEBED 
Bid dat de Israëlhaat van Iran verbroken wordt. Bid dat nieuwe plannen van Iran om Israël aan te vallen 
via andere groeperingen of door middel van de ontwikkeling van een atoombom, op niets zullen 
uitlopen. Bid dat de Kerk in Iran zal groeien en dat de liefde en het gebed onder Iraanse gelovigen voor 
Israël zal groeien. Bid ook dat in deze tijd veel Joden tot het geloof in Yeshua de Messias zullen komen.  
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            Poerim in Israël  

AGENDA 
Zondag 24 maart - Poerim, feest naar aanleiding van het boek Esther 
Voor meer activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
Met o.a. op dinsdag 26 maart een lezing over Esther door Kees van Velzen in Houten.  
Zaterdag 20 april - Themadag op Urk over: ‘Hamas-Israël: het begin van de eindtijd?!’ 
https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n840/news/view/43973/10196/hamas-israel-
het-begin-van-de-eindtijd.html      Zie voor meer informatie de toegevoegde bijlage.  
 

JOODSE WITZ  
Het was aan het eind van de achttiende eeuw. Moos en Bram kwamen bij hun rabbijn 
en zeiden: “Rebbe, we hebben gezondigd. We liepen langs een slagerij waar varkens-
vlees in de etalage lag en het water liep ons in de mond.” De rebbe dacht lang na en 
zei: “Dat is een grote zonde, jullie weten dat een Jood geen varkensvlees mag eten. 
Daarom moeten jullie boete doen, zodat jullie het je iedere keer, als jullie voorbij die 
slagerij komen, zullen herinneren. Een week lang moeten jullie tien grauwe erwten in 
je schoenen stoppen.” Drie dagen later kwam de rebbe hen tegen. Bram strompelde 
moeizaam voort, maar Moos wandelde alsof er niets aan de hand was. “Hebben jullie 
gedaan wat ik heb gezegd?” vroeg hij. “Tien grauwe erwten in jullie schoenen te 
doen?” “Natuurlijk,” antwoordde Moos lachend, “maar ik heb ze eerst gekookt.” 
 

WIST JE DAT 
In Israël buiten de huidige oorlog om elke dag gemiddeld twee burgerdoden vallen 
ten gevolge van ‘kleine’ terroristische aanvallen? (uitspraak van Lea Farkash) 
 

FILMPJE 
Trust Thou in the Lord - https://www.youtube.com/watch?v=2m1aasivRwU 
 

TOT SLOT  
Zoals je voortdurend met je mobiel bezig bent, zo zou je steeds in verbinding met God 
moeten zijn. Lea Farkash (orthodox-Joodse vrouw, voorzitster Stichting Jad Ezra) 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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