
 
 
 

Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram joeg die weg. Gen. 15:11  
 

Het is een wonderlijke en zo belangrijke geschiedenis die we lezen in Gen. 15:7-21. Want de 
conclusie is: ‘Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram’ (vs. 18). God verbindt Zich 
met een verbond aan Abram. Hoe bijzonder! Al helemaal hoe dat verbond tot stand kwam. 
 

Wij zeggen: verbond sluiten, maar het Hebreeuws leert: een verbond snijden. Dit zegt veel 
over hoe zo’n verbondssluiting verliep. Abram moet eerst een aantal dieren doormidden 
snijden. Het bloed dat hierbij vloeide geeft de ernst ervan aan: wij sluiten een verbond, wij 
verbinden ons aan elkaar. Als één van de partijen die verbintenis verbrak, dan gebeurde wat 
er met die dieren gebeurde. Het verbreken van het verbond had dus ernstige gevolgen.  
 

Abram heeft de dieren klaargelegd en wacht. Het is de bedoeling dat beide partijen tussen 
de dierhelften door lopen. Maar de HEERE komt niet. Ondertussen trekt het vlees aasgieren 
aan. Ze bedreigen het verbond dat op het punt staat gesloten te worden. Abram jaagt ze 
weg.  Dan, aan het eind van de dag voordat de HEERE komt, valt Abram in een diepe slaap.   
Dus op het moment van de verbondssluiting slaapt Abram, terwijl beide partijen erbij aan-
wezig moeten zijn. Abram is dus een passieve partij in de eigenlijke verbondssluiting. Het 
verbond wordt met hem gesloten, maar het is de HEERE die het verbond sluit. De verbonds-
sluiting komt dus eigenlijk van Gods zijde.   
 

Opmerkelijk is vers 11 dat over roofvogels gaat die op de kadavers afkwamen. Dit staat er 
niet zomaar. Al vanaf het moment van deze verbondssluiting waren er kapers op de kust, 
vijanden die de pik hadden op dat verbond van God met Zijn volk. En deze vijanden van het 
volk Israël (en van hun God) zijn er door de eeuwen heen altijd geweest en zijn er vandaag 
nog steeds. Het zijn demonische invloeden en krachten die hun pijlen richten op Gods volk. 
En waar het ten diepste om gaat is: Gods heilsplan met deze wereld dwarsbomen. 
 

Er zijn voortdurend ‘roofvogels’ actief. Een aanhoudende strijd tegen de Joden. Het Joodse 
volk heeft de hele geschiedenis door te maken met strijd en lijden. Zelfs de kerk doet eraan 
mee. Tegelijkertijd gaan Jodenvervolging en christen-vervolging hand in hand. Israëli’s zijn 
gewend aan strijd en lijden. Veel christenen echter niet! Maar vanuit Gods Woord weten we 
dat strijd en lijden bij dit leven horen.  
 

God sloot een verbond met Israël. Dat was Zijn keus. En Hij heeft een doel met dit volk. En 
dat gaat samen met lijden. Datzelfde geldt ook voor de Gemeente. Wees niet bang om te 
staan in de roeping die je hebt ontvangen van God. Blijf trouw aan Hem en aan de Waarheid, 
te midden  van een wereld die vol leugen is. Blijf in Hem, dan blijft Hij in jou. Wees gezegend! 
 

GEBED 
Bid voor bescherming van Israël met de woorden van Psalm 34:8 en 91:11, vooral nu binnen-
kort op 10 maart de maand Ramadan begint. De dreiging is groot om Israël dan aan te vallen.   

 
    Interkerkelijke Groep Israël 7 maart 2024 
               www.interkerkelijkegroepisrael.nl 
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             Werkgroep Boete en Verzoening actief met het herstellen van Joodse graven  

 

AGENDA 
Zaterdag 16 maart - Ontmoetingsdag St. Boete en Verzoening in Zwolle. Zie bijlage.  
Op 11, 12 en 13 april - Tour met Hananya Naftali, een van de grootste influencers uit 
Israël. Info/opgave: https://www.christenenvoorisrael.nl/tour-met-hananya-naftali 
 

INFO  
Meer informatie over de Stichting Boete en Verzoening: https://boete-verzoening.nl/ 
‘Hiep hiep hoera!?’ Wat dr. Gieneke van Veen-Vrolijk schreef over deze veelgehoorde 
vreugdekreet: https://www.zoeklicht.nl/artikelen/hiep-hiep-hoera-8084 
 

FILMPJES 
‘Het Bewijs Dat God Bestaat!’ is een prachtig educatief filmpje dat zeer de moeite van 
het bekijken (en delen) waard is: https://www.youtube.com/watch?v=YqopvBaCfYI 
 

JOODSE WITZ  
In zijn primitieve huisje kreeg Bram een moderne WC geplaatst. Met een voldane 
glimlach trekt hij wel tien keer aan de trekker en zegt tot zijn vrouw: “Saar, we worden 
rijk!” Zijn vrouw kijkt hem verbaasd aan en zegt: “Hoe bedoel je?” “Kijk,” zegt hij met 
een geheimzinnig glimlachje, “gisteren was ik in de stad en toen zag ik in de etalage 
van een parfumeriewinkel een flesje staan waar ‘toiletwater’ op stond en dat kostte 
12,50 gulden!” 
 

WIST JE DAT 
Honderden multinationals een Research & Development-centrum in Israël hebben, 
waaronder Google, Facebook en Microsoft, IBM, Intel, HP Indigo, GE, Siemens en 
Samsung? Israël wereldwijd wordt gezien als de enige echte ‘startup nation’?    
 

TOT SLOT   
Het land Israël, het Joodse volk en de Torah zijn de pijlers van onze identiteit en ons 
bestaan.    Zvi Eyal, Nederlandse Shoa overlevende en sinds 1946 woonachtig in Israël 
 

Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël 
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