
 
 
 

Waarom zouden we het Joodse volk dankbaar zijn? Waarom dankbaarheid bewijzen aan Israël? 
Waarom deed Paulus zijn best om geld te verzamelen voor ‘de armen onder de heiligen in Jeruza-
lem’? (Rom. 15:25-27). Hij drong er bij de gemeente in Korinthe op aan om elke week iets opzij te 
leggen voor een gift voor Jeruzalem (1 Kor. 16:1-4). Wordt er in onze kerken wel eens gecollecteerd 
voor een project in Israël? Wat is onze band met het Joodse volk? In veel kerken en bij veel kerk-
leiders speelt Israël nauwelijks een rol. Toch zegt Paulus dat er veel redenen zijn om het Joodse volk 
dankbaar te zijn. Deze week het eerste deel van een bewerkt artikel van Jan van Barneveld (1936-
2022). Zijn leven werd gekenmerkt door liefde voor het Profetisch Woord en voor Gods volk Israël. 
 

De Here Jezus had weinig contact met niet-Joden. Hij was immers ‘alleen gezonden naar de verloren 
schapen van het huis van Israël’ (Matth. 15:24). Hij maakte echter voor twee niet-Joodse vrouwen 
een uitzondering. Een vrouw uit Libanon. Hij genas haar dochter. Met de andere, uit Samaria, had 
Hij een belangrijk gesprek. Jezus zei tegen haar: ‘U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij 
weten, want de zaligheid (heil) is uit de Joden’ (Joh. 4:22). Allereerst valt op dat de Heer tweemaal 
‘wij’ zegt. Het ‘u’ slaat op niet-Joden en het ‘wij’ betreft Zijn eigen Joodse volk waarmee de Heer 
Zich identificeert. De Joodse Rebecca de Graaf zei vaak: “Jezus wordt niet ‘los’ verkocht.” Hij kwam 
als Koning van de Joden (Luk. 1:32; Matth. 2:2). Tegen de Romeinse stadhouder Pilatus verklaarde 
Hij dat Hij de Koning van de Joden is. Hij stierf onder de titel: ‘Jezus de Nazarener, de Koning van de 
Joden’ (Joh. 19:19). Hij komt terug als Koning van Israël (Ez. 37:24; Zef. 3:15; Zach. 14:4-8, enz.). Wie 
opent, vlak voordat de eindtijd begint de boekrol, het scenario van die eindtijd? ‘De Leeuw Die uit 
de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen’ (Openb. 5:5). 
Jezus was, is en blijft verbonden met Zijn volk Israël. En deze Jezus mogen ook wij door genade onze 
Redder en Heer noemen. In en door Hem zijn wij met Gods volk Israël verbonden!   
 

Bovendien heeft God ons overvloedig gezegend met zegeningen die via Israël tot ons zijn gekomen.  
1. Zonder Israël geen aartsvaders. Paulus legt uit waarom Abraham ook voor ons zo belangrijk is: ‘zij 
die uit het geloof zijn, zijn Abrahams kinderen... Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend 
met de gelovige Abraham’ (Gal. 3:7, 9). Dus zonder Abraham is er geen erfenis of zegen voor ons. 
2. Zonder Israël geen Psalmen. Deze liederen van Israël helpen ons bij onze gebeden. Ze leiden ons 
naar diepe gemeenschap met de Heilige van Israël. Hij toont ons er geweldige heilsgeheimen in over 
redding, gebedsverhoring, vrede en hulp in nood. Wat een geweldige zegen! 
3. Zonder Israël geen profeten. Deze laten ons zien hoe de trouwe God van Israël de toekomst in 
Zijn hand heeft en houdt, en die ons diepe inzichten in het NT voorzeggen, en ons ook vermanen. 
4. Zonder Israël geen Verlossing. Immers de Verlosser is uit Sion gekomen en Hij zal ook vanuit Sion 
terugkomen (Rom. 11:26). 
5. Zonder Israël geen toekomst voor de wereld. Immers in het komende Messiaanse Vrederijk zal 
Israël een hoofdrol spelen. De Koning zal regeren vanuit Jeruzalem.  
Kortom, wij hebben ontzettend veel aan Israël, als knecht van de Heer, te danken. Be Thankful! 
 

GEBED 
Almachtige God, dank U dat U nooit in slaap valt bij Uw werk om over Israël te waken (Psalm 121:4). 
Laat U de gelovigen in de Israëlische samenleving leven op een wijze die veel Joden tot jaloezie wekt. 
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    Foto-expositie van terreuraanslag van 7 oktober 2023 in Nijkerk 

AGENDA 
Van 2 februari t/m 20 april - Foto-expositie van terreuraanslag van 7 oktober 2023: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/foto-expositie-7-oktober-2023 
Vrijdag 26 april - Pesachviering met maaltijd bij de NEM met uitleg Joodse traditie: 
https://www.neareastministry.nl/activiteiten/agenda/nem-pesachviering-voor-jong-en-oud/ 
 

INFO  
Getuigenis van Rebecca de Graaf die nooit de naam van Jezus uitsprak (1907-1995): 
https://www.jewishtestimonies.com/nl/rebecca-de-graaf-sprak-nooit-de-naam-van-jezus-uit/ 
 

FILMPJES 
Vanuit de Christ Church in Jeruzalem ‘In the Shadow of Your Wings in English & Arabic: 
https://www.youtube.com/watch?v=XR7YLN_EjFE 
 

JOODSE WITZ 
David Silverstein, een jonge aspirant-acteur, was verliefd op Shira Rosenbaum. En dus 
vroeg hij haar vader Moishe om de hand van zijn dochter. Moishe echter zei: “Ik zal 
mijn dochter nooit met een acteur laten trouwen.” David antwoordde: “Meneer, ik 
denk dat u van gedachten verandert als u mij ziet optreden. Wilt u niet op zijn minst 
komen kijken naar het stuk?” Dus woonde Moishe de uitvoering van het toneelstuk 
bij. De volgende dag belde hij David: “Je had gelijk. Ik ben van gedachten veranderd. 
Ga je gang en trouw met mijn dochter. Je zult het nooit maken als acteur.” 
 

WIST JE DAT 
Het woord ‘holocaust’ vaak wordt gebruikt om de moord op zes miljoen Joden aan te 
duiden? Holocaust letterlijk een (vrijwillig) brandoffer betekent? De Joden echter niet 
vrijwillig werden gedood, maar vermoord werden? Je daarom beter het Hebreeuwse 
woord ‘sjoa’ (vernietiging) kunt gebruiken? Dit woord ontleend is aan Zefanja 1:15?  
 

TOT SLOT  
If you want to meet a princess, make yourself into a prince. Rabbijn Dov Heller 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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