
 
 

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten 
van de aardbodem gezegend worden. Genesis 12:3 
 

Overbekende en veelzeggende woorden! God die Israël geschapen heeft om door hen de hele 
wereld te zegenen. Woorden die impliceren dat God de rest van de wereld oproept om Israël te 
zegenen. Degenen die dat doen zal Hij zegenen, maar zij die Israël zullen vervloeken zullen door 
God worden vervloekt. Door veel christenen wordt dit als een tijdloos principe gezien dat nog 
steeds geldt. In deze brief een voorbeeld uit de Bijbel en ook een uit het recente verleden.  
 

Genesis vertelt ons hoe Jozef, achterkleinzoon van Abraham, mede door toedoen van zijn broers 
als slaaf in Egypte terecht komt. En overal waar hij dan vervolgens komt, zegent God hem. 
Uiteindelijk wordt Jozef zelfs onderkoning van het machtigste rijk van de wereld in die tijd. De 
heersende farao is goed voor deze achterkleinzoon van Abraham. In tijden van droogte en 
hongersnood in Kanaän biedt hij onderdak aan de familie van Jozef. Het Egypte van deze farao 
wordt rijk gezegend. Het land heeft zelfs in de zeven magere jaren genoeg te eten voor ‘de hele 
wereld’. En met de verkoop van graan vergroot de farao zijn rijkdom en macht. Wie Israël 
zegent, zal gezegend worden.  
 

Helaas, enkele bladzijden verder in de Bijbel volgt een omslag. Want 400 jaar later onderdrukt 
de farao van die tijd het volk van Israël. Zware slavenarbeid doet hen enorm lijden. Als God door 
Mozes farao sommeert ‘Zijn volk te laten gaan’, weigert deze stelselmatig en maakt het de 
Israëlieten alleen maar moeilijker. Het gevolg is dat er na tien plagen maar weinig meer over is 
van het land. Wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden. 
 

Ook de moderne geschiedenis toont dat in Genesis 12:3 een tijdloos principe wordt gesteld. Na 
de 1ste WO (1914 - ’18) was het Britse Rijk op de top van haar macht. Het omvatte toen een 
kwart van de wereldbevolking en was het grootste rijk in die tijd. In de loop van de 20ste eeuw 
echter hebben de Engelsen het Joodse volk aan hun lot overgelaten. Toen tegen het einde van 
de 19de eeuw steeds meer Joden naar het land van hun voorvaderen wilden terugkeren (destijds 
Palestina), werden ze daarin veelvuldig verhinderd door de Britten - Palestina viel in die tijd 
(1918 - ’48) onder Brits mandaat. Vele honderdduizenden Joden konden niet terugkeren, terwijl 
de situatie in Europa steeds nijpender werd. Dit heeft vreselijke gevolgen gehad! 
 

Ook na de 2de WO hebben de Britten veel Joden tegengehouden om terug te keren. Ze kozen 
vaker en liever de kant van de Arabieren (olie!) dan op te komen voor het belang van de Joodse 
Staat. Inmiddels is er nog maar weinig over van dat eens zo machtige Britse Rijk. In economisch, 
sociaal en geestelijk opzicht is Engeland er sindsdien sterk op achteruitgegaan. Wie Israël 
zegent, zal gezegend worden. Wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden. 
 

GEBED 
Bid dat de diepe betekenis van de woorden waarmee God Abraham riep (Gen. 12:3) steeds meer 
zal doordringen in harten van christenen en in kerken. En dat we Israël zullen zegenen en voor 
het volk gaan bidden! Bid ook voor de vijanden van Israël van vandaag: o.a. voor Hamas en Iran.  
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        Worshipping God in Hebrew & Arabic - Sea of Galilee 

FILMPJES 
Shema & Waymaker (met Joshua Aaron en Nizar Francis) in Hebreeuws en Arabisch 
Live vanaf het meer van Galilea: https://www.youtube.com/watch?v=YD85zv7o7DY 
Leuk filmpje met mooie beelden van de seizoenen in Israël met duiding van tempera-
tuur en klimaat per maand: https://www.youtube.com/watch?v=PnAiQ6mONck 
 

AGENDA 
Dinsdag 27 februari - Benefietconcert voor Israël door Hineni Symfonie Orkest met tenor 
Sacha van Ravenswade in Aalsmeer: https://www.hinenisymfonieorkest.nl/concerten/ 
Woensdag 13 maart - Excursie Joods Antwerpen met koosjer driegangendiner bij Hoffy's: 
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/excursie-naar-joods-antwerpen-0961 

Voor meer activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

WIST JE DAT 
De meest glorierijke tijd die Nederland sinds Willem van Oranje meegemaakt heeft, 
de zeventiende eeuw, ofwel de Gouden Eeuw is? Dit de tijd was van de grote handel, 
de opkomst van de VOC en de opbloei van onder andere de schilderkunst? Nederland 
gedurende deze korte tijd toonaangevend is geweest in het wereldgebeuren? Het 
treffende is dat deze welvaart kwam nadat ons land zich had aangesloten bij de 
Reformatie en dus teruggekeerd was naar het Woord van God en bovendien een 
toevluchtsoord was geworden voor Joden die vanwege de vervolging elders een 
veilige plek zochten om te wonen? Zij die veilige plek hier in ons land vonden? Toen 
de vader van Corrie ten Boom achter in de vrachtwagen werd gezet - nadat hij, zijn 
dochters en zoon werden opgepakt door de Nazi's - heeft gezegd: “Ik heb medelijden 
met de Duitsers, want ze hebben Gods oogappel aangeraakt”? 
 

TOT SLOT  
Alle volken worden (ook vandaag de dag nog) geoordeeld op grond van de wijze 
waarop ze omgaan met het volk Israël. Lance Lambert, Joods Messiaanse Bijbelleraar 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol 
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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