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Troost, troost Mijn volk - Nachamu Nachamu Ami. Jesaja 40:1

Ergens half december ontstond bij ons het idee om Israél te bezoeken om steun en troost te bieden,
in wat voor vorm dan ook. We vroegen de Heer of Hij dit plan wilde bevestigen als het van Hem was.
En dat deed Hij. Binnen een week zelfs drie maal, waaronder met bovenstaande woorden én met
een onverwachts appje waarin we werden geattendeerd op het bestaan van stichting Lema'ancha.
Deze is ontstaan vanuit de grote vraag naar vrijwilligers in Israél sinds de aanval van 7 oktober 2023,
en faciliteert vrijwilligerswerk in het zuiden van Israél. We namen het besluit dat Marco zou gaan en
dat Hilda thuis zou blijven bij de kinderen. Inmiddels is Marco weer terug na 12 dagen Israél, en het
plukken en inpakken van talloze tomaten en vele kostbare ontmoetingen verder.

Marco is niet de enige. Vanuit de hele wereld trekken christenen en niet-christenen naar Israél om
er vrijwilligerswerk te doen. Het gebeurde al op kleinere schaal (vooral tijdens de oogstperiodes)
maar neemt momenteel flink toe. Een Israéli noemt het ‘een nieuwe vorm van toerisme’. Mannen
en vrouwen die vakantiedagen opnemen. Gepensioneerden die besluiten om langere tijd te gaan.
We hoorden over een Nederlander die een snelcursus koeien melken volgt om deze toe te gaan
passen in kibbutz Nir Oz waar zich het bloedbad van 7 oktober 2023 afspeelde. In deze kibbutz staan
dagelijks huisvrouwen, studenten, ingenieurs en effectenmakelaars in de melkput om de ongeveer
zeshonderd koeien te melken. Zij vervangen tijdelijk de buitenlandse arbeiders die zijn gedood,
ontvoerd of gedwongen te vluchten na de aanslagen. Ook zijn van vele Palestijnse arbeiders de
werkvergunningen ingetrokken. De nood is hoog, menig bedrijf zit met de handen in het haar!

Er wordt o.a. hulp geboden aan landbouwbedrijven in de Negev, niet ver van Gaza, bij het plukken
van vruchtsoorten en tomaten, bij het snoeien van bomen, enz. Er is ook vraag naar ervaren boeren
die zelfstandig met landbouwmachines om kunnen gaan, kunnen ploegen, maaien en zaaien.

Israél komt handen te kort. En naast al het werk is er zeker ook tijd voor ontmoetingen met locals,
militairen, enz. Meer dan eens worden vragen gesteld als: “‘Waarom haten ze ons zo?’ en ‘Waarom
doen jullie dit?’ Opvallend is de toenemende openheid in tegenstelling tot de weerstand die er vaak
(en begrijpelijk) tegenover christenen bestaat. Het zorgt voor bijzondere open gesprekken.

Op shabbat bezocht Marco een Gemeente in Jeruzalem en sprak de pastor Meno Kallisher. Deze
had een boodschap voor ons: ‘Bidt voor ons, voor het Joodse volk en voor de Messiaanse gelovigen.’
Het is bijzonder dat er diverse kanalen berichten hoe Gods Geest aan het werk is in Israél. Hoe er
Joden tot geloof komen in Yeshua, terwijl andere Joden juist terugkeren tot de God van Israél. Het
is als na de Yom Kippoeroorlog toen ook meer Joden Yeshua leerden kennen. Overigens zijn er onder
de rabbijnen die deze tijd duiden als het ‘horen van de voetstappen van de Messias’!

Het was een zegen voor ons dat Marco in Israél mocht zijn. Zijn bezoek spoort ons aan nog meer te
bidden voor het Joodse volk. Mocht u de gelegenheid hebben om het land te bezoeken om support
en troost te bieden: breng het in gebed. Het is zo belangrijk om te gaan, juist nu. En blijf ook bidden!

GEBED

Bid dat vele seculiere Joden zullen terugkeren naar de God van hun voorvaderen. En bid ook dat
door de huidige oorlog veel Joden tot de Messias zullen komen. Het zal niet de eerste keer zijn dat
God een oorlog gebruikt om mensen tot Hem te brengen.


http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/

Blijf bidden voor de gegijzelden

AGENDA

Vrijdag 26 januari 2024 - Holocaustherdenking met CVI in De Fontein in Nijkerk. Voor
meer info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/holocaustherdenking
Voor meer activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/

INFO

Israél heeft nu meer dan ooit vrijwilligers nodig. Meer info op de volgende websites:
https://www.jnf.nl/vrijwilligerswerk-in-nitzana/ en: https://www.lema-ancha.com/
Jad Ezra zet zich in om de nood rond de huidige oorlog te lenigen, mensen in angst en
verdriet te helpen en levens te beschermen. Uw steun is welkom: https://jadezra.nl/

FILMPJES

Lees hier het zeer aangrijpende verhaal van Roi die de vreselijke aanslag van 7 oktober
overleefde: https://isreality.nl/israel/festivalganger-roi-overleefde-de-aanslag-van-
hamas-god-redde-mijn-leven/

Hebreeuwse Worship Psalm 24: https://www.youtube.com/watch?v=Kgmm6sXj_Zg

JOODSE WITZ

De kleine Yaakov Epstein opende gefascineerd de grote, oude Epstein familiebijbel.
Hij keek naar de oude bladzijden terwijl hij ze omsloeg. De Bijbel was van zijn
overgrootvader geweest. Toen viel er iets uit de Bijbel. Hij raapte het op en bekeek
het aandachtig. Het was een oud blad van een boom dat tussen de pagina's was
geperst. "Grootmoeder, kijk eens wat ik heb gevonden!" riep Yaakov. "Wat heb je
daar, schat?" antwoordde zijn grootmoeder. Met verbazing in de stem van de jonge
jongen antwoordde Yaakov, "lk denk dat het Adams kledingstuk is!!"

TOT SLOT
Weet waar je vandaan komt, waar je heengaat, en wie je rekenschap zult moeten
geven. Uit de Talmoed

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél
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