
 
 
 

Verbijsterd leunde de engel achterover in zijn bureaustoel. Zijn wenkbrauwen hoog opge-
trokken. Sprakeloos staarde hij naar de spreadsheet op zijn scherm waar de kerkdiensten in 
Nederland van afgelopen zondag onder elkaar stonden. Met een licht gevoel van paniek 
leunde hij weer voorover, pakte zijn muis en scrolde verder naar beneden. Slikkend keek hij 
even naar de post-it op de rand van z’n monitor. Een kort briefje van de Baas met daarop: 
“Hoe staat het met de betrokkenheid bij Mijn oogappel?” 
 

Manager Church Relations, hadden zijn collega’s hem voor de grap genoemd. Een heilige 
taak natuurlijk, maar niet altijd eenvoudig. De omgekrulde, smoezelige randen waren 
getuige van de lange tijd dat de post-it al aan zijn monitor geplakt zat. Nooit had hij hem eraf 
kunnen halen. Telkens weer werd deze actueel. Wekelijks monitorde de ‘manager’ de 
inhoud van kerkdiensten in Nederland. Boven de ellenlange overzichten prijkten kolomtitels 
als ‘Gebedsonderwerpen’, ‘Schriftlezing’, ‘Thema’ en ‘Inhoud preek’. Het waren op zich 
keurige lijstjes, die al jaren vergelijkbare inhoud vertoonden.  
 

Interessant werd zijn baan eigenlijk pas als hij kruisverbanden ging leggen tussen andere 
data in het overzicht. Kolommen met titels als ‘Wereldgebeurtenissen’, ‘Tijdgeest’ en 
‘Media’. Die kruisverbanden legden iets bloot van de betrokkenheid van de kerk bij het 
wereldgebeuren. Hoopvol had de ‘manager’ op 8 oktober opgemerkt dat de kruisverbanden 
tussen de kolom ‘Wereldgebeurtenissen’ en ‘Gebedsonderwerpen’ in talloze kerken een 
grote betrokkenheid op Israël suggereerden. Onder het kopje ‘Gezongen liederen’ las de 
engel ergens ‘Psalm 27:6 NB’ en daarachter: “O geef mij aan mijn lasteraars niet prijs, als zij 
mij kwellen met een vals bewijs. Mijn God, zij blazen nijd en snuiven haat: wees Gij de helper 
die mij niet verraadt.” Hoe duidelijk waren deze liederen van Israël niet voor deze tijd! 
Liefdevol dacht de ‘manager’ aan de duizenden Joden die nacht na nacht in de synagogen 
de Psalmen bleven opzeggen als gebed voor hun broeders. Zou die betrokkenheid in de kerk 
nu ook niet toenemen? De vreselijke slachting onder Gods uitverkorenen had immers in de 
week aansluitend aan de landelijke Israël-zondag plaatsgevonden… 
 

Maar de gehoopte betrokkenheid was snel weggeëbd uit de overzichten. Terwijl het duister 
zijn afzichtelijke kaken dreigend opensperde richting Gods oogappel, hielden christenen zich 
bezig met de kerkelijke orde van de dag. Aangekomen bij enkele vergelijkingsfuncties, zakte 
de engel verslagen achterover. Het niveau van betrokkenheid anno 2023 lag vrijwel gelijk 
met dat in een ander, onheilspellend jaartal: 1942.  
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GEBED 
Bid dat de kerk in het komende jaar meer en meer geestelijk zal ontwaken voor wat betreft 
Israël. En dat het Joodse volk geestelijk mag ontwaken voor wat betreft Yeshua Hamashiach. 
 

 

    Interkerkelijke Groep Israël 11 januari 2024 
                 www.interkerkelijkegroepisrael.nl 

 
 

 

http://www.interkerkelijkegroepisrael.nl/


 

 
             Jaffa poort in Jeruzalem 

 

AGENDA 
Woensdag 17 januari - Kerk & Israël Open Avond over Chanoeka in De Ark, Heyendaal 
10 in Ede. De avond begint om 20;00 uur en is toegankelijk voor alle belangstellenden. 
Voor meer activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

FILMPJES 
Zing als een gebed mee ‘Shalom, pray for the peace of Jerusalem’ (Psalm 122):  
https://www.youtube.com/watch?v=Qh4-CYtw9w8 
Opnieuw een mooi filmpje van De Verkenners, dit keer over de sjabbat, voor veel 
Joden de fijnste dag van de week: https://deverkenners.info/videos/de-sjabbat/ 
 

JOODSE WITZ 
Met een pijnlijk gezicht strekt Moos zijn benen en probeert uit de makkelijk stoel op 
te staan. Zijn kleinzoontje van zeven jaar ziet hoeveel pijn hij heeft en vraagt: “Wat is 
er opa?” “Mijn been slaapt,” zegt Moos. Waarop de kleine vraagt: “Mag ik dan kijken 
of uw eksterogen dicht zijn?” 
 

WIST JE DAT 
In Exodus 28 en 39 de kleding van de hogepriester beschreven wordt? Een onderdeel 
hiervan de efod (אֵפוֹד) was, een overschort dat speciaal voor de hogepriester gemaakt 
werd die dit altijd moest dragen? In het moderne Hebreeuws efod vertaald wordt met 
vest? Ook een kogelwerend vest efod wordt genoemd? 
 

TOT SLOT  
Voor Israël is het leger wat de dijken zijn voor Nederland: een noodzakelijke bescher-
ming. Want zoals ons land omgeven is door water, zo is Israël omringd door vijanden. 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  
 

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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