
 
 
 

Een man ging (daalde af) van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem 
de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten 
liggen. Lukas 10:30 (lees 25-37) 
 

Al eerder schreven we over deze gelijkenis, waarbij vaak wordt voorbijgegaan aan de Joodse 
context ervan. Het gaat hier niet om een Europese toerist die op citytrip is naar Jericho, maar 
om een Israëliet die op reis gaat van Jeruzalem naar Jericho. Letterlijk staat er dat hij afdaalt. 
Een tocht van circa 27 km met een hoogteverschil van ongeveer 975 meter. Het betreft een 
geografisch afdalen, maar kan Bijbels gezien ook een geestelijk afdalen inhouden. Jona is 
hier een voorbeeld van. Hij vluchtte weg ‘van het aangezicht van de Heere’ en daalde af: 
eerst naar Jafo, vervolgens in het ruim van een schip en tenslotte in de buik van een vis (Jona 
1:3). De man in de gelijkenis daalt af van Jeruzalem en keert daarmee het centrum van 
aanbidding, dus van God, de rug toe. En hij reist naar het goddeloze Jericho. Een weg met 
rotsachtige gedeelten. Voor rovers een ideale plek om toe te slaan. De man ondervindt het 
aan den lijve: hij wordt beroofd, in elkaar geslagen en voor halfdood achtergelaten. Als 
niemand hem helpt, dan zal hij zeker sterven. En dan passeren een priester en een Leviet. 
Ze bieden de man geen hulp en houden afstand. Is dat vanwege afkeer voor deze ‘afvallige’? 
 

Bij deze gelijkenis draait het om de vraag ‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te be-
ërven?’ (vs. 25) Noch priester noch Leviet - symbool voor Tempeldienst en Wet - konden de 
man helpen. Want het antwoord op deze kernvraag ligt niet in het houden van de Wet of in 
het brengen van offers. Er is er één die de man echter wel kon helpen en hem kon redden: 
de Barmhartige Samaritaan. Hij is hier een beeld van de Here Jezus Christus (vgl. Joh. 8:48). 
 

In de gewonde man zien we het volk Israël. Het is van God afgeweken en verkeert in een 
geestelijk belabberde toestand. Het is de positie van Israël vandaag. Niets kan helpen om uit 
deze geestelijk halfdode positie te komen. Ook de wet en de offerdienst niet. Alleen de Here 
Jezus kan dat. En Hij is met innerlijke ontferming bewogen (vs. 33) over Zijn zo verwonde 
volk. Hij heeft alles betaald voor hun redding, zoals ook de barmhartige Samaritaan deed!  
 

Deze gelijkenis kent ook een vraag: in hoeverre lijken wij op de Barmhartige Samaritaan? 
Zijn we bewogen met het Joodse volk dat zover is afgedwaald van God vandaan? Dat 
geestelijk meer dood dan levend is, en momenteel zo intens lijdt vanwege ‘rovers’ die hen 
naar het leven staan, hen wil vernietigen? Lopen wij op afstand voorbij zonder hulp te 
bieden, of handelen wij vanuit een bewogen en liefdevol hart zoals de Here Jezus deed?  
 

GEBED 
Bid voor meer bewogen harten onder christenen voor het Joodse volk. Bid dat het gebed en 
de steun voor Israël mag toenemen.  En bid  dat velen van hen Yeshua mogen leren kennen.  
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 Viering van Chanoeka, het Lichtenfeest 

AGENDA 
Van 15 november t/m 31 januari - Bijzondere expositie van Hadar Goldin in Nijkerk. 
Meer info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/expositie-hadar-goldin 
Vrijdag 8 t/m vrijdag 15 december - Chanoeka, Lichtenfeest n.a.v. inwijding Tempel 
Voor meer activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/ 
 

INFO  
‘Het Chanoeka feest’, een verhelderende uiteenzetting van Peter Steffens over 
Chanoeka: https://petersteffens.nl/artikel/het-chanoeka-feest/ 
 

FILMPJES 
Uitzending CVI van 1 december met ds. Henk Poot over het thema ‘God zal de Kerk 
de vraag stellen: Waar was je?’ - https://www.youtube.com/watch?v=cuh-5XjdYp4 
Amir Tsarfati gaat in op de vraag of het gepast is om als christenen het Kerstfeest te 
vieren - https://youtu.be/nrP-73D3xtY?feature=shared 
Annetje Coppenhagen overleefde de Tweede Wereldoorlog en deelt in deze video 
haar levensverhaal - https://www.youtube.com/watch?v=nEc3PCUga44 
 

JOODSE WITZ  
De Groningse advocaat Mr. Maurits Levie (1885-1957) was voor de oorlog lange tijd 
de bekendste Jood van de stad. Hij stond wijd en zijd zeer goed aangeschreven, al had 
hij wel eens een expansieve bui. Op een middag zat hij aan de Vismarkt op een terras. 
Een ober vroeg hem wat hij wilde drinken. Levie antwoordde: “Ober, breng mij wat ik 
bén.” (een advocaatje). De ober vertrok geen spier, kwam na een poosje terug met 
een glas en zei: “Uw kwast, meneer.” Levie kon erom lachen. (NB. Kwast is een warme 
niet-alcoholische drank gemaakt met citroensap) 
 

TOT SLOT  
Abraham Johua Heschel over de Bijbel: ‘Als een oceaanbodem waar ontelbare parels 
liggen te wachten op hun ontdekking…’ 
 

Shavua tov & Adonai’s zegen, 
Marco en Hilda Sol  

 
INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse 
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan 
de verbondenheid van christenen met Israël  
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