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De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis
van zijn heer, de Egyptenaar (Genesis 39:2).

Jozef won daardoor de genegenheid van Potifar, zijn meester. We lezen dat aan het
einde van dit hoofdstuk: Maar de HEERE was met Jozef en bewees hem Zijn goeder-
tierenheid; Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis (vers 21).
Op soortgelijke wijze wordt er over de jonge Jezus geschreven: En het Kind groeide op
en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was
op Hem (Lukas 2:40).

Potifar laat Jozef in zijn eigen paleis wonen, en als hij ziet dat de Heere met Jozef is,
stelt hij hem aan als zijn persoonlijke bediende en hoofd van de huishouding. Vanaf
dat moment strekt de zegen van God zich niet alleen uit over Jozef, maar ook over
Potifar, zodat Potifar alles voortaan aan Jozef overlaat, en met hem naast zich,
nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at (vers 6). Zo wordt
concreet, wat in de belofte aan Abraham over Israél gesproken is: Ik zal zegenen wie
u zegenen (Genesis 12:3a). En denk ook aan de woorden die de Here Jezus tot Zijn
discipelen sprak: Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem
Die Mij gezonden heeft (Matthelis 10:40).

In Jozef en Jezus is God Zelf de mensen die hen vertrouwen en aanvaarden, nabij. Dat
geldt overigens ook voor het volk Israél als geheel. Overal, waar in Europa in de loop
der geschiedenis het volk van de Joden ontvangen en met liefde behandeld is, heeft
dat tot zegen geleid. Toen Columbus de ‘nieuwe wereld’ ontdekte, werd hij vergezeld
van vele Joden en zo leidde zijn onderneming tot de grote macht van het Spaanse rijk.
De Engelse premier D’Israéli - een Jood - bracht het Britse Rijk veel goeds. Bekend zijn
ook de contacten tussen het Hollandse vorstenhuis en de Joden, zoals bij stadhouder-
koning Willem Ill, en in de Gouden eeuw beleefde Nederland een grote bloeiperiode,
niet in het minst door de aanwezigheid van vele uitgeweken Joden. Maar ook het
tegenovergestelde gebeurde: de vervloeking van Israél heeft menig land in een diepe
crisis gestort. (Bron: ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’ van Ds. Henk Poot)

GEBED

Lees en bekijk hoe God momenteel op een bijzondere manier aan het werk is in Israél:
https://radioisrael.nl/het-godsverhaal-achter-de-bevrijding-van-ori-megidish/
Actuele gebedspunten die je kunt uitprinten om bij je stille tijd e.a. gebedsmomenten
te gebruiken: https://radioisrael.nl/gebed/actuele-gebedspunten/
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WIST JE DAT

Wist je dat de naam van Israéls nationale luchtvaartmaatschappij, El Al, uit de Bijbel
komt? Zoals bij zoveel dingen in Israél vindt ook deze naam zijn oorsprong in de oude
Hebreeuwse teksten. De profeet Hosea (11:7) zegt: ‘Ze noemen hem el al’ of ‘tot hem
die boven is’. In het Hebreeuws betekent el ‘aan’ en al ‘boven’. Dus el al betekent
‘voor hem die boven is’, zeker een geweldige naam voor een luchtvaartmaatschappij.

FILMPJES

Nazareth Village, een prachtig ‘Openlucht Museum’ dat ons 2000 jaar terug in de tijd
meeneemt naar het leven van Jezus: https://youtu.be/CyDylyn-yRE ?feature=shared
‘Zing een beetje harder’ / ‘Sing a little louder’ - een zeer indringende korte film die tot
nadenken zet: https://israelcnn.com/zing-een-beetje-harder-sing-a-little-louder/

AGENDA

Zaterdag 11 november - Israél-zangavond in Vlaardingen met overdenking van ds.
Kees van Velzen. Meer info: https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-
zangavond-in-vlaardingen-met-overdenking-van-ds-kees-van-velzen

Voor meer activiteiten in diverse regio’s - https://christenenvoorisrael.nl/agenda/

JOODSE WITZ

Een dominee komt aan bij de hemelpoort waar Petrus hem ontvangt. Als de dominee
een blik naar binnen werpt, ziet hij een uitgebreid hemels wegennet. Hij vraagt Petrus
om een klein vervoersmiddel zodat hij zich makkelijk kan verplaatsen van de ene naar
de andere plek. Petrus biedt hem een Volkswagen Up aan. Vervolgens meldt zich een
priester bij Petrus. Ook deze vraagt hem om een vervoersmiddel. En Petrus geeft de
priester een Fiat 500. Tenslotte meldt zich ook een rabbijn bij Petrus. Wanneer de
dominee en de priester de rabbijn even later zien rijden in een dure Bentley vragen
ze Petrus enigszins geprikkeld waarom de rabbijn deze grote expensieve auto heeft
gekregen. Waarop Petrus hen antwoordt: “Familie van de Baas!”

TOT SLOT
Terwijl we het geluk najagen, vluchten we weg van de tevredenheid - Joodse spreuk

Shavua tov & Adonai’s zegen,
Marco en Hilda Sol

INTERKERKELIJKE GROEP ISRAEL wil met haar website, wekelijkse
e-nieuwsbrief en Facebook pagina een bijdrage leveren aan
de verbondenheid van christenen met Israél



https://youtu.be/CyDyIyn-yRE?feature=shared
https://israelcnn.com/zing-een-beetje-harder-sing-a-little-louder/
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-zangavond-in-vlaardingen-met-overdenking-van-ds-kees-van-velzen
https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/israel-zangavond-in-vlaardingen-met-overdenking-van-ds-kees-van-velzen
https://christenenvoorisrael.nl/agenda/

